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 PAROCHIEBLAD 

 Titus Brandsmaparochie Oss 
 

PASTORAAL WOORD.   
 
VERSCHENEN IS DE MILDHEID EN  

DE TROUW VAN ONZE GOD.  
 

       
 
Als wij in deze dagen kerstfeest vieren is de oorlog 

van Israël - Hamas nog niet afgelopen. Deze strijd 

zal, zelfs als de oorlogshandelingen stoppen, nog 

heel lang duren. Het kan niet anders dan dat 

Israëliërs en Palestijnen geestelijk gewonde mensen 

zijn die door hun pijn de ander niet meer kunnen zien 

staan.  

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus in 

Bethlehem, de stad van David. David is de koning 

van duizend jaar voor Christus die in de loop der tijd 

Messiaanse trekken kreeg. ‘Jezus, Zoon van David, 

kom te hulp’, horen we in de evangelieverhalen.  

Bethlehem betekent letterlijk: ‘huis waar brood te 

krijgen is’. Wie wil leven moet in Bethlehem zijn.  
 
Ten tijde van Jezus‘ geboorte was Bethlehem een 

dorp van niet meer dan duizend inwoners. De 

Geboortekerk werd in 330 na Christus gebouwd en 

werd een van de meest heilige plaatsen van de 

christenheid. Bethlehem werd een christelijke stad 

met een bloeiende economie vanwege het 

toerisme. Op dit moment zijn er nog een klein aantal 

christelijke groeperingen over.  
 
In onze dagen is Bethlehem bijna geheel omsingeld 

door de acht meter hoge afscheidingsmuur 

waarvoor hele woon- en winkelstraten door Israël 

werden gesloopt. Van het oorspronkelijke 

grondgebied van Bethlehem zijn op die manier door 

Israël aanzienlijke delen, waaronder ook huizen en 

straten in de stad in beslag genomen. De muur 

beperkt de bewegingsvrijheid en de 

levensomstandigheden van de bewoners die zonder 

vereiste papieren de stad, niet in of uit kunnen. Veel 

inwoners komen daardoor al jaren niet meer buiten 

de stad. Het gevolg is dat Palestijnse christenen, als 

ze kunnen, in toenemende mate de stad verlaten. 

Het leven wordt de Palestijnse christenen zo 

onmogelijk gemaakt. Ze worden gewantrouwd door 

Israëliërs en Palestijnen en Arabieren die Moslim zijn.  
 
Toch blijven de christelijke kerken op hun post.  

Want: Verschenen is de mildheid en de trouw van 

onze God. Bij de geboorte van Jezus kreeg de 

mildheid van God een menselijk gezicht. Uit de 

liefde die Jezus in zijn korte leven uitdroeg, blijkt de 

trouw van God. Trouw tot in de dood op het kruis. 

Gods trouw brengt Jezus tot verrijzenis. Mildheid en 

trouw van de Verrezen Christus die de 

eigenschappen zullen worden van christenen, van 

mensen die Jezus navolgen. 
 
Palestijnse christenen staan voor de vraag: verlaten 

we deze voor de christenheid onopgeefbare plaats?  

Geloven wij niet meer dat wij in het huis waar brood 

te krijgen is, moeten zijn? Bij het kind Jezus dat het 

Woord van God en het Sacrament van breken en 

delen geworden is? Deze vragen kunnen wij niet 

voor hen beantwoorden. Wel kunnen wij begrijpen 

dat steun van christelijke kerken in de wereld 

onontbeerlijk is.  
 
Ook voor ons is het waar dat in Jezus de mildheid en 

de trouw van onze God verschenen zijn. De mildheid 

vraagt ons om géén stelling te nemen voor of tegen 

de verwonde Israëliërs en Palestijnen. Noch in 

Nederland, noch in Israël. Ook al kunnen we de 

woede en het verdriet van beide partijen begrijpen, 

laten we ons die woede niet eigen maken. Laten we 

wèl het verdriet dat hen overkomt delen. Joodse 

kinderen en Palestijnse kinderen mogen niet dood. 

Ze moeten kunnen leven.  
 
Laten wij in ons land, mild en geduldig zijn met beide 

partijen. Wat wij kunnen doen is bidden, een beroep 

doen op Gods trouw. Gods trouw die hij heeft 

toegezegd aan het Volk van het Verbond, Zijn eerste 

liefde. Gods trouw die Hij in Christus heeft uitgebreid 

naar iedere mens van goede wil.   
 
Bidden om vrede is de kerstopdracht die ons dit jaar 

gegeven wordt. Bidden dat Joden en Palestijnen, 

christenen en moslims, religieuze mensen en 

seculieren in Shalom/Salem mogen leven voor Gods 

Aanschijn. God die regen geeft op zijn tijd en over 

alle mensen de zon laat schijnen. In het Kind van 

Kerstmis is Gods mildheid en trouw verschenen. Dat 

gebeurde in Bethlehem!  
 
Pastor T.F. Buitendijk O.Carm.  
 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABlische_Westoeverbarri%C3%A8re
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Riky de Jong rikydjong@home.nl  

Loek Elemans, Frank van Breukelen, p. T. Buitendijk,  
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Pastoraal team: 

Pastor T. Buitendijk, O’Carm. 

Kees von Harenberg, Pastoraal en diaconaal 
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Vertrouwens persoon: 

Marieke Verheggen  

vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl 
 
Adres St. Jozefkerk: 

Oude Molenstraat 8, 5342 GC Oss 
 
Bereikbaarheid pastores en receptie parochie: 

Tijdens kantooruren,  

0412 – 622 164 
 

Openingstijden parochie-kantoor: 

Ma. t/m vrij. 09.00-12.00 uur  
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https://tbposs.nl  

(daar vindt u informatie) 
 

   @TitusBrandsmaPa 
 

 www.tbposs.nl/live 
 
Bank:  

IBAN NL56 RABO 0140.4057.71 

t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss 
 
QR-code: 

 
 
 

 
 

 
Drukwerk: Drukkerij Putters 
 
Verspreiding op verzoek: 

 thuis in de bus 

 per e-mail 

 ophalen in kerk of verzorgingshuis 
 
Inleverdatum kopij: 

Woensdag 17 januari 2024. 
 
Verschijningsdatum volgende nummer: 

Dinsdag 06 februari 2024. 

 

VAN DE REDACTIE  
 
KERSTMIS? 
 
Eind oktober en dan een column schrijven voor het 

kerstnummer van ons parochieblad? Twee weken 

terug liep ik nog in een T-shirt, maar ja: “de klant is 

koning”. Dus voor de broodnodige inspiratie ben ik 

op de fiets geklommen en heb ik een bezoek 

gebracht aan een van onze tuincentra. Alsof je de 

Efteling binnenwandelt. Een paar observaties: 

1.Onze kerstversiering thuis is hopeloos uit de tijd,  

zowel qua kleur als qua stijl. Ik word blijkbaar 

geacht elk jaar een halve winkelwagen met 

nieuwe versiering te kopen. 

2.De bewoners van het opgebouwde kerstdorp 

snappen beter dan de gemiddelde Nederlander 

dat er een klimaatcrisis is. Alle transport is 

elektrisch, geen enkel huisje heeft gas en overal 

brandt led-verlichting. 

3.Bij de kassa aangekomen (een tuincentrum 

inlopen zonder iets te kopen is een bijkans 

onmogelijke opgave) vraag ik me af: 

”koopkrachtverlies, economische crisis; waar 

dan?” Voor me staat een rij van honderden 

euro’s keurig verpakte sfeer en gezelligheid. En 

dat om een, van oorsprong, heidens symbool op 

te tuigen. 

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we 

ergens onderweg de essentie uit het oog verloren 

hebben. Begrijp me goed, de Kringloopwinkel is 

hartstikke blij met onze koopwoede. Drie of vier jaar 

later koop je daar een hele winkeltas ballen voor  

€ 2,50, maar daar ging het toch niet om. 
 
Voor ons christenen draait Kerstmis toch om het 

wonder van toen te herdenken. God op aarde. Voor 

hem en zijn ouders was er helaas geen plaats in de 

herberg, maar er kwamen wel drie koningen op 

bezoek. Mét geschenken. In 2023 is er nog steeds 

geen plaats voor duizenden asielzoekers in de 

herberg die we “Nederlandse staat” noemen. En 

slapen in een stal is in ieder geval te verkiezen boven 

een tentje in Ter Apel. Als je daar veel geluk hebt, 

komt er een minister op bezoek, met mooie woorden 

en lege handen. Sta daar maar eens bij stil. 
 
Gezelligheid met Kerstmis? Het hele gezin bij elkaar? 

Natuurlijk!. Lekker eten? Vanzelfsprekend! 

Eerste gang bij ons: Een lekkere soep. Met 

ouderwetse, hopeloos uit de tijd zijnde, ballen! 

Gezellig! 
 

Wij wensen u een gezegend 

Kerstfeest en een gezond 2024.  

       

 

 

 

   

  

mailto:rikydjong@home.nl
mailto:vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl
mailto:algemeen@tb-parochie.nl
https://tbposs.nl/
http://www.tbposs.nl/live
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  …………………AANGESTIPT …………………… 
 

ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. VERDER IN HET BLAD MEER 

OVER ENKELE  AANKONDIGINGEN.  

U MOET ER REKENING MEEHOUDEN, DAT DE REDACTIE TEKSTEN 

AAN KAN PASSEN. 
 
THUIS DE VIERINGEN VOLGEN.  

Alle vieringen vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen 

online worden gestreamd. www.tbposs.nl/live 
 
BIJBEL LEESGROEP. 

Elke donderdag van 10:00 tot 11:30 uur komen we bij 

elkaar om samen het evangelie van de komende 

zondag te lezen.  
 
2e VRIJDAG VAN DE MAAND LUISTEREN NAAR EN 

MEDITEREN BIJ DE REGEL VAN DE  KARMEL. 

Thema 2023-2024: De Mystieke weg in gedichten.     

Plaats: bij één van deelnemers thuis, in Oss. 

Data: Op de 2e vrijdag van de maand van  

14:00 tot 15:30 uur. Volgende datum is 8 dec.  

Informatie en aanmelding: stansligthart@gmail.com   
 
25 NOV. ORANGE THE WORLD POPUP CHOIR  

OM 19:30 UUR.  

Na het succesvolle optreden vorig jaar gaan de 

muzikale vrienden Tijmen en Maarten de actieweek 

Orange the World openen in Oss. Kom en zing mee.  
 
VESPERVIERINGEN IN DE ADVENT. 

Naast de gebruikelijke vieringen zijn er dit jaar ook 

drie vespervieringen op donderdag: 30 nov.,  

7 dec. en 14 dec., steeds om 16:30 uur. 
 
HERBERG IN DE STAD: VERLANGEN NAAR VREDE. 

De Raad van Kerken zal in de decembermaand een 

herberg openen in de stad. Het is een plek waar we 

elkaar kunnen ontmoeten met een kopje koffie, een 

praatje kunnen maken of even stil kunnen zijn. 

Plaats: Heuvel 25C.  
 
10 DECEMBER WERELDLICHTJESDAG. 

Elk jaar op de 2e zondag in december is er sinds 

1997 Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen 

bij elkaar om overleden kinderen te herdenken en 

steken zij om 19:00 uur een kaarsje aan.  
 
11 DECEMBER KERSTFEEST VAN DE ZONNEBLOEM. 

Op 11 december komen de gasten van de 

Zonnebloem in de St. Jozefkerk Kerstmis vieren. 
 
KARMELKRING OSS, PROGRAMMA 2023 RAVENSTEIN.  

 16 december, van 10:00 tot 15:00u kunt u nog 

deelnemen aan de inleiding door Ad de Keijzer 

op het ‘Weihnachtsoratorium’ van J. S. Bach. 

 20 januari: Ans Bertens over de gedichten 

van Theresa van Avila van 10:00 tot 12:00u. 
 

KOMT ALLEN ZONDAG 17 DECEMBER TEZAMEN VOOR 

ONTMOETING EN GESPREK. 

Op 17 dec. willen we een speciale ontmoetings-

middag houden bij gelegenheid van het Kerstfeest 

van 14:00-16:00 uur. Deze ontmoeting is voor álle- 

wijkbewoners en ook voor mensen die tijdelijk wonen 

in het belastingkantoor.  
 
 

17 DECEMBER LEVENDE KERSTSTAL. 

Scouting Titus Brandsma organiseert op 17 dec. van 

12:00 tot 17:00 uur hun jaarlijkse levende kerststal. 
 
18 DECEMBER OM 19:00 UUR BOETEVIERING. 

Het is goed om ons voor te bereiden op de komst 

van Jezus met kerstmis. Dit willen we doen met een 

afgestoft hart en een opgeruimd gemoed. Willen we 

op 18 december samenkomen om ons te verzoenen 

met God, om dat kind van Bethlehem goed te 

kunnen ontvangen. 
 
KINDERBIJEENKOMSTEN. 

Dit jaar starten we met een achttal kinder-

bijeenkomsten, speciaal gericht op kinderen tussen 

de eerste communie en het vormsel in.  

 Vrijdagavond 1 december 18:30 tot 20:00u: 

Familieviering en adventskrans maken. 

 Zondagavond 24 december 17:00u:  

Familieviering kerstavond.  

 Zondag 4 februari om 10:00u:  

Kindvriendelijke Zondag met kinderzegen en 

presentatie eerste communie.  
 

TIENERBIJEENKOMSTEN. 

Voor tieners die in de afgelopen jaren hun vormsel 

hebben gedaan, willen we in het komende jaar ook 

vier bijeenkomsten organiseren. 
 
JUBILEUM HOI MET OP 28 DECEMBER HET JAARLIJKSE 

“TUSSEN DE FEESTEN”. 

Voor de kerken is HOI bijna niet meer weg te denken 

binnen hun activiteiten. HOI is voor de gasten een 

vaste waarde op de donderdagmorgen in de 

Paaskerk en op de zondagmiddag in de Jozefkerk. 
 
10 FEBRUARI 11:11 UUR CARNAVALS MIS. 

De Osse carnavals mis wordt in de St. Jozefkerk  

gehouden.  
 
OECUMENISCH PROGRAMMA. 

 
Paaskerk elke donderdagochtend  HOI  09:30 

Jozefkerk elke zondagmiddag  HOI  14:00 

di. 21-11 Leeskring: ‘tolle lege’.  

Boek: Overweldigend, Frits de Lange. 

In de Paaskerk. 

19.30 

woe 6-12 Meditatieve wandeling. Thema huil. 

Start parkeerplaats Geffense plas.   

10.00- 

11.30 

vrij. 08-12 Film Amour in de Jozefkerk. 14.00 

ma. 11-12 Theater: ‘Lang zal hij leven’. Over 

dementie en euthanasie in de 

Verkadefabriek Den Bosch. 

16.30 

of 

19.30 

di. 19-12 Theater: in Gods naam. Reis door de 

bijbel met Bastiaan Ragas. 

Markant Uden. 

20.15 

zo. 28-01 Da’s passieconcert met het 

Maaslands operette- en 

musical-gezelschap in de Jozefkerk. 

12.00 

woe 3-01 Meditatieve wandeling. Thema bid. 

Ivo van Dintherpad.  

Start Leijweg Geffen. (Geffense Plas) 

10.00- 

11.30 

Woe 7-02 Meditatieve wandeling. Thema lach. 

Start voor restaurant Kriekenput. 

10.00- 

11.30 

  

http://www.tbposs.nl/live
mailto:stansligthart@gmail.com
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK 
 
 

 Actuele berichtgevingen ontvangt u via de Titustijdingen en de website www.tbposs.nl. 
 
 

Zo. 26 nov. 10.00 u Christus Koning v.h. heelal 

Zo. 03 dec. 10.00 u 1e zondag van de advent 

Zo. 10 dec. 10.00 u 2e zondag van de advent 

Zo. 17 dec. 10.00 u 3e zondag van de advent 

Ma. 18 dec. 19.00 u Boeteviering  

Zo. 24 dec. 10.00 u 4e zondag van de advent 

Zo. 24 dec. 17.00 u Familieviering Kerst 

Zo. 24 dec. 19.00 u Kerstavond 

Zo. 24 dec. 21.00 u Kerstnacht 

Ma. 25 dec. 10.00 u Eerste Kerstdag 

Zo. 31dec. 10.00 u Heilige familie 

Zo. 31 dec. 19.00 u Oudejaarsviering 

Ma. 01 jan. 11.00 u Maria, Moeder van God 

Zo. 07 jan. 10.00 u Openbaring van de Heer 

Zo. 14 jan. 10.00 u 2e zondag door het jaar 

Zo. 21 jan. 10.00 u 3e zondag door het jaar, Oecumenische viering 

Zo. 28 jan. 10.00 u 4e zondag door het jaar 

Zo. 04 febr. 10.00 u Kinderzegen en presentatie communicanten 

Za. 10 febr 11.11 u Carnavals mis 

Zo. 11 febr. 10.00 u 6e zondag door het jaar 
 
 
 

LIEF EN LEED 
 
 

WE HEBBEN AFSCHEID MOETEN NEMEN VAN: HET HEILIG DOOPSEL ONTVANGEN: 

  
13-09-2023 Marie - Jose Gloudemans - van Balveren 76 jaar 24-09-2023 Emely Keijzers 

20-10-2023 Joop van der Heijden 95 jaar 08-10-2023 Lilianna Guzowska 

03-11-2023 Toos – Reijs – van de Ven 89 jaar 01-10-2023 Julia Megens 

   12-11-2023 Aivy Simons 

    

   

                 
 

 

 

 

 

WOORD. 

 
Ik kan alleen woorden ontmoeten, jou niet meer. 

Maar hiermee houdt het groeten aan, zozeer, 

dat ik wel moet geloven, dat jij luistert: 

zoals ik omgekeerd jouw stilte in mij hoor. 
 
Gerrit Achterberg. 

 

  

http://www.tbposs.nl/
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ADVENTSACTIE 2023.  
 
Onze parochie heeft al jaren een ruim hart en een 

gulle hand voor projecten in Afrika. (Burkina Fasso, 

Malawi, Sierra Leone, Ghana en Oeganda.) Dat 

komt ook, omdat Ossenaren betrokken zijn bij deze 

projecten. Het is fijn dat wij als parochie het goede 

werk dat in Oss zijn oorsprong heeft ondersteunen. 

Tegelijkertijd is het goed voor Ossenaren verder te 

kijken dan de stad en de provincie alleen.   

Als parochie hebben we een ruime blik. We zien 

niet alleen elkaar hier staan in onze vriendelijk 

gemeenschap. We hebben ook oog voor mensen 

die onze hulp nodig hebben. We weten uit onze 

projecten dat goed onderwijs de beste vorm van 

ontwikkelingshulp is. Daarom wil ik het project van 

Sjoerd van den  Heuvel graag aanbevelen. Op een 

zondag in de Advent en na de vieringen van 

Kerstmis zal er een deurcollecte gehouden worden.  

Natuurlijk kunt u ook giften over maken aan: 

Stichting Mazingira Nederland. 

Nieuwe Hescheweg 27, 5342EC Oss 

NL05 INGB 0006923984 
 
Pastor T.F. Buitendijk O.Carm. 

 

TOELICHTING VOOR DE ADVENTSACTIE VAN 

DE TITUS BRANDSMAPAROCHIE VOOR DE 

MIDDELBARE SCHOOL IN MARAMBEKA, 

TANZANIA. 
Op 7 februari 2015 overleed 

zeer plotseling ten gevolge 

van een herseninfarct onze 

zoon, broer en vriend Sjoerd. 

Sjoerd woonde ten tijde van 

zijn overlijden in Bunda, Tanzania en werkte daar 

belangeloos voor de middelbare school in 

Marambeka en de radiozender in Bunda. Zo 

hebben wij foto’s van hem waarop hij letterlijk de 

fundamenten legt voor de uitbreiding van de 

middelbare school met drie technische lokalen. 

Sjoerd is begraven in Marambeka en bij zijn 

begrafenis hebben wij de plaatselijke 

gemeenschap beloofd dat wij de werkzaamheden 

van Sjoerd zullen voortzetten.  
 
Terug in Nederland hebben wij, de ouders, de broer 

en vrienden van Sjoerd, om deze belofte gestand te 

doen een stichting opgericht: Stichting Mazingira 

Nederland. 

De stichting, die een ANBI (algemeen nut 

beogende instelling) rangschikking heeft, stelt zich 

ten doel het verbeteren van het onderwijs in 

Tanzania door het ondersteunen van de 

middelbare school in Marembeka. Marambeka is 

gelegen nabij Bunda in de provincie Mara, in de  

noordwestelijke hoek van Tanzania, vlak bij het 

Victoria meer en de Serengeti. Het is een van de 

armste streken van Tanzania. Naast de middelbare 

school ondersteunt de stichting een niet 

commerciële radiozender in Bunda. De radiozender 

is belangrijk voor informatievoorziening aan en 

voorlichting van de lokale bevolking. 

Voor de missie van de stichting en de lopende en 

gerealiseerde projecten verwijzen we u naar de 

website van de stichting: www.mazingira.nl. 

Dankzij de steun van vele sponsors, waaronder het 

Maasland College in Oss en ook de steun van de 

Stichting Wilde Ganzen, is veel bereikt. We noemen 

de al genoemde uitbreiding van de middelbare 

school in Marambeka met lokalen voor 

natuurkunde, scheikunde en biologie, de bouw en 

inrichting van een meisjes internaat, een aula met 

keukenvoorziening, de aanleg van water en 

elektriciteit en de bouw van diverse lerarenhuizen, 

onmisbaar om kwalitatief goede leraren aan te 

trekken en te behouden, en de bouw van diverse 

toiletruimten. 

Dit alles heeft gelukkig ook geleid tot beter 

onderwijs aan de middelbare school; de 

eindexamenresultaten van de leerlingen zijn 

duidelijk vooruit gegaan.  

We realiseren ons dat het niveau van onderwijs nog 

steeds voor verdere verbetering vatbaar is en dat er 

nog behoefte is aan veel, zeker in onze westerse 

ogen, essentiële zaken. 

Het nu aanstaand project betreft de verbouwing 

van een klaslokaal tot studieruimte en bibliotheek, 

waar de studenten en de mensen uit de 

gemeenschap gebruik van kunnen maken. 

Zoveel mogelijk jaarlijks bezoeken wij (volledig op 

eigen kosten) op de sterfdag van Sjoerd zijn graf in 

Marambeka en brengen dan ook een bezoek aan 

de middelbare school om ons ervan te overtuigen 

dat de school met daarbij behorende aula en 

internaat goed wordt onderhouden en gebruikt. 

Ook volgend jaar februari zullen wij dat weer doen. 

Desgewenst kunnen wij u daarna op de hoogte 

houden door onder andere nieuwe foto’s over de 

stand van het project. 

Oss, 27 oktober 2023. 
 
Paul van den Heuvel, secretaris van stichting: 

Stichting Mazingira Nederland en vader van Sjoerd 

Nieuwe Hescheweg 27, 5342 EC OSS. 

Tel 06-53318281. 

Mail: heuvel.hendriks@wxs.nl 

Website: www.mazingira.nl  

 

 

 

Esperanto Secondary School (links) en een 

lerarenhuis (rechts) 

http://www.mazingira.nl/
mailto:heuvel.hendriks@wxs.nl
http://www.mazingira.nl/
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VESPERVIERINGEN IN DE ADVENT. 
 

 
 
De advent is een tijd van bezinning. We bereiden 

ons voor op het kerstfeest. De komst van het kind 

doet ons opnieuw Gods aanwezigheid in deze 

wereld beseffen. De adventstijd is een tijd die 

uitnodigt om elkaar vaker te ontmoeten en samen 

te vieren. Naast de gebruikelijke vieringen zijn er dit 

jaar dan ook drie vespervieringen en wel op:  

 donderdag 30 november,  

 donderdag 7 december en  

 donderdag 14 december, steeds om 16:30 uur.  

De vespers of het avondgebed maakt deel uit van 

het getijdengebed. Voor kloosterlingen is het 

getijdengebed dagelijkse praktijk, waar ze 

meerdere keren per dag bij elkaar komen voor een 

moment van gebed. Voor veel ‘gewone’ gelovigen 

zijn langzaam maar zeker deze dagelijkse vaste 

gebedsmomenten van de gemeenschap uit beeld 

geraakt. We zijn immers ook gewoon mensen van 

de moderne tijd, een tijd waarin God meer op 

afstand is komen te staan. 

We nodigen u uit om drie keer aan te sluiten bij dit 

avondgebed. Samen te bidden, te zingen en te 

luisteren naar de lezingen. Het is voeding voor ons 

geloof en het versterkt onze relatie met elkaar en 

met God. Weet u van harte welkom! 
 
Hélène Verbunt. 

 

HERBERG VAN VREDE IN DE STAD:  

VERLANGEN NAAR VREDE. 
 
Iedereen, religieus of niet, herkent een verlangen 

naar vrede. Zeker in deze tijd. Vrede in 

oorlogsgebieden, vrede tussen sociale klassen, 

vrede met de natuur, vrede met elkaar en vrede in 

jezelf. De Raad van Kerken zal de hele 

decembermaand een herberg openen in de stad. 

Het is een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten 

met een kopje koffie, een praatje kunnen maken of 

even stil kunnen zijn. Samen willen we een plek 

bieden voor iedereen die dit verlangen naar vrede 

herkent. Er zal een wensboom zijn en een 

tentoonstelling van kerststallen. Verder zullen er een 

aantal activiteiten worden georganiseerd vanuit 

deze herberg. Bij het inleveren van deze kopij zijn 

het programma, en de openingstijden nog niet 

vastgesteld: houd hiervoor de diverse 

mediakanalen in de gaten. 
 
U vindt ons in de decembermaand op de  

Heuvel 25C. We ontmoeten u graag! 

Kees von Harenberg. 

25 NOV. ORANGE THE WORLD POPUP CHOIR 

OM 19:30 UUR.  
 

Na het succesvolle 

optreden vorig jaar gaan 

de muzikale vrienden 

Tijmen (gitarist) en 

Maarten (dirigent) de 

actieweek Orange the 

World openen in Oss. Zij 

gaan samen met het 

enthousiaste publiek het 

popnummer Roar van 

Katy Perry instuderen. 

Kom met zoveel mogelijk 

mensen in oranje kleding 

naar dit evenement en 

vorm met vrienden, 

collega’s, familie en wildvreemden een prachtig 

koor. Zonder dat je hoeft te kunnen zingen. Ook 

zonder zangervaring bereiken we met z’n allen een 

driestemmig resultaat! 
 
Kom en zing mee. Kleding oranje. Breng vrienden, 

familie en koorleden mee. Toegang is gratis. 

Vrijwillige bijdrage in de gitaarkoffer 

is zeer welkom. 
 
Orange the World is de wereldwijde 

campagne tegen geweld tegen 

vrouwen en meisjes.  

De campagne vindt ieder jaar 

plaats van 25 november, de Internationale Dag 

tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december. 

In 2023 is het thema in Nederland “Veilig, overal en 

altijd”. Geweld tegen vrouwen en meisjes vindt 

plaats op allerlei plekken: op straat, bij het uitgaan, 

op het werk, op de sportclub, in cyberspace, in het 

openbaar vervoer, in het onderwijs, in de zorg, in 

studentenverenigingen, op festivals, op het strand, 

achter de voordeur en op alle andere plekken 

waar mannen en vrouwen, jongens en meisjes  

elkaar ontmoeten. Van seksuele intimidatie tot  

femicide.  
 
Iedereen kan helpen geweld te voorkomen. Als 

iedereen #medestander wordt in de strijd tegen 

geweld tegen vrouwen en meisjes in hun dagelijks 

leven, dan kunnen we met z’n allen geweld de 

wereld uit helpen. Iedereen kan bijdragen: 

individuen, professionals, organisaties, bedrijven en 

overheden. Niet alleen vrouwen en  

meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens. 

Zo gaan we van een vrouwenprobleem naar een 

gezamenlijke verantwoordelijk. 
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WERELDLICHTJESDAG 10 DECEMBER. 
 
Elk jaar op de 2e zondag in december is er sinds 

1997 Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen 

bij elkaar om overleden kinderen te herdenken en 

steken zij om 19.00 uur een kaarsje aan. Door de 

verschillende tijdzones in de wereld ontstaat 

hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een 

beetje lichter wordt voor de mensen die hun kind 

hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij 

niet alleen zijn met hun verdriet. 
 

          
 

KARMELKRING OSS, PROGRAMMA 2023-2024  

IN OSS, IN RAVENSTEIN EN ONLINE. 
 
Het thema van het seizoen 2023- 2024: ‘De mystieke 

weg in gedichten’. 

 16 december van 10:00 tot 15:00u kunt u 

deelnemen aan de inleiding door Ad de Keijzer 

op het ‘Weihnachtsoratorium’ van J. S. Bach in 

Ravenstein.  

 20 januari van 10:00 tot 12:00u Ans Bertens over de 

gedichten van Theresa van Avila in Ravenstein.  

Het hele programma en een toelichting hierover 

kunt u lezen in onze folder, in Titus Tijdingen en in de 

plaatselijke pers. U hoeft zich niet van tevoren aan 

te melden. U vindt onze folder in de st. Jozefkerk, in 

de Paaskerk. en in de Jozefkapel, Sint Luciastraat 5 

in Ravenstein. 

Adres van de bijeenkomsten in Ravenstein:  

De ontmoetingszaal van De Valkenburcht, 

Kasteelseplaats 4 te Ravenstein. (aanbellen 

bij recreatie/beheerder.) Vanaf het NS-station is het 

± een kwartier lopen. Parkeren: op de ‘Bleek’. 

Kosten: gratis. Bij iedere bijeenkomst staat er een 

mandje voor uw vrijwillige bijdrage. Als u voor elk 

onderdeel van het programma een persoonlijke 

herinnering wilt ontvangen dan kan dat als u een 

berichtje stuurt naar stansligthart@gmail.com of belt 

naar 06 44 684 984.  

Ook als u wilt meerijden van Oss naar Ravenstein. 
 
Karmelkring Oss: Stans Ligthart. 

KERSTMIS VAN DE ZONNEBLOEM OP 11 DEC.  
 
Ook onder moeilijke omstandigheden 

gaat het leven gewoon door. Ook nu 

worden wij geroepen van het leven een feest te 

maken. Op 11 december komen de gasten van de 

Zonnebloem in de St. Jozefkerk het kerstfeest vieren.  
 

17 DECEMBER EEN ONTMOETINGSMIDDAG. 
 
Onze St. Jozefkerk staat in de wijk Oss-Zuid. Ook al is 

de kerk bedoeld voor de parochiegemeenschap, 

toch wil de kerk ook beschikbaar zijn voor álle 

mensen in de wijk. Zo is er altijd op weekdagen voor 

iedereen rond 10:00 uur koffiedrinken met elkaar.  
 
Op 17 december 2023 willen graag een speciale 

ontmoetingsmiddag houden bij gelegenheid van 

het Kerstfeest. Deze ontmoeting is voor álle 

wijkbewoners en ook voor mensen die tijdelijk 

wonen in het belastingkantoor. Deze middag wordt 

verzorgd door de Wijkstichting, de Paaskerk-

gemeente, de Titus Brandsmaparochie, vrijwilligers 

van Thuis in Oss. Om half twee zal de voorzitter van 

de Wijkstichting, Steef de Grauw, de middag 

openen. Om vier uur begint een samenzang-

concert met verschillende koren met u als 

meezingers onder begeleiding van leerlingen van 

de harmonie KVA. Na het samenzangconcert is er 

voor iedereen Glühwein!  
 
Tussen 14.00 - 16.00 uur is er van alles te doen: 

samen koffie en theedrinken vergezeld van een  

hapje uit verschillende culturen. Kinderen maken 

kerststukjes. U kunt uw wensen opschrijven en in een 

wensboom hangen. Kinderen/gezinnen kunnen op 

de foto met een kerstman. De poppenkast 

Ronsebons zal een voorstelling verzorgen. Herders 

begeleiden groepjes mensen naar de Levende 

Kersstal van de Scouting Titus Brandsma. Bovenal, 

praat met elkaar, praat met mensen die u niet kent. 

U begrijpt dat u bent uitgenodigd en welkom bent. 

Laat deze middag een nieuw begin van Vrede zijn.  
 
Pastor T.F. Buitendijk O.Carm 
 

LEVENDE KERSTSTAL OP 17 DECEMBER. 
 

Scouting Titus Brandsma organiseert 

op 17 dec. van 12:00 tot 17:00 uur hun 

jaarlijkse levende kerststal. In de 

kerststal zitten Jozef, Maria, en 

natuurlijk kindeke Jezus. Daarnaast 

houden de herders de wacht. Komen 

de drie koningen op bezoek en zal er 

een knikengel zijn. Voor de kinderen zijn er 

activiteiten. En we hebben natuurlijk koffie, thee, 

warme chocomel, erwtensoep en andere lekkere 

dingen. Graag met contant geld betalen. 

(consumptie bonnen)  
 
Wij zijn te vinden aan de Industrielaan 57. 

Entree is gratis. Maar een gift bij de knikengel is van 

harte welkom. 
 
Tot dan, met groetjes van scoutinggroep Titus 

Brandsma. 

mailto:stansligthart@gmail.com
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KINDERBIJEENKOMSTEN. 
 
Dit jaar starten we met een achttal bijeenkomsten, 

speciaal gericht op kinderen tussen de eerste 

communie en het vormsel in, maar natuurlijk is het 

ook mogelijk om met andere kinderen uit het gezin 

deel te nemen. 

 Vrijdagavond 1 december 18:30 tot 20:00u: 

Familieviering en adventskrans maken. 

 Zondagavond 24 december 17:00u: 

Familieviering kerstavond.  

 Zondag 4 februari om 10:00u:  

Kindvriendelijke Zondag met kinderzegen en 

presentatie eerste communie.  

 Vrijdag 22 maart van 18:30 tot 20:00u: 

Palmpasentak maken. 

 Zondag 24 maart om 10:00u:  

Palmpasenviering met een kindernevendienst. 

 Zondag 16 juni om 10:00u:  

Kindernevendienst.  
 

TIENERBIJEENKOMSTEN. 
 
Voor tieners die in de afgelopen jaren hun vormsel 

hebben gedaan, willen we in het komende jaar ook 

vier bijeenkomsten organiseren. De eerste 

bijeenkomst was op 17 november. We hebben een 

church-escape georganiseerd.  

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op vrijdag 

12 april, 14 juni en 20 september.  

Telkens vanaf 19:30u tot 21:30u. Weet je welkom, 

ook als je de eerste keer gemist hebt! 
 
Kees von Harenberg. 

 

JUBILEUM HOI MET OP 28 DECEMBER HET 

JAARLIJKSE “TUSSEN DE FEESTEN”. 
 

‘Tas koffie’ is één van de vele 

liedjes van het repertoire van de 

Lithse Troubadour Noud 

Bongers. Bij de oprichting van 

het inloophuis HOI is een kopje 

koffie afgebeeld op de 

brochure. Het kopje koffie staat 

voor gezelligheid, een praatje 

maken. Op 6 sept. 2023 bestond 

HOI 12,5 jaar. Voor de kerken is 

HOI bijna niet meer weg te denken binnen hun 

activiteiten. HOI is voor de gasten een vaste 

waarde op de donderdagmorgen in de Paaskerk 

en op de zondagmiddag in de Jozefkerk. 

Zondagmiddag 10 september hebben de HOI-

gasten en vrijwilligers dit jubileum gevierd en heeft 

Noud Bongers voor hen gezongen. 

HOI ontstond uit een vraag van voormalig predikant 

van de Paaskerk Alke Liebich: hoe kunnen de 

kerken meer betekenen voor de Osse 

gemeenschap? Er werd in 2010 een denktank 

opgericht met een vertegenwoordiging van  

drie kerken, nl de Titus Brandsmaparochie, de 

Heilige Hartparochie en de Paaskerk. Het resultaat 

was het oprichten van een Inloophuis op 6 maart 

2011, Het Osse Inloophuis, HOI. 

Het inloophuis wordt tijdens de openstelling 

bemand door vrijwilligers. Zij zetten koffie en thee en 

zijn een luisterend oor voor de bezoekers. Op de 

donderdag wordt er aan tafel het nodige gepraat 

en komen de dagelijkse onderwerpen aan de orde. 

Op de zondag komen al gauw de dozen rummikub 

op tafel en worden er diverse potjes gespeeld. 

Vier keer in het jaar wordt er gegeten op de 

zondag. Er wordt dan door een aantal vrijwilligers 

thuis gekookt en in de Carmelzaal wordt dan een 

driegangenmenu geserveerd voor circa 20 gasten. 

Altijd weer een gezellig samenzijn. De gasten zijn 

dan ook altijd zeer dankbaar voor het lekkere eten. 
 
Op donderdag 28 december is er weer het jaarlijkse 

Tussen de Feesten in de  St Jozefkerk, een samenzijn 

zo tussen de feestdagen en oud en nieuw in. 

Iedereen is welkom! 

Spreekt het Inloophuis je aan en zou je vrijwilliger 

willen worden bij HOI, neem dan even contact op 

voor meer informatie. De tijdsinvestering is beperkt 

en kan naar wens ingevuld worden. 
 
Bert Jansen Venneboer, contactpersoon HOI  

Tel 06 3889 1404. 

 

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID TUSSEN  

21 EN 27 JANUARI 2024. 
 

       
 
Met de Raad van Kerken in Oss doen we dit jaar 

weer mee aan de gebedsweek voor de eenheid. 

Deze week vindt plaats tussen 21 en 27 januari.  

Elke dag van die week is er een andere viering in 

een andere kerk in Oss rondom het thema  

“Heb God lief, en je naaste als jezelf (Luc 10, 27)”.  

Op deze manier vormen we als het ware een 

gebedsestafette. Het is mooi om aan te sluiten bij 

de vieringen van andere gemeenschappen.  

Zo kunnen we getuigen van de eenheid waar we in 

deze week voor willen bidden, en elkaar ontmoeten 

als christenen in onze stad.  

Let u op de communicatie in Tijdingen of de 

kabelkrant voor de precieze tijden en agenda van 

de vieringen. 
 
Kees von Harenberg. 
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21 JANUARI: OECUMENISCHE VIERING. 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

Aan het begin van de gebedsweek voor de 

eenheid zal er een oecumenische viering 

plaatsvinden. Deze keer in onze kerk, op zondag 21 

januari. In deze viering is de protestantse gemeente 

van de Paaskerk bij ons te gast. Laten we hen, net 

als andere jaren een warm welkom geven! 
 
Kees von Harenberg. 
 
 

28 JAN. DA’S PASSIE IN DE ST. JOZEFKERK  

OM 12:00 UUR MET HET MAASLANDS 

OPERETTE- EN MUSICAL-GEZELSCHAP. 
 

  
'Het Maaslands' is een enthousiast gemengd koor 

dat werd opgericht in 1977 en ca. 20 leden telt. Het 

heeft een gevarieerd repertoire van zowel 

klassieke als moderne muziek. In haar gloriedagen, 

het gezelschap telde toen ca. 75 leden, bracht het 

iedere 2 jaar een grote productie met solisten en 

orkest op de planken.  
 
In 2017 werd deze periode afgesloten met hun 40-

jarige jubileumvoorstelling Confetti & ZoO' in de 

Lievekamp. Het Maaslands komt nu op leeftijd, 

maar treedt nog regelmatig op in de regio en werkt 

samen met andere verenigingen. Zo was ‘Het 

Maaslands’ naast 5 andere koren onderdeel van de 

jubileumvoorstelling van de 90-jarige Osse Opera op 

28 en 29 oktober 2023 in de Lievekamp.  
 
Traditioneel verzorgt het koor jaarlijks een gratis 

toegankelijke Kerst-Inn in wijkcentrum De Haard in 

de Ruwaard, waarbij de leden voor een hapje en 

een drankje zorgen. Op verzoek treedt het koor 

graag op  in verzorgingshuizen.  
 
Het koor staat sinds jaar en dag onder de 

bezielende en deskundige leiding van Rein Boeijen. 

Zie: www.hetmaaslands.nl  
 
Aanvang: 12:00 uur; toegangskaarten bij entree: 

volwassenen €5,-, scholieren €2,50, kinderen tot  

12 jaar gratis. Zaal open vanaf 11:30 uur.  
 
Namens de werkgroep Da’s Passie,  

Jan v.d. Veerdonk. 
 

LICHTJES OP DE BEGRAAFPLAATS. 
 
Op 1 november vond er weer een bijeenkomst 

plaats op de begraafplaats De Hoogen Heuvel. 

Samen met de beheerders van de begraafplaats is 

dit de tweede keer dat we zo’n bijeenkomst 

organiseren. We kwamen bij elkaar om stil te staan 

bij wie we moeten missen. We kwamen bij elkaar 

om elkaar te ontmoeten, om te luisteren naar 

teksten en liederen. We kwamen bij elkaar om licht 

op te steken. Tachtig lichtjes zijn er verspreid over de 

begraafplaats. Gezet op de graven van onze lieve 

doden.  
 
We weten niet wat de dood is, en vaak wordt hier 

wat rationeel over gedacht; het lichaam en het 

bewustzijn zijn er mee gestopt. Toch zijn er beelden 

die ons wat kunnen helpen verder te kijken dan wat 

rationeel en waarneembaar is.  
 
Wat we wel zeker weten is dat wij achterblijven met 

herinneringen. Warme herinneringen aan diegene 

die in ons leven een leegte heeft achtergelaten. 

Herinneringen aan hoe hij was. Herinneringen aan 

hoe zij lachte. Herinneringen aan hoe nukkig hij kon 

zijn, of hoe secuur ze te werk ging.  

Sterker nog, het gaat verder dan enkel zo’n 

herinnering. Vaak voelen we nog steeds hoe hij of zij 

aanwezig was, in zorgzaamheid of humor in zijn 

luisterend oor of haar gezelligheid. We voelen nog 

steeds hoe hij of zij mens voor ons was. Dit is een 

ervaring voorbij het rationele. Een ervaring die waar 

is, zonder dat we er de vinger op kunnen leggen. 
 
Kees von Harenberg. 

 

AFSCHEID VAN EEN VRIJWILLIGER. 
 

Janny van Giersbergen is 

gestopt als vrijwilliger bij De 

Zonnebloem. Bij het afscheid 

kreeg ze een onderscheiding, 

een Zonnebloemspeldje, dat ze 

met trots mag dragen.  

35 jaar geleden werd ze door 

een vriendin ‘gestrikt’ zegt ze, 

om vrijwilliger te worden bij de 

voorloper van De Zonnebloem. 

Toen heette dat nog het 

Ziekencomité van de Jozefkerk. 

Dat was ook een heel andere 

tijd, want de vrijwilligers waren aanvankelijk vooral 

een steun voor de pastoor van de parochie. Hij kon 

het vele ziekenbezoek niet aan en daarom boden 

vrijwilligers van het Ziekencomité hulp daarbij, ook 

bij de bezoeken in het ziekenhuis. 

Janny heeft in al die 35 jaren met veel plezier het 

werk gedaan, zoals ze zelf zegt. Dat werd door 

iedereen zeer gewaardeerd. Ze ging haar gasten 

heel trouw bezoeken en zorgde voor gezelligheid. 

Dat kwam ook tot uiting in de versieringen in de kerk 

en het feestzaaltje met Kerst en Pasen. Janny ging 

altijd op zoek naar leuke attenties voor iedereen die 

niet op de gezellige middag kon zijn. Naast de 

sfeermakers en versieringen zijn dat echt haar 

verdiensten.  De gasten en collega-vrijwilligers van 

Zonnebloem Oss-Zuid bedanken Janny hartelijk voor 

al het mooie werk dat ze heeft gedaan. 
 
Leonie van de Wetering. 

 

http://www.hetmaaslands.nl/
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WERELDWINKEL OSS. 

NIEUW ADRES GALERIJ 2 A !!! 
 

 
 
 
WAAR KOMT HET HEERLIJKE ZONDAGSE KOPJE KOFFIE 

IN DE KARMELZAAL EIGENLIJK VANDAAN? 
 
Die wordt verkregen via de Wereldwinkel Oss. De 

koffie is van “Café De Origen” en is 100 % Fairtrade. 

Eind jaren ‘80 van de vorige eeuw is FAIRTRADE in 

het leven geroepen onder de naam: Max Havelaar. 

De aanleiding was om Mexicaanse koffieboeren te 

helpen, die in de problemen raakten door een 

ingestorte marktprijs. FAIRTRADE is meer dan een 

keurmerk alleen. Ze stellen ook strenge eisen aan 

milieu, leef- en werk- omstandigheden van de 

arbeiders. Denk hierbij aan een veilige 

werkomgeving, gendergelijkheid, verbod op 

kinderarbeid en democratische besluitvorming. Zo 

weten we dat we in ieder geval meewerken aan en 

investeren in de toekomst van de boeren, arbeiders 

en hun kinderen in ontwikkelingslanden. 
 
Wij, als Wereldwinkel, verkopen nog veel meer 

Fairtrade, handgemaakte unieke cadeaus en of 

gebruiksvoorwerpen. Dit zou bijna verloren zijn 

gegaan. Maart 2023 kwam de mededeling dat de 

winkel in Oss zou gaan sluiten. Het pand aan de 

Kruisstraat was verkocht. En doorgaan leek voor het 

toenmalige bestuur een onmogelijke opgave. Er 

werd al enkele jaren een negatief resultaat geboekt 

en als de bedrijfskosten nog hoger zouden worden, 

dan kon de winkel niet meer blijven bestaan. 
 
Een aantal vrijwilligers nam hier geen genoegen 

mee en zijn gaan uitzoeken of een doorstart 

mogelijk was. Dat begon met het zoeken naar een 

nieuw goedkoper pand en op 1 augustus 2023 was 

de doorstart een feit. Na vele uren klussen konden 

we de deuren openen en verder gaan met de 

“eerlijke verkoop” in het nieuwe pand Galerij 2A. 
 
Dicht bij huis en toch wereldwijd zinvol. Je hoeft niet 

zelf op reis om in ontwikkelingslanden iets goeds te 

doen. Steun ons en kom eens kijken in onze mooie 

winkel. Wij zien jullie er graag een keer. 

Tot ziens! 
 
Bea en Evelien namens de vrijwilligers van de 

Wereldwinkel. 

 

 

KÈN HET ZIJN DAT IK U KÈN? OF: HOE 

VERWELKOMEN WIJ MENSEN DIE NIEUW IN 

ONZE KERK KOMEN. 
 
Een mevrouw uit onze parochie was uitgenodigd bij 

een protestantse kerkdienst. Ze had enige schroom 

erheen te gaan. Je kent daar niemand. Toch vatte 

ze moed, en ze ging. In de kerk stonden of zaten de 

mensen gezellig met elkaar te praten tot de 

aanvang van de dienst. Iemand kwam naar haar 

toe, gaf haar een liturgiestencil en vroeg 

geïnteresseerd: “Ben u hier voor het eerst in onze 

gemeente? Van harte welkom! Fijn dat u met ons 

mee komt vieren. Zoek een plaatsje naast iemand”. 

Die mevrouw voelde zich helemaal op haar gemak 

gesteld. Ze was geraakt door het warme welkom. 

Eigenlijk zouden wij dat ook moeten doen in onze 

parochie, vertelde ze: Iemand die voor het eerst 

komt, welkom heten.  
 
Bij katholieken kennen wij zo’n welkom niet. 

Vanouds werden we geacht stil te zijn in de kerk en 

te gaan bidden. Je knielde een poosje en dan pas 

ging je stil op de bank zitten. Op het plein voor de 

kerk praatten de mensen wel met elkaar als ze 

tenminste niet op het laatste moment kwamen. In 

de hal van de kerk werd er wel gefluisterd. Tot 

ergernis van mijn vader bleef mijn moeder weleens 

wat langer in de hal hangen. Als ze dacht dat ze 

een bekende zag binnenkomen, liep ze op haar of 

hem af met de  vraag op zijn Rotterdams: “Kèn het 

zijn dat ik u kèn?”. Zo ontdekte ze oude school- 

vriendinnen of mensen uit de vorige straat waar we 

woonden. Na de Mis werd er dan lang nagepraat 

en oude contacten werden aangehaald bij een 

kopje koffie bij ons of bij iemand anders thuis. Zo 

had de kerk in de stad toch iets dorps en was de 

kerk toch ook een ontmoetingsplaats.  
 
Voor nieuwe parochianen of voor mensen die voor 

het eerst in onze kerkgemeenschap komen is het 

best belangrijk dat ze welkom worden geheten en 

zich ook welkom kunnen voelen.   

Vanwege de open architectuur in onze kerk en het 

feit dat we prettige zitstoelen hebben zijn veel 

bezoekers geneigd met elkaar te praten. Maar als 

je nieuw komt, zoek je meestal een plek waar je 

alleen zit. En als je naast iemand komt te zitten, dan 

blijft het stil. Want: we kennen elkaar niet.  
 
Het wordt binnenkort Kerstmis. Veel mensen van 

buiten zullen nieuw in onze kerk komen. Laten we er 

met elkaar voor zorgen dat deze nieuwelingen zich 

niet alleen voelen in onze gemeenschap. Ze horen 

erbij. De beste methode is hen voorzichtig te 

vragen: “Bent u nieuw hier? Fijn dat u er bent. Ik 

hoop dat u zich hier thuis voelt!”.  En omdat Kerstmis 

365 dagen duurt, mogen we iedere zondag kijken 

wie we als nieuw kunnen begroeten. Dan delen we 

in het warme gevoel van de mevrouw die het ter 

sprake bracht.   
 
Pastor T.F. Buitendijk O.Carm. 
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FAIRTRADEDAG 2023 HELPENDE HANDEN. 
 

De Fairtrade-dag 2023 is weer 

geschiedenis. Een dag waar we als 

werkgroep “Werk in Uitvoering” lang 

naar hebben toegeleefd. We kunnen met 

dankbaarheid zeggen dat Fairtrade-dag 2023 een 

topdag was in onze parochie. De dag begon met 

een mooie viering, waarin het Mediorenkoor 

liederen over Gods goede schepping zong.  

Daarna was het feest in de Carmelzaal. Koffie met 

gebak. ’s Middags soep en hartige taarten. De hele 

dag een komen en gaan van heel veel mensen. 

Bekenden en onbekenden.   
 
De Goede Doelenmarkt werd goed bezocht. 

Overal bleven mensen staan voor informatie en om 

iets te kopen. Er is veel verkocht. De twee mannen 

van de Wens-Ambulance hebben prachtige 

ervaringsverhalen verteld in de kerk en later aan 

groepjes aandachtige luisteraars. Het belangrijkste 

is dat iedereen nu weet wat een Wens-Ambulance 

kan betekenen voor ernstige zieken voor wie geen 

andere manier van vervoer mogelijk is. In de 

middag trad tweemaal het Hout-ensemble op uit 

Rhenen met prachtige muziek. Een verhoging van 

de feestvreugde. Ze komen terug! De organisatoren 

van ‘Das Passie” hebben ze al weten te strikken. De 

hele dag was er een feestelijke en hartelijke sfeer 

van ontmoeting en gezelligheid.  

De leden van de Werk in Uitvoering kijken terug op 

een geslaagde dag. Het was voor ons heel fijn om 

te ervaren dat iedere bezoeker het naar zijn zin 

had. 

Velen van u hebben een bijdrage geleverd aan het 

slagen van deze dag door uw komst. U was zeer 

royaal. Op 12 november heb ik als voorzitter van de 

werkgroep een cheque van € 1400,00 mogen 

overhandigen aan de vertegenwoordiger van de 

Stichting Wens-Ambulance Brabant. 
 
Namens Ineke Broers, Cor Spierings, Marieta van 

Dinter, Loek Elemans, Hermien Lighart, Riet Bogaars 

en Suze Jansen dank ik u allen hartelijk, 
 
Peter Lammers. 

   

OECUMENISCH PROGRAMMA ‘GA MEE!’ 
 

 
 
Onze Titus Brandsma Parochie en de Paaskerk 

hebben samen weer een mooi en divers 

programma van verdieping, inspiratie en 

ontmoeting samengesteld.  
 
HOI. 
Elke zondag om 14:00 uur in de  St. Jozefkerk en 

iedere donderdag om 09:30 uur in de Paaskerk. 

Een vrije inloop voor ieder die graag een praatje 

maakt onder het genot van een bakje koffie. Het is 

een open ontmoetingsplek voor kerkgangers en 

niet-kerkgangers. Iedereen is welkom! 
 
Evangelielezen. 
Iedere donderdagochtend om 10:00 uur in de St. 

Jozefkerk. Het evangelie van de komende zondag 

wordt gelezen en met de aanwezigen besproken 

onder leiding van pastor Tom Buitendijk 
 
Film. 
Elke tweede vrijdag van de maand om 14:00 uur in 

de St. Jozefkerk. Samen een film kijken die inspireert  

We kijken de film en na afloop is er gelegenheid om 

met elkaar door te praten. Op 8 dec. staat de film 

Amour geprogrammeerd. 
 
Meditatieve wandeling. 
Iedere eerste woensdag van de maand om 10:00 

uur. Elke maand wandelen we een tocht van 

ongeveer 5 km met stilte, bezinning en verbinding. 

Dit seizoen is het overkoepelende thema: ‘Zing, 

vecht, huil, bid…’, naar het bekende lied van 

Ramses Shaffy. Je hoeft je niet aan te melden.  
 
‘Lang zal hij leven’ 11 dec. in de Verkadefabriek. 
Op 11 december a.s. zal mogelijk in de grote zaal 

van de Verkadefabriek in Den Bosch de voorstelling 

‘Lang zal hij leven’ plaatsvinden.  

Dit interactieve theaterstuk zoomt in op het moreel 

thema van euthanasie bij dementie waarover 

uiteenlopende meningen bestaan. Het gaat in de 

gesprekken en het theaterstuk niet om het komen 

tot één zienswijze, maar om het open verkennen 

van elkaars morele uitgangspunten. 

Deze voorstelling wordt georganiseerd door de 

Protestantse Gemeenten van Den Bosch, Engelen 

en Vlijmen.  

Wanneer er voldoende belangstelling én 

voldoende financiële ruimte is gevonden, kan dit 

stuk ’s middags en ’s avonds worden opgevoerd. 

Toegang zal gratis zijn. 
 
Om alvast in de agenda te noteren: 

‘In Gods naam’, met Bastiaan Ragas 19 

december, 20:15 uur, Theater Maashorst in Uden. 
Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een 

tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt 

Bastiaan Ragas naar antwoorden in een 

eeuwenoud verhaal.  

Bas neemt jou mee door de Bijbel met muziek van 

Bach tot Presley, humor, ontwapende 

kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Hij 

leest voor uit de Evangeliën, zingt uit de Psalmen 

(op eigen ‘In wijze) en oreert met Spreuken.  

Via de kerken zijn er (beperkt) kaartjes voor deze 

voorstelling beschikbaar voor € 10,- per stuk.  

U kunt deze kaartjes reserveren bij Fred Boer 

(fred.boer@outlook.com / 06-37308344 ). 

De voorstelling kost in de vrije verkoop aan de 

theaterkassa € 25,-. 
 
De stuurgroep oecumenische activiteiten,  

Lia Kolkman, Kees von Harenberg, Ruth Jellema en 

Henk Peters. 

 

mailto:fred.boer@outlook.com
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WAT JIJ DRAAGT IS LICHT. 
 

 
 
Deze titel van onze Kerstwens roept ongetwijfeld de 

vraag op of het mij is ontgaan dat de wereld in 

brand staat door oorlogen en aanslagen. Door het 

missen van een beetje omzien naar elkaar in onze 

samenleving waarin iedereen maar voor zichzelf 

moet zorgen. Als mensen gebukt gaan onder 

zoveel problemen, dan is het toch een aanfluiting 

om te roepen dat wat mensen te (ver)dragen 

hebben licht is. We weten als geloofsgemeenschap 

immers ook heel goed dat het privéleven van 

verschillende medegelovigen belast wordt met 

zorgen om gezondheid van zichzelf of van hun 

geliefden; door het wegvallen van een partner die 

je niet kunt missen; door zorgen om kinderen en 

kleinkinderen; de belasting ook van het tegen je 

grenzen aanlopen van eigen flexibiliteit en 

incasseringsvermogen. En al die zorgen - ook al loop 

je er niet mee te koop - zijn bepaald niet licht te 

dragen, kosten tijd om te verwerken en om een 

plaats te geven in je leven. We weten ze vaak wel 

van elkaar, maar wat voor jou actueel is, is voor een 

ander al verleden tijd. 
 
En al is het vaak ongezien, ongeweten en 

onopgemerkt, we weten bovendien dat er in elk 

mensenleven periodes zijn dat je niet op vleugels 

gaat; dat je het even gehad hebt. De donkere en 

treurige periode van herfst tot Kerst doet ons dat 

aan den lijve ervaren: de een heeft er meer last van 

dan de ander, maar het deprimeert ons allemaal 

enigszins. De donkere dagen voor Kerst die ons 

doen verlangen naar een tijd dat het licht weer 

doorbreekt. Juist met de feestdagen kan 

eenzaamheid extra zwaar op mensen drukken, 

wanneer er geen mensen zijn die licht met hen 

willen maken. 
 
Kennelijk moet écht licht en échte warmte van 

mensen komen, want zelfs uitbundige 

feestverlichting ervaren we als maar kunstlicht. Aan 

kunstlicht is er overigens geen gebrek. Stad en land 

zijn overvloedig met lichtjes versierd. Zijn het ook 

signalen dat de mensen die er wonen willen 

uitstralen dat ze “er willen zijn voor jou”? De 

vertaling van de naam van God. Niet zo vreemd 

dat de geboorte van de mens, die later herkend en 

beleden werd als zoon van God, dat die geboorte - 

de langste nacht voorbij - jaarlijks wordt gevierd als 

begin van het doorbreken van licht. Immers waar 

mensen er zijn voor mensen breekt licht door! 

Kunnen ze lichtpuntjes voor elkaar zijn. 
 
Mensen dragen licht. Binnen onze gemeenschap 

lopen ze zomaar rond: mannen en vrouwen die 

zorg hebben voor hun naasten: met een knipoog, 

een schouderklopje, attente belangstelling, een 

luisterend oor, en met veel geduld een arm om 

iemands schouder zijn. Die er op die manier voor 

zorgen dat iemand het weer een beetje ziet zitten, 

zelfvertrouwen ontwikkelt en zich gewaardeerd 

voelt. Die mannen en vrouwen zijn we allemaal op 

onze goeie momenten. Al hebben we niet allemaal 

evenveel goeie momenten. 
 
Maar tegen Kerstmis voelen we allemaal dat we 

niet zonder licht kunnen en lichtpuntjes nodig 

hebben. Zeker dan hebben we aandacht voor 

ontheemden, eenzamen, asielzoekers. Dan zijn we 

even bereid voor hen in te schikken om een plekje 

onder de zon voor hen vrij te maken. En elk jaar 

hopen we weer dat we dat wat langer volhouden 

dan die paar dagen Kerst alléén. Wat elk van ons in 

zich heeft aan hart voor mensen, aan talenten, aan 

geduld en emotie, aan wie je bent, kan het leven 

voor een ander lichter maken. Er willen zijn voor 

elkaar. Voor jouw levenspartner, zoon, dochter, 

goede buur en verre vriend… Want jouw verhaal 

raakt me en brengt me in beweging. Wat lastig 

voor je is wil ik verlichten en wat je bezwaart maak 

ik wat lichter te dragen. En het laatste wat ik wil is 

de lichtpuntjes bagatelliseren of doven. Ik wil ze juist 

aanblazen tot een warm vuurtje, dat nooit meer 

dooft. Zo wens ik namens het kerkbestuur elk van 

ons een zalig Kerstfeest. Een Nieuwjaar lang. 
 
Henk Peters, vicevoorzitter parochiebestuur. 
 

QR-CODE.  
Het is vanaf nu ook mogelijk om via een QR-code een gift te 

doen aan onze parochie. Open op uw telefoon de 

camerafunctie, en houdt de QR-code in beeld. Als u klikt op 

de link die dan verschijnt, kunt u een bedrag naar keuze 

invoeren.  
Bedankt voor wat u geven gaat.           
 
Kees von Harenberg.            
 
 

COLLECTES: 
21 aug. 2023 t/m 07 nov. 2023 € 2015,40 

                                            

                           

 
 

 


