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 PAROCHIEBLAD 

 Titus Brandsmaparochie Oss 
 

PASTORAAL WOORD.   
 
PRATEN EN LUISTEREN IN EEN PAROCHIEEL PROCES.  
 
Heel veel parochianen zijn bezorgd over de 

toekomst van de parochie. Ze zien alleen maar 

krimp en veroudering. Maar vertellen we elkaar over 

onze zorgen voor de parochie? Misschien leven er 

onder de parochianen wel goede ideeën!  

Het is dringend nodig dat we in het komende jaar en 

in de komende jaren met elkaar in gesprek gaan. 

Een gesprek is niet dat de een praat en de ander 

luistert. Een gesprek is de golfbeweging van naar 

elkaar luisteren en met elkaar praten. Iedere mening 

kan een bijdrage zijn. Ik hoop dat wij allen in het 

komende jaar met elkaar in gesprek kunnen komen 

en wel zo dat iedereen aan bod kan komen.   
 

 
 
Het is onbetwistbaar waar dat er onder de 

regelmatige kerkgangers een goede sfeer heerst.  

Rond een kop koffie worden er vele ideeën 

uitgewisseld en ontstaan er leuke plannen. We zijn 

een actieve gemeenschap waarin veel gebeurt. Er is 

geen reden tot klagen. Maar helaas, de groep 

wordt ieder jaar kleiner.  
 
Veel katholieken beroepen zich op hun Doopsel, 

Eerste Communie en Vormsel zonder daar de 

consequenties uit te trekken van betrokkenheid bij 

het parochieleven. Ze komen alleen bij 

gelegenheden en grote feesten in de kerk. Zij 

beleven hun geloof op een andere manier. Dat kan. 

God is op vele wijzen werkzaam in de harten van de 

mensen. Misschien zou het goed zijn om met deze 

mensen in gesprek te komen. Wat hebben zij de 

parochie te bieden?  
 
De parochie moet er ook mee leven dat veel 

mensen aan de rand van de parochie verkeren of er 

zich buiten plaatsen. Wat beweegt deze mensen nu 

om hun geloof zonder de kerkgemeenschap te 

beleven? Is het alleen onverschilligheid waardoor 

mensen afhaken, of is er meer aan de hand?  

Kunnen we met elkaar, in gesprek komen en naar 

elkaar luisteren?  
 
Deze drie groepen parochianen vormen toch 

samen het éne Volk van God. Het volk dat een weg 

zoekt naar een wereld zoals God die bedoeld heeft.  

 

 

 

Vrede, gerechtigheid, saamhorigheid en een 

feestelijk samen leven. Ook mensen die uit 

teleurstelling de kerk verlaten hebben, horen erbij. 

Want als die mensen zich laten uitschrijven, schrijft 

de kerk hun niet af. Luisteren naar hun motieven zou 

voor de parochie wel eens heel belangrijk zijn. 
 
De groep parochianen die nu met elkaar - pratend 

en luisterend - in gesprek is, is eigenlijk te klein. Het 

zijn voornamelijk de kernparochianen die aan het 

woord zijn.  

Het is daarom nodig ook mensen uit andere 

groepen aan het woord te laten en te beluisteren.  

We moeten echt wegen vinden om deze mensen te 

bereiken.  
 
Als onze parochie in Oss toekomst wil hebben dan 

moeten we de vier volgende vragen onder ogen 

zien.  Een gesprek met mensen uit alle drie de 

groepen is nodig. Deze vragen hangen samen. 

Ingaan op één vraag helpt niet. 
 

 Hoe vinden wij de weg naar God? Dan gaat het 

over gebed, Eucharistie, andersoortige 

vieringen, de vierende en biddende kerk. 
 

 Hoe zijn wij uitgesloten mensen nabij? Dan gaat 

het over armoedebestrijding, ziekenbezoek, 

opkomen voor vluchtelingen, sociale 

rechtvaardigheid. 
 

 Hoe bieden we jongeren een hoopvolle 

toekomst? Dan gaat het over catechese, 

vorming, waarden en normen aanleren.   
 

 Hoe dragen wij zorg voor de aarde als 

bewoonbaar huis voor allen? Dan gaat het over 

milieu, klimaat, consumptie en leefstijl. 
 

De vraag die daarvoor ligt is: hoe vinden we de weg 

naar elkaar om elkaar pratend en luisterend nabij te 

zijn?   
 
Tom Buitendijk O. Carm.  
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VAN DE REDACTIE  
 
STATIEGELD, 
 
Zaterdagochtend half elf in de supermarkt. Er staat 

een file voor de flessenautomaat. Wachttijd ca. 10 

minuten. Gemopper alom. Even later begrijp ik 

waarom. Twee flessen geweigerd (Worden hier niet 

ingenomen = “Zijn niet hier gekocht”), een 

geweigerd (verpakking teveel beschadigd) en  

4 blikjes geweigerd wegens deukjes. Wat een onzin, 

zeker als je weet dat al die flessen en blikjes in grote 

plastic zakken terechtkomen om daarna 

samengeperst, versnipperd en gesmolten te worden.  

Ik snap nu waarom er te weinig gerecycled wordt. 

De reactie van de overheid: “Wij overwegen boetes 

omdat de doelstelling niet gerealiseerd wordt”. 

Geen enkele zelfreflectie over de haalbaarheid van 

die doelen, of over het invoeringsbeleid.  
 
Ook dat is schering en inslag.  

Groningen, toeslagenaffaire, stikstofcrisis, 

woningnood. Elke keer als automatisering of 

ondoordachte regelgeving wordt toegepast, vallen 

er onschuldige slachtoffers. De verantwoordelijken 

vegen hun stoepje schoon en kijken weg. 
 
Het kan ook anders. Afgelopen zondag hoorden we 

in de evangelielezing dat Jezus werd benaderd door 

een ongelovige vrouw die hem om hulp smeekte. 

Jezus wees haar af. Ze herhaalde haar smeekbede. 

Weer volgde een afwijzing met de woorden: “het is 

niet juist wat voor het “volk” bedoeld is te geven aan 

de honden (ongelovigen). Zij wees hem terecht: 

“Het is wél juist, de honden eten immers de kruimels 

die van de tafel van hun meesters vallen”. Jezus viel 

stil en herzag zijn standpunt. De mens gaat vóór de 

regel. 
 
Als wij dat kunnen geloven, mogen we erop 

vertrouwen dat Petrus geen minister-president wordt 

(geen actieve herinneringen) of vervangen wordt 

door een “flessenautomaat”. Voor ieder van ons 

blijft de hoop bestaan dat we, ondanks alle deuken 

in ons ego en krassen op onze ziel, de poort mogen 

doorgaan en niet als “niet-recyclebaar” geweigerd 

worden.  

 

       
 

 

 

 

mailto:rikydjong@home.nl
mailto:vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl
mailto:algemeen@tb-parochie.nl
https://tbposs.nl/
http://www.tbposs.nl/live
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  …………………AANGESTIPT ……………….. 
 

ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. VERDER IN HET 

BLAD MEER OVER ENKELE  AANKONDIGINGEN.  

U MOET ER REKENING MEEHOUDEN, DAT DE REDACTIE 

TEKSTEN AAN KAN PASSEN. 
 

THUIS DE VIERINGEN VOLGEN. 
Alle vieringen vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen 

online worden gestreamd.  

 www.tbposs.nl/live 
 

BIJBEL LEESGROEP. 
Elke donderdag van 10.00 -11.30 uur komen we bij 

elkaar om samen het evangelie van de komende 

zondag te lezen.  
 

2e VRIJDAG VAN DE MAAND LUISTEREN NAAR 

EN MEDITEREN BIJ DE REGEL VAN DE  KARMEL. 

 
Thema 2023-2024: De Mystieke weg in gedichten.     

Plaats: bij één van deelnemers thuis, in Oss. 

Data: Op de 2e vrijdag van de maand van  

14 uur tot 15.30 uur: 8 sept., 13 okt., 10 nov. en 8 dec.  

Informatie en aanmelding: stansligthart@gmail.com   
 

VACATURES.  
Als parochie zijn we gezegend met een groot aantal 

vrijwilligers. Ook wij ontkomen er echter niet aan dat 

hier en daar versterking gebruikt kan worden. Zo 

zoeken we:  

 Presentatiemakers voor de vieringen, bedienaren 

van de presentatie en camera in de vieringen.  

 Zangers in een van de koren. 

 Mensen die iets administratiefs willen betekenen.  

 Hulpkoster. 

 Mensen voor de tuingroep.  

 Het familiepastoraat. 

Mocht u interesse hebben, neemt u dan contact op. 
Tijdens kantooruren tussen 9-12 uur 0412 – 622 164.  

We kunnen uw hulp gebruiken!  

Deze keer vragen we uw aandacht voor  de: 

 KOFFIESCHENKGROEP 

We zoeken nog vrijwilligers die de koffieschenkgroep 

willen versterken. Lijkt het je leuk om op deze manier 

een bijdrage te leveren als vrijwilliger in onze 

parochie?  

Bent u enthousiast, en wilt u een steentje bijdragen, 

meld je dan bij Elly Molenaar of Marijke Oomens.  
 

VREDESWEEK VAN 16 – 24 SEPTEMBER 2023.  
Op zondag 17 september is onze parochie om  

10.00 uur te gast in de Paaskerk voor een 

oecumenische viering waarin Ruth Jellema voorgaat 

en Kees von Harenberg de overweging verzorgt. Het 

is van belang om ‘vrede‘ centraal te stellen. Niet 

alleen vanwege de vele oorlogen die gevoerd 

worden, maar omdat vredesgezindheid actief moet 

worden waargemaakt waar wij zelf wonen.  
 

FAIR TRADE ZONDAG 22 OKTOBER 2023.  

Fair Trade betekent letterlijk: 

eerlijke handel. Het ging om een 

eerlijke prijs voor koffie, bananen, 

kleding. Nu is de fairtrade handel 

opgenomen in de reguliere handel. 

 

19 NOV. DA’S PASSIE IN DE ST. JOZEFKERK OM 

12.00 UUR: ZANGKOOR PHOENIX. 

 
Op 19 november 2023 hebben we bij “Da’s Passie” 

zangkoor Phoenix te gast. Het koor is opgericht in 

januari 2019 en heeft ca. 30 leden, en repeteert 

wekelijks in de Muzelinck in Oss. Het repertoire is 

veelzijdig. Het motto van Phoenix is niet voor niets: 

Samen zingen maakt blij! 
 

OECUMENISCH PROGRAMMA. 

 

 
Paaskerk elke donderdagochtend  HOI  09:30 

Jozefkerk elke zondagmiddag  HOI  14:00 

zo.17-09  Oecumenische viering Paaskerk. 10.00 

di. 26-09 Leeskring ‘Tolle lege’ 

(boek: Overweldigend, Frits de Lange. 

In de Paaskerk. 

19.30 

woe. 

04-10 

Meditatieve wandeling. Thema zing. 

Opgeven via predikant@pknoss.nl   

10.00-  

11.30 

do. 12-10 Gesprek met Mahmut Erciyas. N.a.v. zijn 

boek: ‘God is in de mens’ 

Paaskerk 

19.30 

vrij. 13-10 Film The Children Act in de Jozefkerk 14.00 

di. 24-10 Leeskring: ‘tolle lege’ 

Boek : Overweldigend, Frits de Lange. 

In de Paaskerk. 

19.30 

woe.  

01-11 

Meditatieve wandeling. Thema huil. 

Opgeven via predikant@pknoss.nl   

10.00- 

11.30 

vrij. 10-11 Film The Reader in de Jozefkerk. 14.00 

za. 11-11 Taizéviering met soep in de Paaskerk. 18.00 

zo. 19-11 Concert in de Jozefkerk. 

“Da’s Passie” Zangkoor Phoenix. 

12.00 

di. 21-11 Leeskring: ‘tolle lege’ 

Boek : Overweldigend, Frits de Lange. 

In de Paaskerk. 

19.30 

woe.  

06-12 

Meditatieve wandeling. Thema bid. 

Opgeven via predikant@pknoss.nl   

10.00- 

11.30 

vrij. 08-12 Film Amour in de Jozefkerk. 14.00 

ma.  

11-12 

Theater: ‘Lang zal hij leven’. Over 

dementie en euthanasie in de 

Verkadefabriek Den Bosch. 

16.30 

of 

19.30 

  

ACTIE “ZON IN DE SCHOORSTEEN“. 
 

 

 

 

 

Zoals ieder jaar organiseert het Zonnebloem 

ziekencomité Oss-Zuid ook nu weer deze actie.  

Op de zondagen van 4 en 11 november liggen in de 

hal intekenlijsten klaar waar u zich kunt opgeven. 
 

http://www.tbposs.nl/live
mailto:stansligthart@gmail.com
mailto:predikant@pknoss.nl
mailto:predikant@pknoss.nl
mailto:predikant@pknoss.nl
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK 
 
 

 Actuele berichtgevingen ontvangt u via de Titustijdingen en de website www.tbposs.nl. 
 
 

Zo.  17 sept. 10.00 u Oecumenische viering in de Paaskerk 

Zo. 24 sept. 10.00 u 25e zondag door het jaar 

Zo. 01 okt. 10.00 u 26e zondag door het jaar 

Zo. 08 okt. 10.00 u 27e zondag door het jaar 

Zo. 15 okt. 10.00 u 28e zondag door het jaar 

Zo. 22 okt. 10.00 u 29e zondag door het jaar 

Zo. 29 okt. 10.00 u 30e zondag door het jaar 

Woe. 01 nov. 19.00 u Allerheiligen 

Do. 02 nov. 19.00 u Allerzielen 

Zo. 05 nov. 10.00 u 31e zondag door het jaar 

Zo. 12 nov. 10.00 u 32e zondag door het jaar 

Zo. 19 nov. 10.00 u 33e zondag door het jaar 

Zo. 26 nov. 10.00 u Christus Koning v.h. heelal 

Zo. 03 dec. 10.00 u 1e zondag van de advent 
 
 
 

LIEF EN LEED 
 
 
 

WE HEBBEN AFSCHEID MOETEN NEMEN VAN: HET HEILIG DOOPSEL ONTVANGEN: 

  
01-07-2023 Sjef Netten 84 jaar 12-08-2023 Levana Reuvers 

06-07-2023 Ria Dekkers - Elemans 91 jaar   
10-07-2023 Wiesje Verbraak – van de Boom 84 jaar   

12-07-2023 Thomas Heesbeen 81 jaar   

02-08-2023 Henny Bonnemaijers - Hemler 91 jaar   

03-08-2023 Trees van Deuzen - Appelhof 89 jaar   

11-08-2023 Willy van Zeeland 96 jaar   

16-08-2023 Jan van Schaijik 84 jaar   

30-08-2023 Antoon Reijkers 86 jaar   

     

    

 

   
 

 

 

 

MET ELKAAR IN GOD VERENIGD. 
  

Wij leven veel te veel ons eigen leven 

en denken er veel te weinig aan,  

hoe wij door God met elkaar 

en allen tezamen  

met Hem verenigd zijn.  

 

We moeten ons in liefde 

door niemand laten overtreffen.  

We moeten er steeds op uit zijn  

onze medemens te helpen.  

 

Onze tegenwoordigheid, waar dan ook,  

moet voor de mensen een lust,  

een feest, een troost zijn.  

 

Titus Brandsma. 

 

 

  

http://www.tbposs.nl/
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VREDESWEEK VAN 16 – 24 SEPTEMBER 2023.  
 

 
 
Op zondag 17 september is onze parochie te gast 

in de Paaskerk voor een oecumenische viering 

waarin Ruth Jellema voorgaat en Kees von 

Harenberg de overweging verzorgt. Het is van 

belang om ‘vrede‘ centraal te stellen. Niet alleen 

vanwege de vele oorlogen die gevoerd worden, 

maar omdat vredesgezindheid actief moet worden 

waargemaakt waar wij zelf wonen.  
 
Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar de realiteit is 

anders. Het vereist voortdurende aandacht, vooral 

in een tijd van toenemende onverdraagzaamheid 

in onze eigen samenleving en onophoudelijk 

geweld elders. Gelukkig gebeurt er al iets aan. 

Veel mensen verlangen naar contact met 

buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze 

zijn. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel 

plekken moedige mensen met vallen en weer 

opstaan zich blijven inzetten voor vrede. 
 

          
 
In Nederland geloven we graag dat wij die zaken 

op orde hebben. Maar onze democratie staat 

onder druk. Steeds meer mensen wantrouwen de 

rechtstaat, de politiek, de media. Conflict, haat en 

geweld liggen dagelijks op de loer en als we eerlijk 

naar de stand van zaken kijken zien we dat het 

systeem in Nederland piept en kraakt onder 

structureel onrecht. Dat de verdeling van macht 

scheef is en dat het sociale weefsel dat onze 

samenleving bij elkaar houdt afbreekt.  

Hoe kunnen we in buitenlandse conflictgebieden 

aan vrede en veiligheid bouwen, als de basis 

waarop ons eigen land is gebouwd op haar 

grondvesten staat te schudden?   
 
Twee keer per jaar is er samen met de 

Paaskerk een viering. Op zondag 17 

september staat deze viering in het 

teken van de jaarlijkse Vredesweek.  

We komen om 10:00 uur samen in de Paaskerk.  

In onze Jozefkerk zal dan geen viering plaatsvinden. 
 
Het thema voor deze viering is:  

“Democratie onder druk: (on)vrede, en nu?”.   

 

Tom Buitendijk O.Carm.  

Kees von Harenberg. 

 

4 OKTOBER 2023 FEESTDAG VAN SINT 

FRANCISCUS EN WERELDDIERENDAG.  
 
Van alle heiligen is Franciscus wel de grootste 

dierenvriend te noemen. Hij preekt voor vogels en 

vissen; hij temde een wilde wolf tot een knuffeldier; 

hij veegde de grond schoon van het ongedierte 

wanneer hij ging liggen. Voor Franciscus was ieder 

levend wezen - ook wespen en spinnen - een 

schepsel van God dat wij zachtzinnig en met 

eerbied moeten behandelen. In zijn geest zei de 

heilige Titus Brandsma dat liefde voor dieren een 

weg was naar liefde tot God en mens.  

In een van de vieringen van oktober zullen de 

kinderen met hun knuffels gezegend worden. 
 
Tom Buitendijk O. Carm.  
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OKTOBERMAAND MARIAMAAND. 
 

 
De Slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 was een 

zeeslag tussen de christelijke Heilige Liga en 

het islamitische Ottomaanse Rijk over de beheersing 

van het oostelijke Middellandse Zeegebied. Het was 

een van de grootste zeeslagen uit de 

wereldgeschiedenis en ook de laatste grote zeeslag 

waar gebruik werd gemaakt van galeischepen. Hij 

vond plaats in de buurt van Lepanto (dit is de 

vroegere Italiaanse naam van de Griekse 

havenstad Návpaktos) aan de nauwe ingang van 

de Golf van Korinthe.  
 
Als de christelijke legers deze slag niet gewonnen 

hadden, dan hadden de Turken enkele christelijke 

landen veroverd en misschien wel heel Europa. 

Paus Pius V had op 7 oktober een grote processie 

laten houden in Rome om de winst van de 

christelijke legers af te smeken. De slag werd 

gewonnen. Deze winst werd toegeschreven aan 

het bidden van de Rozenkrans. Paus Pius V stelde 

het Rozenkransfeest verplicht in voor aan alle 

kerken van Europa.  
 

Omdat het Rozenkrans bidden een 

geliefd gebed werd, werd heel de 

maand oktober een Maria maand - 

Rozenkrans maand. Het bidden van de 

Rozenkrans is een meditatief gebed. We 

zouden nu niet meer moeten bidden om 

de verdrijving van Turken en Moslims. Nu 

kunnen we bidden om goede 

verhoudingen in onze samenleving met Moslims uit 

allerlei landen.  
 
Er is een ding zeker: als joden, christenen en moslims 

vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan en samen 

werken in zaken waar we het over eens zijn, dan zal 

de wereld vrede kennen. Het rozenkransgebed is bij 

uitstek een gebed om wereldvrede. 
 
Tom Buitendijk O. Carm.  

 

 

FAIRTRADEDAG 2023 HELPENDE HANDEN. 
 

Ook dit jaar organiseert de 

werkgroep “Werk in Uitvoering” 

weer een Fairtrade dag. Deze keer 

doen we dat op zondag 22 oktober.  

Het thema van deze dag is : Helpende Handen. 
 

      
 
Wat het goede doel van deze dag is hebben we nu 

nog niet vastgesteld. Houd daarvoor Titus Tijdingen 

in de gaten. We starten zoals gewoonlijk na de 

dienst en de dag duurt tot 16.00 uur. Ook nu 

verkopen we vóór de dienst al consumptiebonnen 

à € 1,00 per stuk. 

U kunt uw bijdrage weer leveren door het bakken 

van taarten en het maken van soep. 

Daarvoor komen er in de hal van de kerk 

intekenlijsten te hangen. Er komt weer een keur van 

kramen. De wereldwinkel is present en ook 

Landschapsbeheer Oss wil graag komen. 

Ook zijn er weer veel boeken te koop. In de middag 

treedt “Het Hout” ensemble uit Rhenen voor u op. 
Meer informatie vindt u telkens in Tijdingen. 
 
Peter Lammers. 

 

FAIRTRADE ZONDAG 22 OKTOBER 2023.  
 

Fair Trade betekent letterlijk: eerlijke 

handel. Het ging om een eerlijke 

prijs voor koffie, bananen, kleding. 

Nu is de fairtrade handel opgenomen in de 

reguliere handel. In supermarkten is fair trade koffie 

te koop. Wel zijn we erachter gekomen dat eerlijke 

economie samenhangt met het beheer van de 

aarde, met klimaatopwarming en 

milieuproblematiek. Wij hebben in Europa de 

vruchtbaarste grond, terwijl Afrika steeds meer 

woestijn wordt. Wij exporteren ons vuil - kleding, 

auto’s, witgoed en schepen - naar Derde 

Wereldlanden. De rommel van onze welvaart 

deponeren wij op andermans erf. Wij stellen eisen 

aan het gebruik van fossiele brandstof aan landen 

die er nog nooit van olierijkdom hebben 

geprofiteerd. Hoe gaan wij om met de schepping 

die God ons heeft toevertrouwd? Delen wij onze 

leefwereld met zusters en broeders in door ons arm 

gemaakte en arm gehouden landen? Het gaat niet 

om eerlijke handel, maar om eerlijke behandeling.  
 
Tom Buitendijk O. Carm.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/7_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1571
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Liga_(1571)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ottomaanse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zeegebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galei_(schip)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nafpaktos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nafpaktos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Golf_van_Korinthe
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1 EN 2 NOVEMBER:  

ALLERHEILIGE EN ALLERZIELEN.        
 
Deze dagen vormen een eenheid. Je kunt ze niet 

los van elkaar zien. Met de heiligen bedoelen we 

niet de heilig-verklaarden. We hebben concrete 

mensen op het oog die in ons leven een rol hebben 

gespeeld door hun levenswijze in Jezus ‘Geest. Ze 

zijn ons door de dood ontvallen, maar leven in onze 

herinnering voort als mensen die voor ons ‘heilig’ 

zijn.  Mensen die door hun levenswijze zo 

aantrekkelijk waren, omdat ze héle en helende 

mensen voor ons zijn geweest. 
 

           
 
Ouders, leraren, buren, vrienden. Mensen met wie 

we ons over de dood heen verbonden voelen. Ook 

hier is het waar: liefde is sterker dan de dood. Ze zijn 

onvergetelijk voor ons en wij geloven dat zij in de 

hemel ons niet vergeten. Zij zijn onze voorsprekers.    

Wij vieren het feest van Allerheiligen als het feest 

van onze ‘bekenden’ te midden van ontelbare 

mensen die voor anderen ‘hun’ heiligen zijn.  

Zij zijn in de hemel; zij wonen in de hemelse stad 

Jeruzalem; zij zitten aan het hemels feestmaal waar 

voor iedereen plaats is. Van het hiernamaals weten 

we ‘feitelijk ‘niets.  Vanuit de Heilige Schrift en vanuit 

de gelovige traditie worden ons een hele serie 

beelden voorgehouden als het meest wenkende 

toekomstperspectief. Pap eten uit gouden bordjes 

hoort daar misschien toch niet bij. 
            
Met Allerzielen gedenken we dezelfde mensen, 

maar nu juist vanwege het gemis in ons leven. Ze 

laten leegten achter in ons leven en wij moeten 

zonder hen verder. 
 

 
Maar tegelijkertijd komen er herinneringen naar 

boven die ons dankbaar stemmen. Allerzielen is 

geen droefheid en verdriet, maar het voelen van 

een gemis of van een wond in ons bestaan. Door 

dat gemis blijft het vergeten vèr van ons vandaan. 

De wond is een zoete en zacht schrijnende pijn. Het 

is het bij je aanwezig weten van de afwezige.   
 
Vreugde in de hemel en het gemis op aarde horen 

als een twee-eenheid samen. 
 
Tom Buitendijk O. Carm.  

 

22 NOVEMBER 2023  

FEESTDAG VAN DE HEILIGE CAECILIA.  
 

Caecilia is Romeinse maagd 

en heilige in de Katholieke 

Kerk rond 230. Ze werd 

patrones van koorzangers, 

organisten en pianisten. Wij 

wensen de drie koren die onze 

parochie rijk is met hun 

dirigenten een gezellig 

Caeciliafeest toe. Hierbij wil ik 

mijn dank uitspreken voor de 

koren die mede zorg dragen 

voor een aansprekende 

liturgie en voor het 

bevorderen van de 

samenzang in de kerk.  

Qui bene cantat, bis orat = 

wie goed zingt, bid dubbel. 

Nou nog een verdubbeling van het kerkbezoek!  
 
Tom Buitendijk O. Carm.  

 

CECILIAFEEST NOVEMBER. 
 
Jaarlijks staan de kerkmusici stil bij het feest van Sint 

Cecilia op 12 november, de patroonheilige voor de 

muziek. Ook in onze kerk hangt er een 

Ceciliabeeldje tegen de muur achter het koor. Een 

mooie plek vanwaar ze de zangers, dirigenten, 

pianisten en organist een extra steuntje in de rug 

kan geven: wat moed voor die ene hoge noot, wat 

flexibiliteit in de vingers voor die lastige passage op 

het orgel. Het kan niet anders dan dat het 

vertrouwen in Cecilia bijdraagt aan de mooie 

muziek die er in onze kerk mag klinken. 

Laten we, samen met al die zangers en musici, 

blijven zingen. Laten we vertrouwen dat onze stem 

net wat zal worden opgetild en door Cecilia bij God 

mag klinken. 
 
Kees von Harenberg.  
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19 NOV. DA’S PASSIE IN DE ST. JOZEFKERK OM 

12.00 UUR: ZANGKOOR PHOENIX. 
 

 
Op 19 november 2023 hebben we bij “Da’s Passie” 

zangkoor Phoenix te gast, Het koor is opgericht in 

januari 2019 en heeft ca. 30 leden, en repeteert 

wekelijks in de Muzelinck in Oss.  

Het repertoire is veelzijdig, is drie- of vierstemming in 

diverse talen en uit allerlei genres, zoals o.a.:  

You are my sunshine van Johnny Cash, Stil in mij van 

Van Dik Hout tot Take me home country roads van 

John Denver en Avond van Boudewijn de Groot. 
 
Het koor staat onder leiding van de professionele  

en gedreven dirigent Leon van Schijndel, die tevens 

de begeleiding op piano voor zijn rekening neemt. 

Belangstellenden zijn van harte welkom op de 

repetities om vrijblijvend eens mee te zingen met 

Phoenix. Het motto van Phoenix is niet voor niets: 

Samen zingen maakt blij!  

Hartelijk welkom op 19 november!  Voor meer 
informatie www.zangkoorphoenixoss.nl  

Aanvang: 12.00 uur; toegangskaarten bij entree: 

volwassenen €5,-, scholieren €2,50, kinderen tot 12 

jaar gratis. Zaal open vanaf 11.30 uur.  
 
Namens de werkgroep Da’s Passie,  

Jan v.d. Veerdonk. 

 

VACATURES. 
 
    
 
 

 

 

In de afgelopen edities van het parochieblad 

hebben we aandacht gevraagd voor verschillende 

vacatures in onze parochie. We zoeken vrijwilligers 

op verschillend gebied.  

Deze keer vragen we uw aandacht voor de groep 

die zorgdraagt voor de koffie. 
 

Vacatures in de parochie: 

Koffieschenkers. 
 
In onze parochie zijn veel 

vrijwilligers actief. Het is heel mooi 

dat we op die manier met elkaar een 

gemeenschap kunnen vormen. Elke 

zondagochtend komen we bij elkaar om te vieren 

en elkaar daarna te ontmoeten met een kopje 

koffie of thee. Deze koffie zet zichzelf niet, en de 

thee komt niet vanzelf in onze kopjes. Elke zondag 

staan er een paar vrijwilligers klaar om voor de 

viering deze koffie te zetten en na de viering uit te 

schenken. We zoeken nog vrijwilligers die de 

koffieschenkgroep willen versterken. Lijkt het je leuk 

om op deze manier een bijdrage te leveren als 

vrijwilliger in onze parochie? Meld je dan bij Elly 

Molenaar of Marijke Oomens.  
 
Kees von Harenberg. 

DROMEN.  
 
Heerlijk om je even terug te trekken in fantasie en 

dromen, 

even leven in een tijd waar je geniet en op verhaal 

kunt komen. 

Dat is overal wereldwijd,  

even de realiteit uit je geest verbannen,  

een momentje zonder zorg gelukkig en ontspannen.  

Heerlijk om je even terug te trekken in fantasie en 

dromen 

Even weer wat kracht opdoen voor de tijden die gaan 
komen. 
 
Blijf lekker dromen 
 
Hans Donkers. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

KARMELKRING OSS, PROGRAMMA NAJAAR 

2023 IN OSS, IN RAVENSTEIN EN ONLINE. 
 
Thema 2023-2024: De Mystieke weg in gedichten. 

Dit najaar hebben we weer een uiteenlopend 

aanbod: 

 Luisteren naar en mediteren bij de Regel van de 

Karmel. 

     Plaats: bij één van deelnemers thuis, in Oss. 

Data: Op de 2e vrijdag van de maand van 14.00 

tot 15.30 uur: 8 sept., 13 okt., 10 nov. en 8 dec.  

Informatie en aanmelding: 
stansligthart@gmail.com   

In Ravenstein of online: 

 Het vieren van de Vespers. 

 Onlinecursus mystieke filosofie: Het mystieke 

perspectief van de natuur.  

 Mystieke tekstlezing in de gedichten uit de 

Franciscaanse spiritualiteit.  

 De mystieke weg in de gedichten van Martinus 

Nijhof. 

 Mystieke tekstlezing. 

 Bijbelgroep.  

Tenslotte: 

U vindt onze folder in de Jozefkerk, Oude 

Molenstraat 6 en in de Paaskerk, Wethouder van 

Eschstraat 165 in Oss.  

Als u voor elk onderdeel van het programma een 

persoonlijke herinnering wilt ontvangen dan kan dat 

als u een berichtje stuurt naar 

stansligthart@gmail.com of belt naar 06 44 684 984.  

Ook als u wilt meerijden van Oss naar Ravenstein. 

Wij wensen u een zegenrijke tijd. 
 
Karmelkring Oss: Stans Ligthart. 

 

http://www.zangkoorphoenixoss.nl/
mailto:stansligthart@gmail.com
mailto:stansligthart@gmail.com
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OECUMENISCH PROGRAMMA ‘GA MEE!’ 
 

 
Onze Titus Brandsma Parochie en de Paaskerk 

hebben samen weer een mooi en divers 

programma van verdieping, inspiratie en 

ontmoeting samengesteld. Het programma zal 

tijdens de oecumenische viering op 17 september 

worden gepresenteerd. 
 
HOI. 

Elke zondag om 14.00 uur in de Jozefkerk en iedere 

donderdag om 09.30 uur in de Paaskerk. 

Een vrije inloop voor ieder die graag een praatje 

maakt onder het genot van een bakje koffie. Het is 

een open ontmoetingsplek voor kerkgangers en 

niet-kerkgangers. Iedereen is welkom! 
 
Evangelielezen. 

Iedere donderdagochtend om 10.00 uur in de St. 

Jozefkerk. Het evangelie van de komende zondag 

wordt gelezen en met de aanwezigen besproken 

onder leiding van pastor Tom Buitendijk 
 
Oecumenische leeskring: ‘Tolle lege’. 

Dinsdagavonden 26-09, 24-10 en 21-11, om 19.30 

uur in de Paaskerk. 

Graag willen we een oecumenische leeskring 

starten. Het idee is om samen boeken te lezen op 

het snijvlak van theologie, geloof en maatschappij. 

We beginnen dit seizoen met het boek van Frits de 

Lange, ‘Overweldigend. Leven met wat je niet in de 

hand hebt’. 

Een boek voor de filosofische zinzoeker dat laat zien 

hoe we niet alles onder controle hebben en 

waarom dat helemaal niet erg is.  

Frits de Lange is hoogleraar ethiek aan de 

Protestantse Theologische Universiteit (Groningen). 

Regelmatig schrijft hij voor Trouw en op zijn naam 

staan verschillende boeken. 
 
Meditatieve wandeling. 

Iedere eerste woensdag van de maand om 10.00 

uur. Start op 4 oktober. Oss en omstreken kent vele 

(onverwacht) leuke wandelroutes. Elke maand 

wandelen we een tocht van ongeveer 5 km met 

stilte, bezinning en verbinding. Dit seizoen is het 

overkoepelende thema: ‘Zing, vecht, huil, bid…’, 

naar het bekende lied van Ramses Shaffy. Je hoeft 

je niet van te voren aan te melden. De startplekken 

worden nog bekend gemaakt. 
 
Gesprek met Mahmut Erciyas. 

Donderdag 12 oktober om 19.30 uur in de Paaskerk. 

Mahmut Erciyas (Rotterdam, 1975), is als historicus 

afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit 

Nijmegen. Sinds zijn afstuderen is hij werkzaam als 

adviseur in het sociaal domein bij de lokale 

overheid. Hij schreef het boek ‘God is in de mens. 

Een poëtische kijk in het alevitisme’. Alevieten 

vormen de grootste religieuze minderheidsgroep 

onder Nederlanders met wortels in Turkije. De 

meerderheid wordt gevormd door soennitische 

moslims. Bij het grote publiek is echter weinig 

bekend over het geloof van alevieten. Hoe ziet de 

geloofspraktijk van het alevitisme eruit? Mahut 

Erciyas neemt ons mee in de geloofsleer- en praktijk 

van het alevitisme. 

Na een inleiding gaan we met hem in gesprek. 
 
Film. 

Elke tweede vrijdag van de maand om 14.00 uur in 

de St. Jozefkerk. Samen een film kijken die inspireert  

We kijken de film en na afloop is er gelegenheid om 

met elkaar door te praten. Op 13 oktober staat de 

film ‘The Children Act’ (2017) geprogrammeerd. Een 

gerespecteerd rechter van het hooggerechtshof, 

gespecialiseerd in complexe familiezaken, weet 

zich geen raad met haar eigen privéleven. Haar 

ontmoeting met een doodzieke, bijna achttien- 

jarige Jehova’s getuige die een bloedtransfusie 

weigert, zet een verandering in gang. Geen 

rechtbankdrama over wie gelijk heeft, maar een 

verhaal over het leven dat schuilgaat achter de 

grote beslissingen. Een plaatje om te zien, met een 

prachtige hoofdrol van Emma Thompson. 
 
Om alvast in de agenda te noteren: 

‘In Gods naam’, met Bastiaan Ragas 19 december, 

20.15 uur, Theater Maashorst in Uden. 

Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een 

tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt 

Bastiaan Ragas naar antwoorden in een 

eeuwenoud verhaal. Bas neemt jou mee door de 

Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, 

ontwapende kwetsbaarheid en confronterende 

dialogen. Hij leest voor uit de Evangeliën, zingt uit 

de Psalmen (op eigen ‘In wijze) en oreert met 

Spreuken. Via de kerken zijn er (beperkt) kaartjes 

voor deze voorstelling beschikbaar voor € 10,- per 

stuk. U kunt deze kaartjes reserveren bij Fred Boer 

(fred.boer@outlook.com / 06-37308344 ). 

De voorstelling kost in de vrije verkoop aan de 

theaterkassa € 25,-. 
 
‘Lang zal hij leven’ 11 dec. in de Verkadefabriek. 

Op 11 december a.s. zal mogelijk in de grote zaal 

van de Verkadefabriek in Den Bosch de voorstelling 

‘Lang zal hij leven’ plaatsvinden. Dit interactieve 

theaterstuk zoomt in op het moreel thema van 

euthanasie bij dementie waarover uiteenlopende 

meningen bestaan. Het gaat in de gesprekken en 

het theaterstuk niet om het komen tot één 

zienswijze, maar om het open verkennen van 

elkaars morele uitgangspunten. 

Deze voorstelling wordt georganiseerd door de 

Protestantse Gemeenten van Den Bosch, Engelen 

en Vlijmen. Wanneer er voldoende belangstelling 

én voldoende financiële ruimte is gevonden, kan dit 

stuk ’s middags en ’s avonds worden opgevoerd. 

Toegang zal gratis zijn. 
 
De stuurgroep oecumenische activiteiten, 

Lia Kolkman, Kees von Harenberg, Ruth Jellema en 

Henk Peters. 

mailto:fred.boer@outlook.com
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27 JULI 2023 GEDENKDAG TITUS BRANDSMA, 

ONTMOETING OSS EN AMSTELVEEN. 
 

 
 
Twee verhalen over de ontmoeting van 

parochianen van onze Titus Brandsmakerk en 

gemeenteleden van de Kruiskerk te Amstelveen. 

Opgeschreven door Tonneke van der Mede en  

Hélène Verbunt. 

 

OVER EEN EIGENTIJDSE PELGRIMAGE. 
 
Pelgrimeren is onderweg zijn naar een, meestal 

religieus, doel.  

Het hoeft niet meer speciaal dwars door velden te 

gaan, maar met een touringcar kan het ook.. 

Wij waren uitgenodigd door de Titus 

Brandsmaparochie in Oss voor een feestelijke 

bijeenkomst in de St. Jozefkerk ter gedachtenis aan 

de heilige Titus Brandsma (geboren in Oegeklooster 

dichtbij Bolsward op  23 februari 1881, overleden op 

26 juli 1942 in Dachau). 

Om ons al een beetje voor te bereiden zongen we 

in de bus het prachtige Pelgrimslied van Amanda 

Strydom: “Vader, God, U kent mijn naam”. 

Bij de kerk werden we hartelijk verwelkomd door de 

parochianen. De koffie met wat lekkers stond al 

klaar en we mengden ons onder de mensen uit Oss 

om elkaar te leren kennen.  
 

 
 
 
 

 
 

Na de koffie volgde een feestelijke viering in de 

prachtige kerk met medewerking van zeven 

voorgangers. Een geweldige ervaring zo’n 

oecumenisch treffen!   

Mooie gebeden en liederen uitgesproken door Ds. 

Ruth Jellema, pastor Tom Buitendijk, Diaken Paul 

Koopman, pastoor Eugène Jongerden, pastor Dea 

Broersen, Ds. Roel Knijff en pastor Renger Prent. 

Na de viering kregen we een lunch aangeboden, 

heerlijke soep en mooi belegde broodjes. 
 
Er was een feestelijke sfeer in de zaal, ieder genoot 

van elkaar, we hadden leuke gesprekken over en 

weer. Wat mijzelf betreft dank aan Tia Schuurs voor 

het leuke gesprek wat we met elkaar hadden. We 

hebben mailadressen uitgewisseld. 

Het middagprogramma startte met een mooie 

lezing over Titus door zuster Hettie Berflo O.Carm. 

Eenieder was hier heel erg blij mee, zo mooi en 

begrijpelijk was de uitleg. 

Hartelijk dank hiervoor. 
 
Hierna was het tijd voor een bezoek aan Megen 

waar Titus in een kosthuis woonde en waar hij 

onderwijs heeft gevolgd op het gymnasium aldaar. 

We bezochten de kapel van het Minderbroeders 

klooster waar de gisant (ligbeeld) van Everardus 

Witte (1868 – 1950) te zien is. Hij was broeder-portier, 

zijn bijnaam ”Het Heilig Bruurke” heeft hij te danken 

aan zijn luisterend oor voor velen. 
 
Hierna werd het tijd terug te keren naar onze bus 

voor de avondmaaltijd. 

Een zeer smakelijk diner in een restaurant in Oss. Ik 

begreep mede gesponsord door een weldoener uit 

Amstelveen. Dank namens allen die hier aan 

deelnamen. Ter afsluiting rest mij om al die lieve 

mensen uit Oss heel hartelijk te danken voor de 

warme en gastvrije ontvangst. Het was super en ik 

zou jullie graag een keer in Amstelveen willen zien. 

Wie weet gaat dit eens gebeuren. 
 
Een hartelijke groet, 

Tonneke van der Mede. 

 

TERUGBLIK HERDENKING TITUS BRANDSMA. 
 
Eerst hebben we naar mooie woorden geluisterd en 

bloemen gelegd bij het  monument van Titus bij het 

TBL. In de Karmelzaal hadden zich inmiddels meer 

parochianen verzameld en stond de koffie klaar, 

niet alleen voor ons, maar ook voor onze gasten.  

Bijna 60 mensen van de Titus Brandsmaparochie uit 

Amstelveen kwamen die dag naar Oss om samen 

met ons Titus te herdenken. Het werd een echte 

ontmoeting. De gesprekken van Ossenaren en 

Amstelveners kwamen naarmate de dag vorderde 

meer op gang. Niet voor niets was het motto van 

de oecumenische gebedsdienst “Titus Brandsma 

brengt ons bij God en bij elkaar”.  

Maar liefst 7 pastores en predikanten uit Oss en 

Amstelveen gingen voor in deze viering. Teksten van 

Titus werden afgewisseld met lezingen, liederen en 

gebed. Napraten kon onder het genot van een 
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heerlijke lunch. Vanuit deze ontspannen sfeer was 

het dan ook even omschakelen naar de lezing over 

Titus van zuster Hettie Berflo O. Carm. Zij slaagde er 

al snel in ieders aandacht vast te houden.  
 

  
 
Hadden we die ochtend Titus wat beter leren 

kennen vanuit zijn geschriften, zij liet Titus tot leven 

komen aan de hand van enkele van de 91 

getuigenissen die afgelegd waren in het proces van 

de heiligverklaring van Titus. Deze getuigenissen 

laten zien dat Titus geleefd heeft wat hij schreef. 

Titus was eenvoudig en gewoon. Toch ging er iets 

van hem uit dat hem tot een bijzonder mens 

maakte en veel mensen hebben in Titus iets van 

Gods goedheid ervaren. Dat was, zo zei zuster 

Berflo, omdat Titus innerlijk steeds zichzelf bleef: bij 

God. Titus is de beschermheilige van onze parochie. 

Moge hij ons inspireren ook vanuit God te leven. De 

ontmoetingsdag liet zien dat Titus over kerkgrenzen 

heen verbindt.  
 
Hélène Verbunt. 
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HET IS NIET ALTIJD WAT HET LIJKT TE ZIJN. 
 
Toen de vakantie nog moest beginnen, het 

schooljaar nog niet afgesloten, werden we al 

bedolven onder de gevolgen van een gloeiend 

hete zomer, die volgens de kalender nog moest 

beginnen. Hoge temperaturen, grote droogte, alles 

dor en geel en dan weer onverwacht opkomende 

regenbuien en wateroverlast.  

                 
Nog maar tien jaar geleden was nog enigszins te 

voorspellen wat de gemiddelde zomer in 

Nederland was. En dat gold ook voor het 

landsbestuur en de politiek. We waren gewend aan 

Nederland polderland. Verschillende 

opvattingen, verschillende partijen, verschillende 

belangen, maar door naar elkaars argumenten te 

luisteren en water bij de wijn willen te doen, werd 

steeds weer een compromis bereikt waarmee 

zaken en knelpunten konden worden aangepakt 

en opgelost. Maar in de afgelopen tien jaar is ook 

het klimaat in de politiek omgeslagen. Er lijkt geen 

algemeen belang meer te dienen, want het enige 

belang dat er toe lijkt te doen is eigenbelang. En 

wie iemands eigenbelang in de weg staat moet 

bestreden worden en daarbij zijn alle middelen 

geoorloofd: schelden, verdacht maken, bedreigen 

en beschadigen. Het goede voorbeeld wordt 

gegeven door volksvertegenwoordigers die 

collega’s van andere partijen uitmaken voor rotte 

vis. En in praatprogramma’s wordt de actualiteit 

toegelicht – niet gehinderd door enige kennis van 

zaken - op manieren waaruit geen enkel respect 

blijkt. We lijken erin te berusten, want wat doe je 

tegen het weer en hoe kun je die schandelijke 

opruiers op sociale media en in de politiek de mond 

snoeren? 
 
Dan gooit minister president Rutte de handdoek in 

de ring en creëert een aanleiding om het kabinet 

op te blazen. Hij is het dagelijkse gescheld en 

beschadigen van zijn persoon ook meer dan zat. Al 

blijft hij wat zuurtjes lachen. En dan volgt mevrouw 

Sigrid Kaag die de voortdurende bedreigingen en 

het gescheld op sociale media méér dan zat is. Ook 

bij het CDA is men het zat dat het in het parlement 

nooit meer over de zaak gaat, maar alles op de 

persoon wordt gespeeld en dat ze worden 

uitgemaakt voor zakkenvullers die erop uit zijn om er 

alleen maar zelf beter van te worden: Wobke 

Hoekstra, Hugo de Jonge, Pieter Heerema en René 

Peters stoppen er mee. En dan volgt ook de 

Christen Unie die voortdurend voor schijnheilig 

wordt uitgemaakt met hun principiële opvattingen 

en Carola Schouten stopt. 
 
Het zijn toch tekenen aan de wand die tot 

nadenken moeten stemmen. Dat onvoorspelbare 

weer met uithalen in uitersten, daar weten we van 

waardoor dat zo gekomen is. Dat spelen op de 

man en niet meer naar een ander willen luisteren en 

geen compromissen meer willen sluiten. We weten 

dat liberalisme (ik maak zelf wel uit wat ik zeg en 

doe) en individualisme er de oorzaak van zijn, want 

als je rekening moet houden met anderen, moet je 

op eigenbelang wel eens inleveren. We weten 

allemaal waardoor de klimaatveranderingen in 

weer en wind, én in de politiek en samenleving tot 

stand zijn gekomen. En de oplossingen kennen we 

ook. Te hopen is dat door de forse schommelingen 

in het weer en het vertrek van politici die het 

gewoon niet meer pikken, ons de ogen opengaan. 

Hoogtijd om het echt anders te gaan doen. We 

kunnen kiezen. Vandaag voor een duurzame 

manier van leven; in november voor een minder 

versplinterde politiek. 
 
In onze parochie hebben we onze ogen niet 

gesloten voor de andere tijden. Elk overlijden 

van een medeparochiaan betekent een plaats die 

leeg blijft: minder kerkbijdrage, minder vrijwilligers- 

inzet. Dat snapt iedereen. En zonder daar afspraken 

over te maken of oproepen te doen, geven de 

achterblijvers een grotere kerkbijdrage en leveren 

een extra inzet. En zo kan het gebeuren dat we met 

minder mensen voor méér inkomsten zorgen en 

méér onbetaald werk verzetten. Zo kunnen we er 

toch ook voor zorgen, zonder er veel woorden aan 

vuil te maken, dat we zelf duurzamer gaan leven en 

het niet meer pikken dat mensen worden 

beschadigd, beledigd en bedreigd door om te zien 

naar elkaar en daarin het goede voorbeeld te 

geven. We moeten het maar niet meer hebben 

over wat niet heeft gedeugd in de voorbije jaren, 

maar met een schone lei beginnen. Met nieuwe 

moed en nieuw élan. Een nieuw werkjaar! Ik zie de 

nieuwe kansen! 
 
Henk Peters, vicevoorzitter parochiebestuur. 
 
 

QR-CODE.  
 
Het is vanaf nu ook mogelijk om via een QR-code een gift te 

doen aan onze parochie. Open op uw telefoon de 

camerafunctie, en houdt de QR-code in beeld. Als u klikt op 

de link die dan verschijnt, kunt u een bedrag naar keuze 

invoeren. Als u vervolgens uw eigen bank kiest, kunt u de 

betaling doen zoals u bij uw bank gewend bent.   
 
Bedankt voor wat u geven gaat.           
 
Kees von Harenberg.            

 

 
 

COLLECTES: 
 
29 juni 2023 t/m 20 aug. 2023 € 1755,70 

 


