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 PAROCHIEBLAD 

 Titus Brandsmaparochie Oss 
 

PASTORAAL WOORD.   
 
 
“O, TAAL WAARIN WIJ GOD VERSTAAN”.  
 
Het Paasfeest wordt besloten met het Pinksterfeest. 

Vijftig dagen lang hebben we de vreugde om de 

Verrezen Christus gevierd. Vanaf Pinksteren gaan we 

naar buiten om het verhaal van Jezus wereldwijd te 

verspreiden. Dat begint al op Pinksteren met het 

zogenaamde talenwonder.  

“Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort 

spreken in zijn eigen moedertaal?” vroegen de 

mensen zich af die stonden te luisteren naar de 

apostelen. Talenwonder. Moedertaal. De taal zelf is 

een wonder. Taal is verbinding. Taal doet mensen 

elkaar verstaan. Er is sprake van een universele taal. 

De taal van een liefdevol hart of de taal van de 

glimlach die geen woorden nodig heeft. Taal waarin 

mensen elkaar verstaan, schept gemeenschap.  
 
Op 2 april Palmzondag overleed de karmeliet Kees 

Waaijman. Op eigenzinnige wijze vertaalde hij 

Bijbelteksten om ze terug te brengen naar de 

grondtekst. Hij las de spirituele betekenis van de 

teksten. Hij las in iedere tekst een ontmoeting van 

God en mens. Op 9 april Eerste Paasdag overleed 

Huub Oosterhuis, dichter van 700 kerkliederen. Hij 

schreef een taal waarin de mensen God konden 

verstaan en de boodschap van het evangelie. Op 

12 april overleed bisschop Jacques Gaillot die het 

op vrijmoedige wijze opnam voor de mensen in de 

marge van kerk en samenleving.  Iedereen kent de 

zin: “Als de kerk niet dient, dient zij tot niets”. Alle drie 

waren deze mensen creatief met taal bezig, als 

denker, dichter en verkondiger. Alle drie schiepen zij 

een gemeenschap om zich heen waarin mensen 

een nieuwe taal hoorden en beleefden.  
 
Huub Oosterhuis leerde de mensen de taal van het 

gebed en het tastende geloven. Kees Waaijman 

ging met zijn taal de diepte in en deed in woorden 

God vermoeden en ontmoeten. Bisschop Jacques 

Gaillot vertaalde de opdrachten van het evangelie 

in oproepen om aan de rand van de samenleving 

actief te worden. Alle drie werden ze geïnspireerd 

door de Geest die in hen werkzaam was, de Heilige 

Geest. 
 
Huub Oosterhuis omschrijft heilige geest als: 

Hartstocht voor gerechtigheid en vrede. Iets in 

mensen; iets in ménsen. Een kracht, een inzicht, een 

intuïtie; een tegenkracht, tegen alles wat hard en 

koud, rigide en versteend is. En wel zó in mensen dat 

hij loskomt waar mensen zich meer verbinden aan 

elkaar. Ze moeten wel met elkaar onder één dak 

willen zijn, en rond één tafel.  

(Van U is de toekomst – kome wat komt).  
 
Kees Waaijman leest Psalm 104 als één machtige 

lofzang op de scheppingskracht van Wezer.      

Wezer is de naam van God zoals Kees God ziet. 

Daarin klinkt door: Ik wees (ben) er voor jou. Maar 

ook: mens, wees er. God en mens tezamen. Wezer is 

het levensbeginsel van iedere mens. 
 
Alle maaksels hopen op Jou, 

dat Jij hun eten geeft op tijd. 

Geef Jij het hun, zij rapen. 

Open Jij je hand, zij verzadigen zich aan het goede. 

Verberg Jij je gelaat, zij schrikken. 

Haal jij de ademtocht terug, zij bezwijmen, 

Zij keren terug naar het stof. 

Zend Jij de ademtocht, zij worden geschapen, 

Jij vernieuwt het gelaat van de aarde.  

(Psalm 104, 27-30)  
 
De ademtocht van Wezer raakt onmiddellijk de ziel 

zelf van ons bestaan. Het is de ademtocht van God 

die de ademtocht is van de levende wezens. Het 

woord ademtocht roept de sfeer op van nabijheid 

en intimiteit. Heilige Geest is de adem van God die 

ons intiem nabij is en die ons léven doet. Zonder die 

adem vallen wij terug in het levenloze stof.  

(Mystiek in de Psalmen).  
 
Bisschop Gailllot werd in 1995 door paus Johannes 

Paulus II afgezet als bisschop van Evreux (Fr). Hij 

kreeg een bisdom toegewezen dat al eeuwen niet 

meer bestaat: Parthenia. Sinds 1995 was hij actief 

aan de randen van de samenleving: hij nam het op 

voor vluchtelingen, kwam op voor HIV- patiënten die 

in de steek werden gelaten, pleitte voor de vrouw in 

het ambt. Hij werd bisschop voor de 

buitengeslotenen. Hij maakt op internet het eerste 

virtuele katholieke bisdom Parthenia. In 2015 werd hij 

door paus Franciscus ontvangen met de woorden: 

“Wij zijn broeders”. Paus Franciscus zei hem: “Christus 

klopt op de deur van de kerk. Niet van buitenaf, 

maar van binnenuit, opdat we de poort openen 

naar de wereld, naar de mensheid. Wij moeten naar 

buiten.”. 
 
Het was de Pinkstergeest die de leerlingen naar 

buiten dreef en hen tegelijkertijd intiem nabij was. 

Gods Geest leeft in iedere mens en wij mogen als 

Geestdragers daar uiting aan geven.  

Zalig Pinksterfeest.  
                              
Pastor Tom Buitendijk. 
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PUZZELEN 
 

Ik puzzel graag. Elke dag brengt de krant mij een 

dosis geestelijke ochtendgymnastiek. Mijn favoriet is 

het cryptogram. In de krant van vanochtend bijv.  

“Is van oorsprong het relaas van een creatieve 

geest”. 17 letters. De oplossing: 

“Scheppingsverhaal”. Kijk, daar kan ik echt van 

genieten.  

 

Op onze lagere school kwam mijnheer Pastoor 

godsdienstles geven en vertelde dan in geuren en 

kleuren over wat op die grote kleurige platen stond 

afgebeeld. Wat kon dié man mooi vertellen. Op de 

HBS echter was er weinig aandacht voor godsdienst 

en werd ons hoofd volgepropt met wiskunde, 

natuur- en scheikunde en biologie. En tijdens mijn 

studie biologie werd het “nieuwe evangelie” 

verkondigd: “de evolutieleer”. Die studie heeft mijn 

bewondering voor de natuur alleen maar 

aangewakkerd. Hoe meer ik leerde, des te minder 

snapte ik het waarom en hoe, maar de 

verwondering steeg. 

 

Jaren later bracht een depressie mij tot een keuze. 

Geloofde ik in een wereld die bestuurd werd door 

toeval en natuurkundige wetten, óf was alles 

bedacht door een “architect” en met liefde 

uitgevoerd door een kundige bouwmeester. 

Uiteindelijk heb ik mijn keuze gemaakt. En elk 

voorjaar word ik in die keuze bevestigd. Pasen is het 

feest van de wederopstanding, van nieuw leven; 

maar het voorjaar  is voor mij het “feest van de 

Geest”, een herhaling van de schepping. Mocht u, 

net als ik, toch soms twijfelen; ga dan nú naar buiten 

en kijk eens naar een boom of struik.  Het Leven 

vernieuwt zich.  

 

Als álle leven zich telkens mag vernieuwen, kunt u 

dan geloven dat Hij óns zou overslaan? 

 

Zalig Pinksteren. 

 

 
 

mailto:rikydjong@home.nl
mailto:vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl
mailto:algemeen@tb-parochie.nl
https://tbposs.nl/
http://www.tbposs.nl/live
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…………………AANGESTIPT ……………….. 
 

ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. VERDER IN HET 

BLAD MEER OVER ENKELE  AANKONDIGINGEN.  

U MOET ER REKENING MEEHOUDEN, DAT DE REDACTIE 

TEKSTEN AAN KAN PASSEN. 
 

THUIS DE VIERINGEN VOLGEN. 
Alle vieringen vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen 

online worden gestreamd.  

 www.tbposs.nl/live 
 

BIJBEL LEESGROEP. 
Elke donderdag van 10.00 -11.30 uur komen we bij 

elkaar om samen het evangelie van de komende 

zondag te lezen.  
 

IEDERE 3e VRIJDAG VAN DE MAAND TEKSTEN 

LEZEN UIT DE KARMELTRADITIE. 

 
Vanuit onze verbondenheid met de orde van de 

Karmelieten in Nederland lezen we dit jaar, 

maandelijks uit de Regel. Deze Regel, ontstaan in de 

tijd van de eerste monniken, is wonderlijk 

toepasbaar in deze tijd. We komen bij elkaar op de 

3e vrijdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur bij 

een van de deelnemers thuis. Graag opgeven bij 

Stans Ligthart stansligthart@gmail.com  
 

VACATURES.  
Als parochie zijn we gezegend met een groot aantal 

vrijwilligers. Ook wij ontkomen er echter niet aan dat 

hier en daar versterking gebruikt kan worden. Zo 

zoeken we:  

 Presentatiemakers voor de vieringen, bedienaren 

van de presentatie en camera in de vieringen.  

 Zangers in een van de koren. 

 Koffieschenkers. 

 Mensen die iets administratiefs willen betekenen.  

 Hulpkoster.  

Mocht u interesse hebben, neemt u dan contact op. 
Tijdens kantooruren tussen 9-12 uur 0412 – 622 164. 

We kunnen uw hulp gebruiken!  

In het bijzonder vragen we aandacht voor:   
 

 DE  TUINGROEP  

Vanaf het voorjaar is deze enthousiaste groep elke 

woensdagmiddag in onze tuin te vinden. Onder 

leiding van Diny Tebarts wordt onze prachtige tuin 

onderhouden en verzorgd. Zeker in deze maanden 

kan deze groep nog wel wat groene vingers 

gebruiken!  

Vind je het leuk om in de tuin 

bezig te zijn: meld je dan 

eens op woensdagmiddag 

rond 13.00 u bij de kerk. Er is 

altijd wel wat te doen. 
 

 

 

UW VASTENACTIE BIJDRAGE AAN HET CASEY 

TROY FOUNDATION. 
Het bedrag dat u bijeen hebt 

gebracht in de collectes van 

Aswoensdag, de derde zondag 

van de veertigdagentijd en de Paasvieringen 

bedraagt het forse bedrag van € 2030,25. Daarnaast 

hebben mensen uit onze parochie ook wel geld 

overgemaakt naar de banknummers van de 

Stichting. 
 

100 JAAR KARMEL PASTORAAT.  
Karmelpastoraat in Oss worden op 4 juni afgesloten 

met een feestelijke viering met de bisschop. Na de 

viering drinken we samen koffie en thee, 

vanzelfsprekend deze keer met iets lekkers erbij. En 

er volgt nog meer lekkers. Aansluitend kunnen we 

genieten van een muzikaal optreden van een 

delegatie van de KVA. U bent van harte 

uitgenodigd.  
 04 juni een feestelijke viering met de bisschop. 

 

EERSTE COMMUNIE 14 MEI OM 10.30 UUR. 

 
Op zondag 14 mei zullen 22 kinderen hun eerste 

communie gaan doen in onze kerk. De viering 

begint dan om 10:30u. Laten we ze van harte 

welkom heten in onze gemeenschap. 

Op zondag 2 juli zullen 5 kinderen en 4 volwassenen 

het heilig vormsel ontvangen.  

Namens de bisschop zal vicaris Theo Lamers dit doen 

in de viering van 10:00 u. 
 

OECUMENISCH PROGRAMMA. 

 

 
Paaskerk elke donderdagochtend  HOI   09:30 

Jozefkerk elke zondagmiddag  HOI   14:00 

07 juni Meditatieve wandeling Lithoijen 

uiterwaarden. Na Jachthaven LA 

Lithoijen. 

Opgeven via predikant@pknoss.nl   

 10.00 - 

 11.30 

 

MEDITATIEVE WANDELINGEN. 
Iedere eerste woensdag van de maand om 10.00 uur. 
 
Oss en omstreken kent vele (onverwacht) leuke 

wandelroutes. Elke maand wandelen we een tocht 

van ongeveer 5 km met stilte, bezinning en 

verbinding. Dit seizoen is het overkoepelende 

thema: ‘Hemels fruit’, over de vruchten van de 

Geest. We hopen op voedende, vormende en 

verbindende gesprekken en ontmoetingen. Op 7 juni 

wandelen we in de uiterwaarden bij Lithoijen.  

Graag aanmelden via predikant@pknoss.nl  

 

 

 

http://www.tbposs.nl/live
mailto:stansligthart@gmail.com
mailto:predikant@pknoss.nl
mailto:predikant@pknoss.nl
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK 
 
 

* Actuele berichtgevingen ontvangt u via de Titustijdingen en de website www.tbposs.nl. 
 
 

Zo. 14 mei 10.30 u Eerste communieviering 

Do.  18 mei 10.00 u Hemelvaart van de Heer 

Zo. 21 mei 10.00 u 7e zondag van Pasen 

Zo.  28 mei 10.00 u Pinksteren 

Ma. 29 mei 10.00 u H. Maria, Moeder van de Kerk 

Zo. 04 juni 10.00 u Feest van de H. Drie-eenheid.  

Bisschop Gerard de korte viert met ons de eucharistie bij gelegenheid van 

100 jaar karmelitaans pastoraat 

Zo. 11 juni 10.00 u Feest van het H. Sacrament 

Zo. 18 juni 10.00 u 11e zondag door het jaar 

Zo. 25 juni 10.00 u 12e zondag door het jaar 

Zo.  02 juli 10.00 u Vormselviering 

Zo. 09 juli 10.00 u 14e zondag door het jaar 

Zo. 16 juli 10.00 u 15e zondag door het jaar, Karmelfeest 

Zo. 23 juli 10.00 u 16e zondag door het jaar 
 
 
 

LIEF EN LEED 
 
 

WE HEBBEN AFSCHEID MOETEN NEMEN VAN: HET HEILIG DOOPSEL ONTVANGEN: 

  
22-03-2023 Bela Rijpkema - Brom 84 jaar 16-04-2023  Olivier Winnincki 

   16-04-2023 Jolene Weijers 

     

     

 
 

 

 

 

 

 

KOM JIJ, BELOOFDE, 
 

Kom jij, Beloofde, doop ons met het vuur 

dat hoog oplaaide 

in Jezus, in hem 

gekruisigd gestorven begraven. 

Licht der harten, vader van de armen, 
geef nieuw begin. 

 
Toen werd het Pentecoste, Pinksteren, 

vijftigste dag na die omstreden eerste, 

dat hij niet in zijn graf gevonden werd. 

Wij waren met ons twaalven, in één huis 

toen het begon te stormen lichterlaaie. 
 

Vuurtongen stonden boven onze hoofden. 
 

Kom jij, Beloofde, doop ons met het vuur 

dat hoog oplaaide 

in Jezus, in hem 

gekruisigd gestorven begraven. 

Licht der harten, vader van de armen, 

geef nieuw begin. 
 

Huub Oosterhuis. 

  

  

http://www.tbposs.nl/
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UW VASTENACTIE BIJDRAGE AAN HET CASEY 

TROY FOUNDATION. 

 
Onze parochie heeft een diaconale mentaliteit.  

Dat het u weer getoond in uw bijdrage aan de 

Vastenactie. Deze keer waren we verbonden met 

een stichting in Kameroen voor kinderen met 

lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Onze 

bijdrage werd gevraagd voor een specifiek project: 

middelen om de malariamuggen tegen te gaan.  

Door hun steek brengen zij bacteriën over die ziek 

makend en zelfs dodelijk kunnen zijn.  
 
Het bedrag dat u bijeen hebt gebracht in de 

collectes van Aswoensdag, de derde zondag van 

de veertigdagentijd en de Paasvieringen bedraagt 

het forse bedrag van € 2030,25. Daarnaast hebben 

mensen uit onze parochie ook wel geld 

overgemaakt naar de banknummers van de 

Stichting. Een totaalbedrag is niet te geven. De 

kinderen in Kameroen kennen ons niet.  

Toch hebben zij voor een stukje hun toekomst aan 

ons te danken!  
 
Pastor Tom Buitendijk. 

 

HEMELVAART 18 MEI. 
 

 
 
Jezus, ging met hen naar buiten en gaf ze een bevel: 

“ga niet weg uit Jeruzalem, totdat ik het jullie vertel, 

maar wacht op de belofte mijn vader zal die geven, 

zoals ik ‘t heb gezegd hij vult zijn leven.” 
 

De Heilige Geest zal komen; sterke kracht van boven. 

Jullie zullen getuigen en mijn grote naam gaan loven. 

Toen bedekte hen een wolk onttrok hem aan hun zicht. 

En twee mannen in witte kleren brachten Gods bericht. 
 

Ze zeiden tegen hen: ”mannen van Galilea wat kijk je 

toch naar boven”. 

God nam zijn zoon Jezus nu mee, maar hij zal weder- 

komen, op dezelfde wijze daalt hij neer. 

Vanuit Gods Heilige Hemel komt hij als koning weer. 
 
Iedereen een mooie Hemelvaart,  

Hans Donkers. 
 

HEMELVAART. 
 

               
                
 

Wat hebben zij gezien? Er was 

iets van u, een stem, een oogopslag, 

een trillend licht in hun midden, 

handen die andere wilden vinden, 

een lichaam herinnering, doorzichtig 

omringd binnen een landschap van 

eindelijk vrede, iets van overkant, 

nu nog hier, zwijgend, maar straks 

overal opengebroken naar vruchtbare 

dalen geluk: waar zij stonden 

zagen zij het al allerwegen vervuld, over 

het golvende land rondom stroomde 

koren, oogsten te zwaar om te dragen, 
 
psalmen van dank, want het zou eigen 

zijn, hij had het beloofd, hij reikte 

zelf de vlammende schoven aan, 

de druiventrossen, de gouden raten 

en het nieuwe lied. 
 
Maar hij week, 

alles scheen plotseling onzeker, hij 

was er wel, maar toch ook niet, 

hij scheen van het toegezegde rijk 

niet te willen weten, hij beloofde wel 

iets van kracht, maar wanneer? Zij 

stonden met lege handen, harten met 

nauwelijks nog vermoeden van toekomst 

en voor ze konden vragen om zekerheid, was 

hij verdwenen, ergens omhoog, achter 

een raadselachtige wolk. 
 
Maar uit het hulpeloos lege land rondom rezen 

onverhoeds twee mannen op, gestalten 

schitterwit, en klonken stemmen van 

vaste belofte: hij komt terug zoals 

hij is gegaan. En ook die mannen 

verdwenen weer, maar nu had het 

landschap een andere horizon, een 

verdere verte, midden op de dag 

iets van morgenlicht, en zwijgend 

in geluk daalden zij samen 

van de berg, naar de mensenstad. 
 
 Gabriël Smit (25 februari 1910 – 23 mei 1981). 
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EERSTE COMMUNIE. 
 
Op zondag 14 mei vindt in onze parochie de Eerste 

Communie plaats. 22 kinderen zullen dan voor het 

eerst met ons de eucharistie vieren. Een groot feest, 

en we nodigen natuurlijk graag iedereen uit om 

hierbij aanwezig te zijn. Zo hopen we deze kinderen 

een warm welkom te bieden in onze parochie. 

Let op, deze viering begint een half uur later:  

om 10:30 u. 
 

VORMSEL. 
 
Op zondag 2 juli zullen 5 kinderen en 4 volwassenen 

het heilig vormsel ontvangen. Namens de bisschop 

zal vicaris Theo Lamers dit doen in de viering van 

10:00 u. Met het vormsel kiezen we er bewust voor 

om te willen leven in de voetsporen van Jezus, en 

vertrouwen we ons toe aan de Geest die ons hierbij 

zal helpen. Ook hierbij bent u van harte 

uitgenodigd. Laten we ook deze kinderen en 

volwassenen hartelijk welkom heten in onze 

parochie. 
 
Kees von Harenberg.  

 

PINKSTERONTMOETING BIJ DE PAASKERK  

28 MEI. 
         

              
 
De Raad van Kerken Oss nodigt alle kerken uit 

elkaar op het Pinksterfeest te groeten en te 

ontmoeten. Na de viering van 10.00 uur trekken we 

vanuit onze kerk naar het kerkplein van de Paaskerk 

waar koffie en koekjes klaar staan. Omstreeks kwart 

voor twaalf is er een korte gebedsdienst met een 

lied, een Bijbellezing en gebed. Gesterkt door deze 

ontmoeting in de Geest gaan we uiteen om ons 

christen zijn te beleven in het leven van alle dag.   
 
Pastor Tom Buitendijk. 

 

4 JUNI 10.00 UUR BISSCHOP GERARD DE 

KORTE VIERT MET ONS DE EUCHARISTIE  

BIJ GELEGENHEID VAN 100 JAAR 

KARMELITAANS PASTORAAT (1923 – 2023).  
 
Méér dan een eeuw geleden zei een bisschop van 

’s Hertogenbosch: “Paters zijn goed voor Mis lezen 

en biecht horen, niet voor parochiewerk”. Zijn 

opvolger richtte gelukkig op 9 april 1923 het 

rectoraat Sint Jozef op en vertrouwde dat toe aan 

de Orde van Karmel. In 1956 werd het rectoraat 

een parochie. Tot 2056 wachten is te riskant als je 

nog een feestje wil vieren. Daarom vieren we nu 

maar met een dankbaar hart dat Karmelieten op 

hun wijze, met hun kwaliteiten en met hun 

toewijding aan de Osse gemeenschap hier 

werkzaam zijn: “100 jaar Karmelitaans Pastoraat”.  

Gelukkig is bisschop de Korte blij dat deze 

gemeenschap aan de Orde is toevertrouwd. Hij wil 

dat graag met ons vieren. We hopen dan dat 

zoveel mogelijk parochianen aanwezig zijn.  

 

WIE IS MARIA IN DE BIJBEL? UIT EEN PREEK 

VAN HUUB OOSTERHUIS (1934- 2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Mirjam-Maria was een meisje dat binnen de toen 

heersende verhoudingen niet over zichzelf 

beschikken kon: ‘Een meisje dat nog maagd was 

maar al wel beloofd aan en man: Jozef heette die 

man.’ Een vrouw over wie beschikt werd en die dat 

te nemen had – zoals zovelen tot op vandaag.  
  

‘En het geschiedde in die dagen  

dat van Godswege de engel Gabriel  

naar een stad in Galilea werd gezonden,  

Nazareth, naar een meisje -’ 
 
Wat zegt de engel tot het meisje? ‘Jij hebt genade 

gevonden bij God.’ De oudste uitbeeldingen van 

dit verhaal tonen haar knielend, met gesloten ogen, 

ingekeerd, biddend. Bidden is: genade zoeken bij 

God. ‘Jij zult ontvangen in je schoot en baren een 

zoon,’ zegt de engel. Kan niet, zegt het meisje, ik 

heb niets met een man. En toch, zegt de engel: ‘De 

Heilige geest zal over jou komen.’  
 
Gabriel spreekt de taal van de profeten van Israël, 

taal van Mozes en Jesaja. Heilige geest, de adem 

van in den beginne; de kracht waarmee de 

allereerste woorden ‘licht’ en ‘mens’ gesproken zijn; 

de lichtkracht waarmee het begin begonnen is, 

‘kracht van de Allerhoogste’ zal je overschaduwen, 

koesteren, doordringen, groot maken. De engel tilt 

het meisje op naar het licht van het begin.                 
 
Schriftgeleerden leggen ons uit dat Lucas de 

schrijver van dit verhaal het meisje Maria tot de 

belichaming heeft gemaakt van het in die dagen 

diep vernederde, uitzichtloze Israël. Het volk Israël is 

in de dagen van het meisje Maria als een vrouw 

zonder toekomst, in een leeggeroofd land, in de 

macht van de keizertiran van Rome. Weduwe en 

weeskind tegelijk. Dit toekomst-loze Israël wordt 

opgetild naar het licht van een nieuw begin: jij zult 

ontvangen in je schoot en baren een zoon. En die 

zoon zal het gerechtigheidsvisioen van de Thora, 

van het woord-in-den-beginne, opnieuw 

verstaanbaar maken en volbrengen. Jezus, zoon 

van de Thora.     
 
Pastor Tom Buitendijk.  
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SYMPOSIUM 100 JAAR KARMELPASTORAAT: 

ALS HET GOEDE MAAR GEBEURT….. 
 

     
 
De opmerkingen van twee deelnemers “Wat een 

goed verzorgde dag” en “Het heeft me weer stof 

tot nadenken gegeven” geven in een notendop 

het symposium 100 jaar Karmelpastoraat weer. Op 

15 april hebben we met ruim 90 mensen geluisterd 

naar verschillende sprekers en naar wat hen bezielt.  

Er was samenzang aan begin en eind en Tripla 

verzorgde een muzikaal intermezzo. We hebben 

gehoord hoe Oss rond 1920 veranderde van een 

stadje van vee en boter in een industriestad. En veel 

van de mensen die in de afgelopen eeuw het 

Karmelpastoraat hebben vormgegeven waren te 

zien in de fototentoonstelling.   
 
Ik doe een poging iets van het ‘stof tot nadenken’ 

weer te geven. Alle wetenschappelijke, 

technologisch en medische ontwikkelingen hebben 

ons veel goeds gebracht, maar volstaan niet om 

ten volle mens te worden houdt Arjan Broers ons 

voor. Daarvoor is  verbinding met anderen nodig en 

verbeelding. We moeten leren onze emoties en 

verlangens te verstaan. Anders raken we vervreemd 

van onszelf, van elkaar en van de natuur. Ons 

geloof is een bron van waaruit we proberen het 

goede te doen in ons leven van alledag. Die bron 

moet onderhouden en gevoed worden. Dat kan op 

verschillende manieren. Huub Welzen vertelt dat 

voor Karmelieten het verbinden van contemplatie 

en actie hiervoor wezenlijk is. Contemplatie is een 

niet alledaags woord.  Het betekent dat we God 

overal kunnen tegenkomen:  in gebed, in de 

gemeenschap en in het leven van alledag.  Wij 

hebben dat niet zelf in de hand, het initiatief komt 

van God. Onze activiteit bestaat erin dat we open 

staan voor dit initiatief van God. Hij maakt een 

mooie vergelijking. Het is als een verlangen naar iets 

dat achter de horizon ligt. Daar kunnen we nooit 

komen. God blijft een geheim voor ons, wij kunnen 

God nooit omvatten. Tegelijk mogen we erop 

vertrouwen dat God ons wel omvat. Dit klinkt 

misschien heel abstract en ‘ver weg’. Het komt 

echter dichtbij als Huub vervolgens een lans breekt 

voor de dienst aan elkaar (diaconie). Ook daarin is 

God aanwezig. We weten niet welke weg God met 

mensen gaat in de toekomst. Tastend en zoekend 

moeten we, jong en oud, onze weg vinden. Voor 

jonge mensen is het volgens Tabitha van Krimpen 

belangrijk dat de kerk aansluit bij hun leefwereld. Zij 

introduceert het begrip bottum-up theologie: de 

Kerk moet zijn waar de mensen zijn. Nieuwe vormen 

om te communiceren over alles wat dierbaar is 

vanuit de traditie moeten daarbij niet geschuwd 

worden. Hiermee is de cirkel rond, want staan 

tussen de mensen, midden in de maatschappij, dat 

is wat 100 jaar Karmelpastoraat in Oss steeds heeft 

willen laten zien.   
 
Na een levendig panelgesprek wordt aan Huub 

Welzen, prior provinciaal van de Karmel,  het eerste 

boekje 100 jaar Karmelpastoraat in Oss uitgereikt. 

Het symposium toepasselijk afgesloten met het lied 

‘Ga met God’.  
 
Tenslotte op deze plek nogmaals dank aan alle 

mensen achter de schermen die deze dag tot een 

‘goed verzorgde dag’ hebben gemaakt.  
 
Namens de feestcommissie 

Hélène Verbunt. 

 

VACATURES:  
 

         
 
Vacaturebank: DE TUINGROEP 
  
Er zijn veel vrijwilligers in onze parochie actief. Van 

zangers tot doeners, van denkers tot praters. In dit 

parochieblad vragen wij deze keer uw aandacht 

voor de tuingroep! 
  
Vanaf het voorjaar is deze enthousiaste groep elke 

woensdagmiddag in onze tuin te vinden. Onder 

leiding van Diny Tebarts wordt onze prachtige tuin 

onderhouden en verzorgd. Zeker in deze maanden 

kan deze groep nog wel wat groene vingers 

gebruiken! Vind je het leuk om in de tuin bezig te 

zijn: meldt je dan eens op woensdagmiddag rond 

13.00 u bij de kerk. Er is altijd wel wat te doen. 
  
Maai mei niet. 

Op initiatief van de tuingroep sluiten we dit jaar aan 

bij het landelijke “maai mei niet”. In de maand mei 

zullen we het gras voor de pastorie niet maaien. 

Door in deze maand niet te maaien krijgen de 

planten in het gras de kans om tot bloei te komen. 

Dit zorgt voor veel extra nectar voor diverse 

insecten: die insecten trekken vervolgens ook weer 

vogels aan. Zo proberen we ons steentje bij te 

dragen aan de opbouw van biodiversiteit in onze 

wijk. Doet u ook met ons mee? 
 
Kees von Harenberg.  
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KARMELIETEN HEBBEN 1OO JAAR EEN SPOOR 

GETROKKEN DOOR DE OSSE SAMENLEVING. 
 
Hardnekkig is het verhaal dat er tussen de 

burgemeester en de pastoor vroeger de afspraak 

zou zijn gemaakt dat de burgemeester de mensen 

arm en afhankelijk moest houden en dat pastoor en 

kerk er dan voor moesten zorgen dat zelfde mensen 

dom en onwetend zouden worden gehouden. Het 

wordt nog steeds als een werkelijkheid verteld. 
 

 
 
Karmelieten zijn mannen en vrouwen die als 

kloosterling een religieus leven leiden binnen een 

kloosterorde die in de middeleeuwen is ontstaan. In 

Nederland hebben zij zich vooral ingespannen voor 

goed onderwijs voor heel de mens en alle mensen  

(o.a.Titus Brandsma Lyceum in Oss TBL). Hun 

belangrijkste credo: voor het verzorgen van goed 

onderwijs is overdracht van kennis maar de helft 

van wat wij leerlingen willen bieden. Culturele en 

maatschappelijke vorming is even belangrijk naast 

het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 

Momenteel beheert de Stichting Carmelcollege in 

Nederland 54 scholen van 10 onderwijsinstellingen. 
 
Karmelieten hebben ook veel parochiewerk 

gedaan. Voor hen is diaconie (omzien naar elkaar) 

het onlosmakelijke verlengde van eucharistie (je 

bestaan breken en delen) in navolging van Jezus 

van Nazareth. Karmelieten zijn daarom altijd te 

vinden op het raakvlak van kerk en samenleving en 

daarom ook politiek geëngageerd. Een 

engagement dat door machthebbers op de 

Filipijnen en in Brazilië niet altijd werd gewaardeerd: 

twee van hen zijn om hun inzet voor de zwakken 

daar vermoord. Geluk en welzijn en vooral 

rechtvaardigheid in Derde Wereld Landen stelden 

Karmelieten in Oss aan de orde met het opzetten 

van een Wereldwinkel ter bevordering van Fair 

Trade. Een aanzet die er in heeft geresulteerd dat 

elke woonwinkel en supermarkt intussen zelf fair 

trade artikelen verkoopt.  
 
Maar ook in Oss mengden zij zich in het 

maatschappelijk debat. Metterdaad, want in hun 

klooster werden vluchtelingen illegaal gehuisvest. Ze 

hadden ook een blijf van mijn lijf huis voor vrouwen 

en kinderen die het geweld in hun gezin niet langer 

konden (ver)dragen. Later is dat het Verdihuis 

geworden. De politieke keuze om regionale 

woonwagenkampen tegen de zin van de kampers 

te hergroeperen in kleine kampjes werd kritisch 

gevolgd door Karmelieten die hun bondgenoten 

waren. Men ontnam hen hun traditionele 

broodwinning. 
 
Onze samenleving werd voor het eerst 

geconfronteerd met het verschijnsel gastarbeid 

door de komst van Spanjaarden. Met de Stichting 

Cura migratorum (zorg voor migranten) waren het 

de Karmelieten weer die moeite deden de 

binnenkomers te laten aarden en de autochtonen 

te laten wennen aan deze nieuwkomers met ook 

de ongewenste gevolgen van hun aanwezigheid 

soms. 
 
Communiceren kreeg aandacht want Kerkelijk 

waren we vooral gewend te praten tegen mensen 

en zeker niet mét hen. Zij hebben er veel energie in 

gestoken om dat te verbeteren. Gelet op de 

uitwerking van het synodaal proces is er nog veel 

aan luisterbereidheid te winnen. Ook in de wereld 

van de arbeid waren Karmelieten nadrukkelijk 

aanwezig. Zij begeleidden in Osse bedrijven 

reorganisatie- en realocatieprocessen en dienden 

het belang van de arbeider. Vier van hen gingen zo 

ver dat ze zelf arbeider werden om letterlijk het lot 

te delen van fabrieksarbeiders. 
 
Waar Titus Brandsma ooit de openbare bibliotheek 

in Oss heeft opgericht was het ook weer een 

Karmeliet die de filmliga oprichtte waardoor veel 

Ossenaren films zijn gaan zien die anders nooit op 

hun netvlies zouden zijn verschenen. 
 
En al die activiteiten van omzien naar een ander zijn 

ontsproten aan de viering van de eucharistie. Wat 

je belijdt moet metterdaad gebeuren. Geloven is 

een werkwoord: je moet doen wat je belijdt. 

Honderd jaar karmelpastoraat is ook honderd jaar 

maatschappelijk partij kiezen. Het typische van de 

Karmelspiritualiteit is dat eucharistie en diaconie 

hand in hand gaan. 
 
Henk Peters, vicevoorzitter parochiebestuur. 

 

QR-CODE.  
 
Het is vanaf nu ook mogelijk om via een QR-code een 

gift te doen aan onze parochie. Als u met uw telefoon 

kunt internetbankieren, is dit ook voor u een 

mogelijkheid! Open op uw telefoon de camerafunctie, 

en houdt de QR-code in beeld.  

Als u klikt op de link die dan verschijnt, kunt u een 

bedrag naar keuze invoeren. Als u vervolgens uw 

eigen bank kiest, kunt u de betaling doen zoals u bij 

uw bank gewend bent.   
 
Bedankt voor wat u geven gaat. 
 
Kees von Harenberg. 
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