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 PAROCHIEBLAD 

 Titus Brandsmaparochie Oss 
 

PASTORAAL WOORD.   
 
….. EEN PAASGEDACHTE. 
 
In onze kerk is sinds twee jaar het Synodaal Proces aan 

de gang. Alle gelovigen mogen zich uitspreken over 

wat zij aan de kerk ervaren, wat zij van de kerk 

verwachten, welke mogelijkheden ze zien om de kerk 

werkelijk te vernieuwen om in deze wereld 

geloofwaardig en waarachtig het verhaal van Jezus te 
vertellen. Een van de thema’s van de Synode is: 

“Vrouwen in het leven en de zending van de kerk”. Ook 

vrouwen zijn geroepen het verhaal van Jezus door te 

vertellen. Paus Franciscus is voortvarend te werk 

gegaan. Hij heeft vrouwen op sleutelposities in de 

Synode benoemd. Hij heeft vrouwelijke deelnemers 

stemrecht gegeven in de vergadering van 

bisschoppen. Hij benadrukt keer op keer dat de kerk 

vrouwelijk is en haar al te mannelijke en klerikale trekken 

moet afleggen. Vrouwen spelen in het verhaal van 

Jezus een sleutelrol. 
 
Het verhaal van Jezus is bij uitstek het verhaal van 

Pasen. Ook al wordt zijn geboorte met Kerstmis 

feestelijker gevierd, toch is het Paasfeest het kernfeest 

van ons geloof. Zonder het geloof in Pasen zou er 

trouwens geen Kerstmis zijn. Dan was het verhaal van 

Jezus opgegaan in de talloze verhalen over goede 

mensen.  
 
Wat is het verhaal van Pasen precies? Het beste wordt 

dat uitgedrukt in de belijdenis dat Jezus de Levende is. 

Dat Jezus niet in de dood verdwenen is, maar dat hij de 

dood overwonnen heeft. Hij is de Levende! Natuurlijk 

had ik ook kunnen zeggen dat Jezus waarlijk verrezen is 

en dat Hij werkelijk is opgestaan. Dit soort mooie 

woorden zingen we in de vele mooie Paasliederen die 

we moeten blijven zingen. “Kondigt het aan: de Heer is 

verrezen. Zeg aan de wereld dat Jezus leeft.” Maar hoe 

komen we aan dat geloof?  
 
In de evangelieverhalen wordt de verrijzenis van Jezus 

nergens beschreven. Wel kennen we de verhalen van 

het lege graf en verhalen dat Jezus gezien werd. “Hij is 

verschenen”, zeggen de leerlingen dan.  

Op Paaszondag lezen we het verhaal van de vrouwen 

die het graf leeg zien. Daarna constateren Petrus en 

Johannes hetzelfde. Iedereen gaat naar huis. Er blijft 

één iemand achter: Maria van Magdala.   
 
Uit liefde voor Jezus en uit trouw aan Hem blijft zij bij het 

lege graf waken. Ook zij kijkt nu in het graf. Twee in het 

wit geklede engelen vragen: “Waarom huil je?” Ze kijkt 

weer op en ziet ineens iemand staan die vraagt: 

“Waarom huil je?” “Wie zoek je?” “Mijn Heer”, 

antwoordt zij, denkende dat het de tuinman is. Dan 

klinkt een vertrouwde stem: “Maria!”. In haar welt het 
antwoord op: “Rabboeni, mijn leraar”.  
 
Het is een teder en liefdevol ontmoetingsgebeuren. 

Maria wordt bij haar naam genoemd en Jezus wordt 

beleden als ‘mijn leraar’. De vonk van de liefde springt 

over en doet leven, vuur van Pasen. Met déze 

herkenning begint het Paasgeloof. Maria van Magdala 

is de eerste die de verrezen Heer ontmoet en de eerste 

verkondiger dat Jezus de Levende is.  Dat Hij niet aan 

de dood is overgelaten, maar dat Hij lééft. Van dat 

geloof getuigt zij bij zijn mannelijke leerlingen. Daarom 

wordt Maria terecht genoemd: ‘apostel van de 

apostelen’. De verkondiging dat Jezus de Levende is, 

wordt door de verrezen Heer het eerst aan vrouwen 

toevertrouwd. Welke gevolgen heeft dat voor het 

thema van het Synodaal Proces: “Vrouwen in het leven 

en de zending van de kerk”? 
 
Pasen is niet ‘een gebeurtenis ‘in een ver verleden. 

Pasen is een ‘gebeuren’ dat we ook nog kunnen 

ervaren. Pasen is een ontmoetingsgebeuren waarin wij 

tot nieuw leven kunnen komen. Wij beseffen dat wij in 

ons doopsel door Hem worden aangesproken èn we 

belijden dat Jezus onze Heer is. In het trouw en liefdevol 

verlangen naar Rabboeni Jezus kunnen vrouwen in de 

kerk voorgaan. De getuigenis van vrouwen in de kerk 

houdt het verhaal van Jezus, de Levende, levend in ons 

midden.    

Voor u allen een Zalig Paasfeest.  
 
Pater Tom Buitendijk.  
 

   
Christus als hovenier van Ida Gerhardt (1905 – 1997) 
 
Zij dacht dat het de hovenier was, Joh. 20: 15 
 
Eén Rembrandt kende als kind ik goed: 

de Christus met de grote hoed 

wandelend in de ochtendstond. 

En, naar erbij geschreven stond: 

Hij was een hovenier. 
 
En nòg laat ik mijn tranen gaan 

als in de gaarde ik Hem zie staan, 

en-wat terzijde-in stille schrik 

die éne, zij die dacht als ik: 

Het was de hovenier. 
 
O kinderdroom van groen en goud 

géén die ontnam wat ik behoud. 

De laatste hoven naderen schier 

en ijler wordt de ochtend hier. 
 
Hij is de hovenier. 
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VAN DE REDACTIE  
 

 
VOORJAAR. 

 

Na twee maanden winter, nou ja wat heet winter, 

heb ik er wel genoeg van. Half februari word ik wat 

ongeduldig. Tijdens de wandelingen met mijn hond, 

kijk ik naar elke struik en boom om te zien of er al 

weer leven in zit. En ook de tuin wordt elke dag wel 

geïnspecteerd. En opeens is het zover. De knoppen 

van de magnolia zwellen op, de krokussen 

verschijnen massaal in het park en je ziet de 

vogeltjes bladeren, sprietjes en takjes verzamelen. 

Nog even en dan barst het leven weer los  in al zijn 

verscheidenheid. Het wordt lente, tijd voor de 

schoonmaak. 

 

Alle vogelhuisjes worden verzameld en uitgemest. 

De dakjes worden gerepareerd en een nieuw laagje 

milieuvriendelijke lak is ook wel nodig. In de tuin 

bestaat geen woningnood. Oude plantenresten 

worden opgeruimd en dan is ons huis aan de beurt. 

In de loop der jaren hebben we heel wat verzameld 

en omdat we allebei inmiddels met pensioen zijn, 

kan er veel opgeruimd worden. Wat willen we 

houden en wat kan weg. Alles wat je oppakt roept 

herinneringen op, dus het tempo ligt niet heel hoog. 

Maar langzamerhand ontstaat er wel ruimte.  Niet 

alleen in je huis, maar ook in je hoofd en je hart.  

 

Buiten is het alweer langer licht, de natuur lijkt weer 

wat vriendelijker, we hebben weer meer energie en 

ook de mensen zijn opgeruimder en wat minder 

stug. Voorjaar? Laat maar komen, we zijn er 

helemaal klaar voor. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

mailto:rikydjong@home.nl
mailto:vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl
mailto:algemeen@tb-parochie.nl
https://tbposs.nl/
http://www.tbposs.nl/live
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…………………AANGESTIPT …………………… 
 

ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. VERDER IN HET BLAD MEER 

OVER ENKELE  AANKONDIGINGEN.  U MOET ER REKENING 

MEEHOUDEN, DAT DE REDACTIE TEKSTEN AAN KAN PASSEN. 
 
THUIS DE VIERINGEN VOLGEN.  

Alle vieringen vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen 

online worden gestreamd. www.tbposs.nl/live 
 
BIJBEL LEESGROEP. 

Elke donderdag van 10:00 tot 11:30 uur komen we bij 

elkaar om samen het evangelie van de komende 

zondag te lezen. U bent erbij welkom. 
 
KINDERBIJEENKOMSTEN. 

Dit jaar starten we met een achttal kinder-

bijeenkomsten, speciaal gericht op kinderen tussen 

de eerste communie en het vormsel in.  

 Vrijdag 22 maart van 18:30 tot 20:00u: 

Palmpasentak maken. 

 Zondag 24 maart om 10:00u:  

Palmpasenviering met een kindernevendienst. 

 Zondag 16 juni om 10:00u:  

Kindernevendienst.  
 
TIENERBIJEENKOMSTEN. 

Voor tieners die in de afgelopen jaren hun vormsel 

hebben gedaan, willen we in het komende jaar ook 

vier bijeenkomsten organiseren. De bijeenkomsten 

zijn gepland op vrijdag 12 april, 14 juni en  

20 september. Telkens vanaf 19:30u tot 21:30u. Weet 

je welkom, ook als je de eerste keer gemist hebt!  
 
HET VASTENACTIE PROJECT 2024 VAN ONZE 

PAROCHIE: MARGREET CARPAIJ IN GHANA. 

Dit jaar willen de Vasten- en 

Paasactie bestemmen voor 

Margreet en haar werk de stichting  

Lumen mundi.  

Voor ons betekent dit dat we 

aandacht moeten schenken aan 

haar project, maar ook aan haar 

persoonlijk. Zij heeft zichzelf helemaal gegeven aan 

de kinderen met handicaps in Ghana, maar moet 

ook zelf overeind kunnen blijven in het leven. 

De website van de stichting  www.lumenmundi  

geeft u inzicht in haar project. 
 
ACTIE KERKBALANS 2024. 

We hebben bij u aangeklopt. 

Op de eerste plaats om u te 

bedanken als u al bijdraagt 

aan de goede gang binnen 

onze parochie. Maar ook met 

de vraag of u wilt afwegen of het een onsje méér 

kan zijn. We moeten immers met minder mensen het 

omzien naar elkaar in onze parochie op peil houden 

voor liturgie, voor diaconie (armoedeondersteuning, 

derde wereld), en voor vorming (eerste communie 

en vormsel, scholing en bezinning). Als u er nog niet 

toe bent gekomen is dat niet erg. Het kan alsnog. 

We hopen dat we op u kunnen rekenen. 
 
 

 

KARMELKRING OSS PROGRAMMA 2024.  
 

De Vespers iedere eerste vrijdag van de maand in 

de Jozefkapel in Ravenstein, Sint Luciastraat 5.  

De aanvangstijd is 15:30 uur. Overige data zijn  

5 april, 3 mei en 7 juni. Op 25 mei draaien we om 

10:00 uur de film ‘Il Postino uit 1994, eertijds een groot 

bioscoopsucces. Met inleiding en nagesprek. 

De film is te zien in de ontmoetingszaal van De 

Valkenburcht, Kasteelseplaats 4 te Ravenstein. 

(aanbellen bij recreatie/beheerder).  

Kosten: gratis, een bijdrage wordt op prijs gesteld.  
 
Korte inhoud: De dichter Pablo Neruda is uit zijn 

vaderland Chili verbannen naar een klein, Italiaans 

visserseiland. Daar brengt Mario, een eenvoudige 

visserszoon, dagelijks zijn post. Er ontstaat een 

vriendschap en Neruda leert hem naar de werkelijkheid 

te kijken met de ogen van een dichter. Een mooie film 

over hoe natuurlijk en dicht bij de mystieke weg zich 

soms ontvouwt. De film is sprookjesachtig mooi en de 

humor is nooit ver weg. Een aanrader dus.  

Het zou fijn zijn als u zich van tevoren opgeeft bij Stans 

Ligthart, stansligthart@gmail.com of belt naar  

06 44 684 984. Dat neemt niet weg dat u ook zonder 

opgave kunt aanschuiven. 
 
Een toelichting op de overige onderdelen van ons 

programma kunt u lezen in onze folder, in Titus 

Tijdingen en in de plaatselijke pers. U vindt onze 

folder, in de Jozefkerk, Oude Molenstraat 6, in de 

Paaskerk, Wethouder van Eschstraat 165 in Oss en in 

de Jozefkapel, Sint Luciastraat 5 in Ravenstein.  
 
OECUMENISCH PROGRAMMA. 
 

 
Paaskerk elke donderdagochtend  HOI  09:30 

Jozefkerk elke zondagmiddag  HOI  14:00 

di. 02-04 Excursie Landerij Van Tosse 10:30 

woe. 3-04 Meditatieve wandeling. Oijense 

benedendijk. 

10:00- 

11.30 

vrij. 12-04 Film: La grande Bellezza in de 

Jozefkerk. 

14:00 

di. 16-04 Leeskring ‘Tolle lege’ in de Paaskerk. 19:30 

woe. 1-05 Meditatieve wandeling. Maashorst. 10:00- 

11.30 

vrij. 10-05 Film: Departures. 14:00 

zo. 26-05 Da’s passieconcert in de 

Jozefkerk. Hout-Ensemble uit 

Rhenen. 

12:00 

           

 

http://www.tbposs.nl/live
http://www.lumenmundi/
http://www.lumenmundi/
mailto:stansligthart@gmail.com
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK 
 

 Actuele berichtgevingen ontvangt u via de Titustijdingen en de website www.tbposs.nl. 
 
 

Zo.  24 maart 10.00 u Palmzondag (kindernevendienst) 

Ma.  25 maart 19.00 u Boeteviering 

Do. 28 maart 19.00 u Witte donderdag 

Vrij. 29 maart 15.00 u Goede vrijdag 

Vrij. 29 maart 19.00 u Goede vrijdag 

Za. 30 maart 21.00 u Paaswake 

Zo. 31 maart 10.00 u Paaszondag 

Ma. 01 april 10.00 u Tweede Paasdag 

Zo. 07 april 10.00 u 2e zondag van Pasen 

Zo. 14 april 10.00 u 3e zondag van Pasen 

Zo. 21 april 10.00 u 4e zondag van Pasen 

Zo. 28 april 10.00 u 5e zondag van Pasen 

Zo. 05 mei 10.00 u 6e zondag van Pasen 

Do.  09 mei 19.00 u Hemelvaart van de Heer 

Zo. 12 mei 10.00 u 7e zondag van Pasen 
 
 

LIEF EN LEED 
 
 

           

                             

 

HET HEILIG DOOPSEL ONTVANGEN: 
   

25-02-2024 Loek Pieter Cornelis Kleijn  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

WAT IK GEWILD HEB 
 

Wat ik gewild heb  

Wat ik gedaan heb  

Wat mij gedaan werd  

Wat ongezegd bleef  

Wat onverzoend bleef  

Wat niet gekend werd  

Wat ongebruikt bleef 

Al het beschamende neem het van mij  

en dat ik dit was en geen ander  

dit overschot van stof van de aarde  

dit was mijn liefde  

Hier ben ik 

 

Huub Oosterhuis. 

 

  

  

http://www.tbposs.nl/
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DE GOEDE WEEK.  
 
 
24 MAART PALMZONDAG OM 10.00 UUR. 

VIERING MET PALMPAASPROCESSIE.  
 

 
 
Een week voor het paasfeest vieren we de intocht 

van Jezus in Jeruzalem. Jezus kwam niet hoog te 

paard binnengereden, maar bescheiden op een 

ezeltje. De mensen zijn blij, vieren feest. Hij is het van 

wie ze zeggen dat hij koning is! Van hem zeggen ze 

dat hij het volk zou bevrijden uit de Romeinse 

bezetting. Als die koning wordt Hij ingehaald. De 

mensen zingen van Hosanna! En juichen hem toe 

met palmtakken die ze van de bomen af hebben 

gehaald. Het moet een feestelijk gebeuren zijn 

geweest. Feestelijk, maar tegelijk ook wat wrang. 

Jezus weet wat hem te wachten staat. Hij weet dat 

de feestvreugde maar van korte duur is.. 
 
Elk jaar weer beginnen we de lijdensweek met 

Palmpasen. We vieren met elkaar die intocht. Met 

de communicanten, en alle kinderen die dit maar 

willen, maken we op vrijdag 22 maart 

palmpaasstokken. We versieren een houten kruis 

met vrolijk gekleurd crêpepapier, een broodhaantje 

en een palmtakje.  
 
Op zondag 24 maart zullen we in de viering met alle 

kinderen die een palmpaasstok hebben gemaakt 

een feestelijke intocht houden in de kerk. Tijdens de 

rest van de viering is er een kindernevendienst waar 

alle kinderen welkom zijn om naar het verhaal van 

Palmpasen te luisteren. 
 
Kees von Harenberg. 
 
28 MAART VIERING VAN WITTE DONDERDAG  

OM 19.00 UUR. 
 

 
 
Leven en dood zijn wijn en brood in onze hand:  

zo zal voortaan de dood een gaan ten leven zijn.  

In gebroken brood en in rondgedeelde wijn  

biedt Jezus ons zijn leven aan. 

Zelfgave ten einde toe, opdat wij van Hem zullen 

leven. 
 

29 MAART GEDACHTENIS VAN HET LIJDEN VAN DE 

JEZUS OM 15.00 UUR.  
 
Hij heeft als onschuldige het lijden op zich 

opgenomen, opdat wij bevrijd van leed en schuld 

voor elkaar kunnen gaan leven. Door Hem gesterkt 

kunnen ook wij het leed uit deze wereld 

wegdragen. Hij is ons voorgegaan. Wij eren de 

Gekruisigde met bloemen.  
 
29 MAART MEDITATIEVE VIERING BIJ DE KRUISWEG DIE 

JEZUS GAAT OM 19.00 UUR. 
 

 
 
In lezing en gebed, in stilte en in lied lopen wij met 

Jezus mee. Wij overwegen de stappen die Hij zet en 

staan stil wanneer hij valt.  

Als Hij weer opstaat, trekken wij met Hem verder.  

Als Hij sterft, leggen we Hem in een nieuw graf.  

Zou God deze mens vergeten die zo vurig mensen 

liefhad? Wij ontsteken een kaars op het kruis. Licht in 

het duister.  
 
30 MAART PLECHTIGE PAASWAKE 21.00 UUR.  
    

          
We horen de oerverhalen van ons geloof.  

Schepping en bevrijding. Ondergaan en boven 

komen. Dood en leven. Al het oude is voorbij, er is  

een stralend nieuw begin. 

Wij hernieuwen onze doopbeloften en vieren het 

samen-zijn rond de Verrezen Heer in de Eucharistie.  

Wij worden mensen van Pasen, mensen van 

volkomen nieuwheid die God ons geven zal.  
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31 MAART FEESTELIJKE VIERING VAN PAASZONDAG 

OM 10.00 UUR.  

 
Verhalen over het lege graf en verhalen over 

verschijningen roepen in ons herinneringen wakker 

over wie Jezus voor ons wilde zijn en wat Hij voor ons 

deed. Ineens zien wij hoe Hij in woord en daad 

mensen deed en doet opstaan tot nieuw leven.  

Ineens ervaren wij dat Zijn leven een gevende 

kracht is, die ook nu nog werkzaam is.  

Onzichtbaar is de Verrezen Heer werkzaam in onze 

wereld.  Hij staat óp in alle mensen die het leven 

voor elkaar bevorderen. De Levende wil opstaan in 

ons leven. Hij lééft, ook in ons.  
 
01 APRIL TWEEDE PAASDAG OM 10.00 UUR.               
 
Het verhaal van Pasen vieren we tot en met zondag 

8 april, een week lang. In alle vieringen wordt een 

Paasverhaal gelezen. Ontmoetingsverhalen met de 

Verrezen Heer. Verhalen die vragen om geloof en 

overgave. 
 
Pater Tom Buitendijk.  

 

VERTROUWENSPERSOON. 
  

Graag herinner ik u eraan dat wij in 

de kerk een vertrouwenspersoon 

hebben, nl Marieke Verheggen. 

Zij is er voor parochianen, vrijwilligers 

en bestuursleden, die te maken 

krijgen met ongewenst gedrag, bv pesterijen, 

machtsmisbruik, seksueel grensoverschrijdend 

gedrag of negeren van goedbedoelde adviezen. 

Zij luistert goed naar u, en kan ondersteuning en 

advies geven. Zij is echter geen bemiddelaar, want 

ze moet onafhankelijk blijven. 
 
U kunt haar bereiken via mailadres 

vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl of via haar 

postvak bij de receptie. 

JE BENT FANTASTISCH. 
 
Jaren geleden gebeurde het volgende in de Parijse 

Opera. Een beroemde zanger was gecontracteerd 

om er een concert te geven en de kaartverkoop 

verliep voortreffelijk. Op de avond van het concert 

was het gebouw afgeladen vol en waren alle 

kaartjes uitverkocht. De spanning en de 

verwachting waren voelbaar toen de directeur het 

podium betrad en zei: “Dames en heren, dank u 

wel voor uw enthousiasme. Helaas moet ik u 

mededelen dat de zanger die u verwacht door 

ziekte is geveld en daarom vanavond onmogelijk 

kan optreden. Maar gelukkig hebben we een 

andere uitstekende zanger bereid gevonden zijn 

plaats in te nemen en we verwachten dat het 

concert dat wij u kunnen bieden even waardevol 

wordt gevonden. Aan zijn vakmanschap zal het niet 

liggen. 
 
Maar de zaal mopperde van teleurstelling en de 

naam van de vervanger kon de stemming en de 

verwachting niet keren. Ze hadden niks met die 

man. De verwachting sloeg om in frustratie. De 

vervanger gaf niettemin alles wat hij had. Maar 

toen hij de laatste noot gezongen had bleef het in 

de zaal muisstil. Niemand applaudisseerde. 

Plotseling stond op een van de balkons een klein 

jongetje op dat riep: “Papa, ik vind je fantastisch!” 

Toen barstte er een geweldig applaus los. 
 
Een dokter hoort natuurlijk een vakbekwame arts te 

zijn. Ook een pastoor of een leraar dient zijn vak te 

beheersen, net als een klusjesman, bankbediende 

of ambtenaar. Maar hij/zij is ook een gewoon mens 

van vlees en bloed met als het even kan een hart in 

zijn lijf. En dan wel op de goeie plaats: links van het 

midden. Méér dan vakbekwaamheid is “de manier 

van mens-zijn” bepalend voor hoe iemand wordt 

beoordeeld. Een koele nuchtere vakman, hoe 

bekwaam ook, weet geen hart te raken als de 

liefde voor zijn vak, liefde voor de klant of cliënt of 

patiënt er niet mee aan het licht komt. 
 
Wij mensen gaan een eigen weg door het leven en 

komen op die weg mensen tegen waar we een stuk 

van die levensweg – langer of korter – mee 

oplopen, optrekken. Je onthoudt ze niet allemaal 

van naam of verhaal. Maar mensen die je wel 

onthoudt, worden niet op de eerste plaats 

herinnerd door hun vakmanschap, maar doordat ze 

hun hart hebben laten spreken. Zoals dat zoontje 

dat waarschijnlijk niet in de gaten zou hebben 

gehad als papa een paar noten gemist had, of een 

stuk tekst was vergeten. Het was zijn vader en dat 

telde. Relatie gaat vóór prestatie. Als je niks met de 

ander hebt, ga je er ook niet graag mee in zee. 
 
Ons parochiebestuur zit voor elke bedankavond 

van onze vrijwilligers met een verschrikkelijke 

keuzestress. Want wat zijn de criteria voor de keuze 

van vrijwilliger van het jaar? Haar vakvrouwschap, 

vriendelijkheid of iemands verbindend vermogen of 

hoeveel werk dat hij verzet heeft dan wel hoeveel 

mailto:vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl
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geld zij voor de parochie heeft verdiend. Of anders 

wel leeftijd of de duur van iemands inzet? Gaat het 

om vrijwilligerswerk binnen de structuren van de 

kerkfabriek of vrijwilligerswerk in maatschappelijke 

context. 
 
Wij hebben liefst 230 personen die voldoen aan één 

of meerdere van eerder vermeldde criteria. Neem 

nou Loek Elemans. Loek heeft in de afgelopen jaren 

zich sterk gemaakt voor gemeenschapsopbouw 

samen met o.a. de wijk waar we bij horen. Daarbij 

komt dat de verhuur niet alleen extra inkomsten 

genereert, maar ook aan het licht brengt hoe het 

staat met onze positionering in de Osse 

samenleving, of kerkelijk Nederland. Achter elke 

verdienstelijke vrijwilliger staat een sterke partner 

zoals in het geval van Loek, echtgenote Tonnie die 

altijd tot hoofd medewerking wordt 

gebombardeerd. Maar Loek zit in het bestuur en 

zou daarmee de schijn wekken van een slager die 

eigen vlees keurt. Die vallen dus af. Maar daarom 

hoeven we toch nog niet te wachten tot hun 

uitvaart om waardering en dank uit te spreken? 
 
Dat geldt ook voor de activiteiten van de 

bloemengroep die hogelijk worden gewaardeerd. 

Hun vakbekwaamheid en creativiteit scoren 

onverminderd hoog en ze zijn altijd trouw, ook als er 

een extra stap gezet moet worden. Ze zijn inzetbaar 

op meerdere fronten: ook voor koffie en koor en op 

de receptie. Ik wil op de bovengemiddelde inzet op 

meerdere facetten van het kerkenwerk van Riet, Elly 

en Agaat niks afdingen, maar ze ondervinden wel 

een geweldige stimulans van sterke mannen achter 

zich die hen steunen en opvangen en daarom 

kunnen ze op vleugels gaan: Geert Albers jarenlang 

vanuit de tuingroep, Paul Molenaar als dragende 

koorzanger, verzorger van de beamerteksten en 

koffiecorner, Johan Juurling als enige gastheer en 

kerkelijk influencer die onlangs nog met pastoor 

Kerssemakers in gesprek ging. De goeie man is 

daarvan nog herstellend. Toch, de bloemengroep 

valt af, omdat Fien Sweep als hun toenmalig leidster 

al eerder op het schild is geheven. Maar de liefde 

waarmee deze zes mensen hun talenten inzetten 

en de liefde die ze laten zien voor onze 

gemeenschap is hartverwarmend en 

zinnenstrelend. Onze waardering daarvoor duldt 

geen uitstel. 
 
En dan is er nog een groep waarmee de koning ons 

vóór is geweest door hen een koninklijke 

onderscheiding toe te kennen. Daar kunnen wij niet 

overheen. Waarmee dunkt mij, voldoende is 

aangetoond dat de functie van kerkbestuurder 

geen sinecure is. 
 
Gelukkig gaat het om één vrijwilliger van het jaar en 

niet om het lauweren van alle vrijwilligers. Hoewel al 

onze vrijwilligers dat zouden verdienen. Maar dan 

valt ons op dat tussen de coulissen van ons 

kerktoneel een vrouw actief is op vele fronten, 

zowel binnen de contouren van het kerkenwerk als 

op maatschappelijk terrein en als mantelzorgster. 

Het betreft een multi-talent. Actief als mantelzorger 

rond de Sibeliusflat en Medicijnstraat. Koorzanger 

en invalreceptioniste. Gastvrouw bij evenementen. 

Archivaris van muziek. Handwerkicoon en 

bezigheidstherapeute. Altijd met iets van een 

glimlach op haar lippen. Kwispelend zullen we maar 

zeggen. Er is er maar één die aan al die criteria 

voldoet: Riet Bogaars. Stille kracht en bijna 

alomtegenwoordig. Wij vinden haar fantastisch en 

dat roepen we met het hele bestuur in unanimiteit.  
 

 
 
Door mensen zoals Riet is deze parochie al zo’n 

beetje de hemel op aarde. Voor die nominatie 

zouden we er nog een paar meer van haar kaliber 

moeten hebben. 
 
Henk Peters, namens het kerkbestuur 

 

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL. 
 

 
 
We zijn op weg gegaan met twintigtal kinderen: op 

weg naar de Eerste Communie of het Vormsel. Het 

is moeilijk om te begrijpen wat dat nu is, de Eerste 

Communie. Het is best ingewikkeld om te begrijpen 

wat het Vormsel nu eigenlijk is. Het is in het begin 

best wel spannend om bij ons in de kerk te zijn, en 

een nieuwe groep kinderen te leren kennen. Maar 

langzaamaan voelen de kinderen zich thuis bij 

elkaar en bij ons.  
 
De communiekanten hebben zich al voorgesteld 

aan de parochiegemeenschap. De vormelingen 

zullen in tweetallen ook voorbijkomen in de 

komende vieringen. Ze helpen dan met de viering, 

en lezen samen de voorbede voor.  

We hopen dat we hen, met hun gezinnen, als 

parochiegemeenschap een warm welkom geven.  
 
De Eerste Communie vindt plaats op 26 mei om 

10:30. Het Vormsel vindt plaats op 9 juni om 10:00u. 

De Vormheer zal mgr. Mutsaers zijn.  
 
Kees von Harenberg.  
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OECUMENISCH PROGRAMMA ‘GA MEE!’ 
 

 
 
Onze Titus Brandsma Parochie en de Paaskerk hebben 

samen weer een mooi en divers programma van 

verdieping, inspiratie en ontmoeting samengesteld.  
 
HOI.   

Elke zondag om 14:00 uur in de   

St. Jozefkerk en iedere donderdag om 

09:30 uur in de Paaskerk. Een vrije inloop 

voor ieder die graag een praatje maakt 

onder het genot van een bakje koffie.  
 
EVANGELIELEZEN. 

Iedere donderdagochtend om 10:00 uur 

in de St. Jozefkerk. Het evangelie van de 

komende zondag wordt gelezen en met 

de aanwezigen besproken onder leiding 

van pastor Tom Buitendijk. 
 
OECUMENISCHE LEESKRING: ‘TOLLE LEGE’. 

Dinsdagavond 16 april, om 19:30 uur in de Paaskerk.  

Graag willen we de oecumenische leeskring 

voortzetten. Het idee is om samen boeken te 

lezen op het snijvlak van theologie, geloof en 

maatschappij. Van harte welkom om aan te sluiten! 
 
MEDITATIEVE WANDELING OM 10:00 UUR. 

Oss en omstreken kent vele (onverwacht) 

leuke wandelroutes.  

Elke 1ste woensdag van de maand 

wandelen we een tocht van ongeveer 5 

km met stilte, bezinning en verbinding. Dit seizoen is het 

overkoepelende thema: ‘Zing, vecht, huil, bid…’ 

De data: 3 april, 1 mei en 5 juni.  
 
FILMMIDDAGEN. 

Elke tweede vrijdag van de maand om 14.00 uur in de 

St. Jozefkerk. Samen een film kijken die verdiept, 

inspireert of verontrust. We kijken de film en na afloop is 

er gelegenheid om door te praten onder het genot 

van een drankje. 
 
12 april: La grande Bellezza. 

Aan het begin van het wervelende psychodrama La 

grande bellezza krijgt een Japanse toerist in Rome een 

hartaanval. Stendhal-syndroom is de suggestie. 

Bezweken aan de schoonheid van de 

Eeuwige Stad. Maar net als in die andere grote film 

over Rome - Fellini's La dolce vita (1960) - gaat er 

achter die grote schoonheid en dat zoete leven een 

existentiële leegte schuil.  
 
EXCURSIE LANDERIJ VAN TOSSE. 

Op 2 april 10:30 uur zullen we een 

bezoek brengen aan Landerij Van Tosse. 

De Landerij Van Tosse omvat een 

gebied van 70 ha in het gebied Stelt-

Elzen ten zuiden van Oss; de noordelijke begrenzing 

van natuurgebied de Maashorst. Op allerlei manieren 

kun je op de Landerij Van Tosse lokaal geteeld voedsel 
ontdekken, proeven en het landschap beleven.  
 
De stuurgroep oecumenische activiteiten, Lia Kolkman, 

Kees von Harenberg, Ruth Jellema en Henk Peters. 

VOEDSELBANK. 
 

Op 19 februari hebben we in het 

kader van ons oecumenisch 

programma met de Paaskerk een 

bezoek gebracht aan de voedselbank. We zamelen in 

beide kerken regelmatig in voor de voedselbank, maar 

wat gebeurt er nu met dat pak suiker dat we bij ons in 

de hal in een van die kratten stoppen? Voorheen 

werden alle producten verzameld, uitgezocht en 

verdeeld over verschillende pakketten. Zo werden er 

eens in de week voedselpakketten uitgedeeld aan 
mensen die voldoen aan de criteria: zo geldt er een 

maximum rest-inkomen na aftrek van vaste lasten, en 

de bereidwilligheid om de situatie een positieve 

wending te geven met behulp van verschillende 

instanties. 
 
Deze criteria gelden nog steeds. Er is echter een 

verandering gekomen in de manier waarop de 

producten worden uitgedeeld.  
 
Afgelopen januari is er een prachtige en nette winkel 

geopend waar producten per productgroep zijn 

gesorteerd. Er is aangegeven hoeveel producten je 

per productgroep mag meenemen. Dit is namelijk 

afhankelijk van de gezinssamenstelling van de klant. Zo 

zijn klanten niet meer afhankelijk van de keuze die een 

pakketsamensteller maakt, maar kan deze zelf kiezen 

of hij of zij zin heeft in rijst, pasta of couscous. Het geeft 

een stukje waardigheid en autonomie terug aan de 

bezoekers van de voedselbank.  
 
Natuurlijk blijft het schrijnend dat zulke initiatieven 

nodig zijn. Maar met behulp van tientallen vrijwilligers 

worden er in Oss en omgeving talloze gezinnen 

geholpen om ondanks hun financiële problemen in 

ieder geval een gezonde basis te leggen. 
 
De voedselbank is erg blij met onze bijdrage. Het is 

vaak net iets extra’s wat goed van pas kan komen. U 

kunt elke week bij ons producten inleveren, vooral 

houdbare producten zijn erg welkom. 
 
Kees von Hanenberg. 

 

COLLECTES: 
 

22 jan. 2024 t/m 03 maart 2024 € 1245,90 
 
 
 

 


