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 PAROCHIEBLAD 

 Titus Brandsmaparochie Oss 
 

PASTORAAL WOORD.   
 
 
PASEN. 
 
Aan het begin van deze veertigdagentijd 

organiseerde de Raad van Kerken in Oss voor het 

eerst een Taizéviering in onze kerk. 

 
Waarschijnlijk heeft u wel eens van Taizé gehoord. 

Het is een klein dorpje in Frankrijk, waar sinds de jaren 

veertig een gemeenschap van broeders is 

neergestreken. Al jarenlang is het een plek waar 

vooral jongeren zich welkom weten om mee te 

draaien met het ritme van de broeders. De vieringen 

kenmerken zich door meditatieve liederen van 

hooguit een paar regels, die als mantra’s op een 

eenvoudige melodie worden herhaald.  

Elke week viert de Taizé-gemeenschap de opgang 

naar Pasen; als het ware beleven ze elke week een 

Goede Week, en vieren in het weekend met de 

aanwezige gasten het Paasfeest. Veel jongeren, ook 

uit Oss, hebben warme gevoelens als ze 

terugdenken aan die week van ontmoeting, 

verdieping en bezinning met elkaar.  
 
Ook wij zongen liederen, luisterden naar 

bijbelteksten en lieten het stil zijn. En alhoewel het 

jeugdige elan van de jongeren in onze viering wat 

werd gemist, was het een stemmige bijeenkomst. 

De kerk was aangekleed met kaarsen en er was een 

groot kruis voor het altaar neergezet dat 

kenmerkend is in de vieringen van Taizé. Op het kruis 

is Christus afgebeeld, met boven hem een engel van 

God en naast hem staan zijn moeder Maria en 

Johannes, een leerling.  

Het beeld refereert aan de bekende laatste 

woorden die Jezus tot hen sprak: 'Vrouw zie daar uw 

zoon.' Vaak wordt dit in de theologie uitgelegd als 

wijzelf die in de leerling worden toevertrouwd aan 

Maria, die staat voor de kerk die haar armen als een 

moeder om ons heen slaat. Een troostvol beeld, 

maar gaat dit nog wel op? Moeten wij vasthouden 

aan dat beeld?  
 
In de stilte midden in de viering scheen er een 

zonnestraal, precies op de Mariafiguur. Naarmate 

de stilte vorderde, werd de zonnestraal steeds kleiner 

tot deze volledig was verdwenen: alle figuren waren 

in de schaduw opgegaan.  
 
Voelt het niet zoals we met een realistische blik naar 

onze kerk kijken? Een instituut dat van het lichtende 

midden van de samenleving, naar de schaduw van 

marge is verdwenen? Voelt het niet zoals we om ons 

heen kijken naar de gemiddelde leeftijd in onze 

zondagse vieringen? Wie is die moederkerk nog die 

haar armen om haar leerlingen heen wil slaan, nu ze 

verweesd in het donker staat?  

Is het misschien tijd om ons het tweede deel van 

Jezus woorden aan het kruis ter harte te nemen: 'Zie 

daar uw moeder.' Jezus houdt ons als het ware een 

relatie voor tussen de gemeenschap en het instituut 

van de kerk. Is het misschien tijd om de 

verantwoordelijkheid als gemeenschap op te 

pakken om de kerk overeind te houden? 
 
Het was stil gebleven in de Taizéviering als er niet 

voorzichtig muziek werd gezongen, steeds maar 

weer opnieuw. Het was donker gebleven als er geen 

kaarsen aangestoken werden, licht aan elkaar 

doorgegeven, tegen het duister in. Het zal Pasen zijn 

als we met elkaar de schouders eronder zetten, als 

we met elkaar zorgen voor een levende 

gemeenschap. Het zal lente zijn, een nieuw begin. 
 
Een zalig Pasen voor u allemaal. 
 
Kees von Harenberg.  
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COLOFON 
 
Titus Brandsmaparochie 

Oplage  ± 350 exemplaren ca. 6 maal per jaar. 
 
Redactie: 

Riky de Jong rikydjong@home.nl  

Loek Elemans, Frank van Breukelen, p. T. Buitendijk,  

Wies van Ekeren, Kees von Harenberg, Margrit Ricken. 
 
Redactieadres: 

Oude Molenstraat 8, 5342 GC Oss 

0412 - 622164 

 

Pastoraal team: 

Pastor T. Buitendijk, O’Carm. 

Kees von Harenberg, Pastoraal en diaconaal 

coördinator. 
 
Vertrouwens persoon: 

Marieke Verheggen  

vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl 
 
Adres St. Jozefkerk: 

Oude Molenstraat 8, 5342 GC Oss 
 
Bereikbaarheid pastores en receptie parochie: 

Tijdens kantooruren,  

0412 – 622 164 
 

Openingstijden parochie-kantoor: 

Ma. t/m vrij. 09.00-12.00 uur  
 
Buiten kantooruren in noodgevallen:  

06 – 34719106 

 

Taxidienst: 

Wilt u van de taxidienst gebruik maken? Bel dan op 

vrijdagmorgen tussen 9-12 uur naar 0412 – 622 164 
 
algemeen@tb-parochie.nl 

 

https://tbposs.nl  

(daar vindt u informatie) 
 

   @TitusBrandsmaPa 
 

 www.tbposs.nl/live 
 
Bank:  

IBAN NL56 RABO 0140.4057.71 

t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss 
 
QR-code: 

 
 
 

 
 

 
Drukwerk: Drukkerij Putters 
 
Verspreiding op verzoek: 

*thuis in de bus 

*per e-mail 

*ophalen in kerk of verzorgingshuis 
 
Inleverdatum kopij: 

Woensdag 12 april 2023. 
 
Verschijningsdatum volgende nummer: 

Dinsdag 09 mei 2023. 

 

VAN DE REDACTIE  
 

 

 
KEUZESTRESS 
 
Definitie: “Spanning die ontstaat doordat er zoveel 

opties zijn dat mensen in verlegenheid raken en 

moeilijker tot een keuze komen”. Sommigen van ons 

zijn avontuurlijk ingesteld en proberen steeds iets 

nieuws. Anderen weten het even niet meer en 

grijpen terug op het oude, vertrouwde. Ik behoor 

meer tot de laatste groep.  
 
Kom ik in de supermarkt, loop ik tegen een muur op 

van tientallen verschillende verpakkingen met 

cupjes, pads, pakjes en blikjes koffie. Zijn er zóveel?? 

Ik verlaat de zaak met D-E’s bekende rode 

verpakking van een pond. En denk niet dat mensen 

de enigen zijn die er last van hebben. Ook apen, 

vogels, knaagdieren, etc. lijden eraan. Teveel keuze 

leidt tot verlamming of een graai in het wilde weg. 
 
Als ik naar de toestand in Nederland kijk of er over 

lees, komt één woord telkens terug: crisis. Asielcrisis, 

gascrisis, woningcrisis, inflatiecrisis. Het lijkt wel of alles 

crisis is tegenwoordig, met altijd een negatieve 

klank. Het woord crisis is afgeleid  van het Griekse 

crinein, wat o.a. “onderscheid, schiften, beslissen” 

betekent. Crisis is een sleutelmoment, niet goed of 

slecht. 
 
Op 15 maart mochten we weer kiezen, of beslissen. 

De lijst met opties viel tevoren in de bus. Alsof ik in de 

supermarkt liep. Zóveel??? Resultaat: keuzestress.  
 
Twee waarnemingen: 

1. In de politiek leiden behaalde resultaten in het 

verleden vaak tot dezelfde resultaten in de 

toekomst. 

2. Afgaande op de toestand in Nederland kun je je 

afvragen of we in het verleden wel goede keuzes 

gemaakt hebben. 
 
Staan we open voor een nieuwe keuze of gaan we 

voor het oude? Hebben we gekozen voor “Iedereen 

telt mee” of voor “eigen portemonnee”. 

                   

mailto:rikydjong@home.nl
mailto:vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl
mailto:algemeen@tb-parochie.nl
https://tbposs.nl/
http://www.tbposs.nl/live
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…………………AANGESTIPT ……………….. 
 

ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. VERDER IN HET 

BLAD MEER OVER ENKELE  AANKONDIGINGEN.  

U MOET ER REKENING MEEHOUDEN, DAT DE REDACTIE 

TEKSTEN AAN KAN PASSEN. 
 
 

THUIS DE VIERINGEN VOLGEN. 
Alle vieringen vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen 

online worden gestreamd.  

 www.tbposs.nl/live 
 
 

BIJBEL LEESGROEP. 
Elke donderdag van 10.00 -11.30 uur komen we bij 

elkaar om samen het evangelie van de komende 

zondag te lezen.  
 
 

VACATURES.  
Als parochie zijn we gezegend met een groot aantal 

vrijwilligers. Ook wij ontkomen er echter niet aan dat 

hier en daar versterking gebruikt kan worden. 

Momenteel zijn we op zoek naar de versterking van 

verschillende groepen. Zo zoeken we:  

 Presentatiemakers voor de vieringen, bedienaren 

van de presentatie en camera in de vieringen.  

 Mensen die met onze gezinnen op weg willen in 

de voorbereidingen op de Eerste communie en 

het Vormsel, en willen nadenken over de invulling 

van ons familiepastoraat.  

 Zangers in een van de koren. 

 Koffieschenkers. 

 Mensen die iets administratiefs willen betekenen.  

Mocht u interesse hebben, neemt u dan contact op. 

We kunnen uw hulp gebruiken!  
 
In het bijzonder vragen we deze keer aandacht voor 

de volgende twee vacatures:  
 

 Hulpkoster. Een onmisbare taak in onze vieringen 

is die van de koster. Neem dan contact op met 

José de Bekker. Verder in het blad meer 

informatie. 

 Koorzangers. Er zijn drie koren actief in onze 

vieringen, elk met een eigen klankkleur en 

repertoire. Verder in het blad meer informatie. 

Voor meer informatie: loop een keer binnen, of 

neem contact op via de receptie.  
Tijdens kantooruren tussen 9-12 uur 0412 – 622 164. 

 

30 MAART 17.00 UUR  

GESPREKSMAALTIJD IN DE PAASKERK. 
Afgelopen jaar hielden we twee keer een 

gespreksmaaltijd. Met een aantal mensen gingen 

we letterlijk aan tafel en ontmoetten we elkaar. We 

hopen zo tot een dieper gesprek te komen. Er waren 

deelnemers van de Paaskerk en de Sint Jozefkerk. 
U bent van harte welkom om mee te doen.  

Jos Kuijk Wagemakers. Opgeven via: 
oecumenischprogramma@outlook.com 

 

 

OECUMENISCH PROGRAMMA. 

 

 
Paaskerk elke donderdagochtend  HOI   09:30 

Jozefkerk elke zondagmiddag  HOI   14:00 

30 maart Gespreksmaaltijd Paaskerk opgeven via 

oecumenischprogramma@outlook.com 

 17.00 

05 april Meditatieve wandeling Kasteel Oijen 

opgeven via predikant@pknoss.nl   

 10.00 - 

 11.30 

19 april  Yoga in de Paaskerk opgeven voor  

10 april via 

oecumenischprogramma@outlook.com 

 14:00 - 

 16.00 

03 mei Meditatieve wandeling Maashorst 

opgeven via predikant@pknoss.nl   

 10.00 - 

 11.30 

 

31 MAART PALMPASENSTOKKEN MAKEN. 
We gaan vrijdag 31 maart om 18:30u met de eerste 

communicanten palmpasenstokken maken. 
 
 

100 JAAR KARMEL PASTORAAT. 
Het belooft een bijzonder jaar te worden met op:  

 15 april een symposium, 

 07 mei een speciale Da’s Passie,  

 04 juni een feestelijke viering met de bisschop. 
 
 

 
7 MEI 12.00u TRIO COR SWANENBERG, RINY 

BOEIJEN EN HENK JANSSEN IN DA’S PASSIE.  
Onze parochie viert dit jaar 100 jaar Karmel 

pastoraat in Oss. Da’s Passie is heel blij dat dit 

schrijverstrio in dat kader bij ons komt optreden.  
 
 

DE VASTENACTIE: CASEY TROY FOUNDATION. 

ELK KIND EEN KANS IN KAMEROEN.  
De Casey Troy Foundation is 

een kleine stichting die 

kansen wil voor 

gehandicapte kinderen in 

Kameroen. Onze parochie is gevraagd voor het 

ondersteunen van het Malaria project.                   
 
 

EERSTE COMMUNIE 14 MEI OM 10.30 UUR. 

 
Op zondag 14 mei zullen 22 kinderen hun eerste 

communie gaan doen in onze kerk. De viering 

begint dan om 10:30u. Laten we ze van harte 

welkom heten in onze gemeenschap. 

 

 QR-CODE.       
                     Met de bijgaande QR-code kunt u  

                     eenvoudig een bijdrage storten voor  

                     onze Titus Brandsma parochie. 

 

 

 

http://www.tbposs.nl/live
mailto:oecumenischprogramma@outlook.com
mailto:oecumenischprogramma@outlook.com
mailto:predikant@pknoss.nl
mailto:oecumenischprogramma@outlook.com
mailto:predikant@pknoss.nl
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK 
 
 

* Actuele berichtgevingen ontvangt u via de Titustijdingen en de website www.tbposs.nl. 
 
 

Zo.  02 april 10.00 u Palmzondag  

Ma. 03 april 19.00 u Boeteviering 

Do.  06 april 19.00 u Witte Donderdag  

Vr. 07 april 15.00 u Goede Vrijdag, een sobere viering rond het lijdensverhaal 

  19.00 u Goede Vrijdag, een meditatieve viering 

Za.  08 april 21.00 u Paaswake 

Zo.  09 april 10.00 u Paaszondag 

Ma.  10 april 10.00 u Tweede Paasdag 

Zo. 16 april 10.00 u 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen) 

Zo.  23 april 10.00 u 3e zondag van Pasen 

Zo.  30 april 10.00 u  4e zondag van Pasen 

Zo.  07 mei 10.00 u 5e zondag van Pasen 

Zo. 14 mei 10.30 u 6e zondag van Pasen, eerste communieviering 

Do.  18 mei 10.00 u Hemelvaart 

Zo. 21 mei 10.00 u 7e zondag van Pasen 
 
 
 

LIEF EN LEED 
 
 

WE HEBBEN AFSCHEID MOETEN NEMEN VAN: HET HEILIG DOOPSEL ONTVANGEN: 

  
27-01-2023 Edith Levyssohn - Leijting 83 jaar 12-03-2023 Gijs Simons 

31-01-2023 Annie Slegers 84 jaar 26-03-2023 Mylan Broers 

     

     

 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

Zouden zij die niet meer zijn 

weten van gemis, of is gemis 

alleen van ons die levend zijn 

en willen delen met elkaar. 

 

Zij die niet meer zijn, ze zijn er  

toch, door ons stil en liefdevol 

benoemd. 

 

Zo dragen wij gedeeld geluk 

over de grens van leven en dood. 

Misschien zelfs maakt gemis 

ons meer tot een geheel. 

 

Hessel van der Wal. 
 

  

  

http://www.tbposs.nl/
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DE VASTENACTIE: CASEY TROY FOUNDATION. 

ELK KIND EEN KANS IN KAMEROEN.  
 
 

 

 

 

In het vorige nummer, parochieblad 1, hebt u 

kunnen lezen over het ontstaan van deze Stichting. 

Een vluchtelinge uit Kameroen Sally Ebot kreeg in 

Nederland een kind, Casey genaamd, met 

lichamelijke beperkingen. De opvang, de 

behandeling en de verzorging in Nederland heeft 

deze jongen sterk en weerbaar gemaakt. Ondanks 

zijn beperkingen komt hij  het leven door. Zijn 

moeder wil dat kinderen in Kameroen ook 

geholpen kunnen worden. Daartoe heeft zij met 

anderen twee stichtingen opgericht: een voor 

fondswerving in Nederland; een voor uitvoering in 

Kameroen. Onze parochie is uitgenodigd de 

opbrengst van de Vastenactie via dit fonds aan 

kinderen te besteden.  
 
KINDEREN. 
 
In Kameroen zijn naar verhouding veel lichamelijk 

gehandicapte kinderen. Niet altijd is de oorzaak 

duidelijk, maar veel kinderen zijn onnodig 

gehandicapt geboren door zuurstoftekort bij de 

geboorte en problemen bij de bevalling. Maar ook 

onvoldoende en onvolledige voeding bij moeder 

veroorzaken veel aandoeningen aan botten en 

gewrichten van de kinderen. Lichamelijk 

gehandicapte kinderen doen meestal niet mee in 

de samenleving. Ze worden verstoten, volgen om 

hun handicap geen onderwijs en kunnen als ze 

volwassen zijn niet in hun onderhoud voorzien. Juist 

kinderen met beperkingen hebben een minder 

stevige conditie en zijn daardoor kwetsbaar. Veel 

kinderen lijden aan malaria vanwege de akelige 

muggen die deze ziekte verspreiden. Omdat ze de 

muggen niet makkelijk weg kunnen jagen, worden 

ze vaker gestoken dan anderen.  

Vandaar dat wij onze vastenactie willen richten op 
dit malariaproject. 
 
MALARIAPROJECT . 

De gezondheidszorg in zowel Bomono als Ikiliwindi is 

nauwelijks toegankelijk voor de bevolking. Niet 

alleen is er nauwelijks zorg, de zorg die er is, is maar 

voor een enkeling betaalbaar. Met hulp van AFAS 

Foundation is in 2019 het malariaproject gestart: 

een 3 jarig project waarbij zwangere vrouwen en 

kinderen tot 5 jaar een geïmpregneerd 

muskietennet ontvangen met voorlichting over het 

gebruik. Maar ook krijgt deze groep bij toch 

ontstaan van malaria, een malariabehandeling. 

Ontzettend belangrijk, omdat zeker veel jonge 

kinderen anders overlijden. Dit project kan ook de 

komende jaren gefinancierd worden door 

aanvullende hulp van de Vastenactie van de Titus 

Brandsmaparochie in Oss. 
 
Pastor Tom Buitendijk. 

 

VERSCHIJNING VAN DE VERREZEN HEER.   
 

     
 

Moge ons voorwaar verschijnen 

die genoemd wordt Zoon der mensen, 

die gezegd wordt: dood maar levend 

die gehoopt wordt: mens voor allen 
 
Moge ons verschijnen deze, 

niet in droom, in stand van sterren, 

niet als spiegelbeeld in water, 

maar in mensentaal van liefde. 
 
In dit mensenbrood gebroken, 

levenskansen, recht voor allen. 

In het drinken van de beker, 

in vergeving en ontferming. 
 
Moge ons verschijnen deze, 

ogenlicht en levensadem, 

knecht en koning, lam en herder, 

lieve meester, woord van God. 
 
Huub Oosterhuis. 
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PALMZONDAG 10.00 UUR. 
 

Jezus wordt door een juichende 

menigte als koning in Jerusalem 

binnengehaald. Zachtmoedig is 

hij en zonder geweld. De 

menigte begrijpt hem niet en 

keert zich tegen hem. Over 

enkele dagen bespotten zij hem 

als koning der Joden en vragen 

zij aan Pilatus om zijn dood.  

Wij beginnen de Goede Week 

met het binnenhalen van een 

versierd kruis door kinderen die  

palmpaasstokken dragen. 

Daarna beluisteren wij het 

lijdensverhaal volgens Matteüs.  

U wordt uitgenodigd om met elkaar op weg naar 

Pasen te gaan.  
 

WITTE DONDERDAG OM 19.00 UUR. 
 

               
In een feestelijke Eucharistieviering gedenken wij 

dat Jezus met zijn leerlingen de joodse paasmaaltijd 

vierde. Het zal zijn laatste avondmaal zijn. Met het 

oog op zijn naderende dood schenkt hij zijn 

blijvende aanwezigheid in gebroken brood en in de 

beker van de wijn van het Verbond. Hij laat ons de 

opdracht na hem te blijven gedenken. Na deze 

maaltijd gaat Jezus de nacht in van de komende 

dood.  U wordt uitgenodigd om samen Jezus nabij 

te zijn op de laatste dag van zijn leven. 
 

GOEDE VRIJDAG 15.00 UUR. 
 

      
Een sobere viering rond het lijdensverhaal van 

Johannes. Wij eren Jezus die voor ons gekruisigd is 

en bidden met hem voor de noden van kerk en 

wereld, om het einde van het vele leed dat mensen 

elkaar aandoen of dat ons zomaar treft. Uit eerbied 

en liefde voor de Gekruisigde Jezus leggen wij 

bloemen neer bij het kruis. U wordt uitgenodigd stil 

te staan bij Jezus die het lijden van de wereld op 

zich heeft genomen.  
 

GOEDE VRIJDAG 19.00 UUR.  
In deze meditatieve viering van de werkgroep 

Woord - en Gebedsviering worden wij tot verstilling 

gebracht. Het lijden van Jezus en het lijden van 

deze wereld brengen ons in een Donkere Nacht. Wij 

willen deze donkere nacht verlichten door op het 

kruis lichtjes te plaatsen die voor ons de hoop op en 

het geloof Pasen beduiden. U wordt uitgenodigd als 

biddende gemeenschap rond het kruis samen te 

komen voor gebed en bezinning. 
 

PAASWAKE 21.00 UUR.  
 

 
Deze viering is de belangrijkste viering in heel de 

liturgie. De kern van ons geloof komt aan het licht. 

Dood is niet dood. Dood is de poort naar nieuw 

leven. Jezus de gestorven Heer staat als de verrezen 

Heer op uit het graf. In het donker wordt de 

Paaskaars ontstoken. Nieuw licht gaat over ons op. 

We lezen het verhaal van de Schepping en de 

Bevrijding uit slavernij; we lezen over sterven en 

opstaan met Jezus; we horen het Paasverhaal: de 

dood heeft geen macht over de Levende.  

In deze nacht belijden we ons geloof en 

vernieuwen wij de belofte als christen te willen 

leven. 

U wordt uitgenodigd elkaar rond de Verrezen Heer 

te ontmoeten en elkaar een Zalig Paasfeest toe te 

wensen.  
 

PAASZONDAG OM 10.00 UUR.  
 
Met de verrezen Heer in ons midden wordt heel de 

schepping nieuw. De steppe zal bloeien, 

waterbronnen ontspringen in rotsen, een dode staat 

op om ons tot leven te wenken. 

Wat wij nooit hadden kunnen bedenken, wordt 

ongedacht nieuw. De glorie van de Verrezen Heer 

straalt lichten over ons. U wordt uitgenodigd dit 

feest van nieuw leven mee te vieren en om elkaar 

als Paasmensen te groeten.  
 
Pastor Tom Buitendijk. 
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JAN VAN HERWIJNEN  

27 JANUARI 1935 – 19 JANUARI 2023.  
 
Jan was tot op hoge leeftijd zeer vitaal. De laatste 

drie maanden is hij ziek geweest. Hij was er zich van 

bewust dat hij ging sterven en hij bereidde zich 

rustig voor op het naderende levenseinde.  

De laatste dagen ging hij snel achteruit. In de 

nabijheid van zijn vrouw Mientje en de kinderen is hij 

stil heen gegaan. We kunnen niet aan Jan denken 

zonder een glimlach om de mond te krijgen. Jan 

hield ervan tot op de laatste dag grapjes te 

vertellen en mensen te verrassen met een levendig 

verhaal. We zullen die verhalen missen en vooral het 

plezier dat uit zijn ogen straalde als iedereen erom 

moest lachen. 

Jan werd geboren in een groot gezin in Oss. Hij 

kreeg de gelegenheid om te gaan studeren.  

Hij werd onderwijzer op de lagere school. Door 

zelfstudie werd hij leraar in het middelbaar 

onderwijs.  

Via het onderwijs leerde hij Mientje kennen. Met 

haar vierde hij zijn zestigjarig huwelijksjubileum.  

Vanaf de dag dat zij in de Asterstraat woonden, zijn 

zij beiden actieve en betrokken parochianen. 

Jan had muzikale kwaliteiten, waarvan hij de 

parochie royaal heeft laten profiteren: als organist 

en pianist, als zanger in koren en als cantor. 

Daarnaast verzorgde hij de muziekmappen. Vele 

jaren heeft hij voor parochie de boodschappen 

gehaald voor het parochiële huishouden. Van 

koekjes tot wc- papier. Kortom: hij was een gouden 

mens.  

Zijn specialiteit was het afscheid nemen: hij trok zijn 

jas aan liep naar de deur, draaide zich om en zei: 

Ken jij het verhaal van pastoor die en die, van 

moeder overste die, van de onderwijzer die en die.  

Hij liet de mensen lachend achter. Op de 

voorlaatste dag van zijn leven vertelde hij een 

verhaal over een bediening. Volgens afspraak wilde 

hij de volgende dag bediend worden. Jan stierf 

twee uur voor de afgesproken tijd.  Hij liet zijn familie 

bedroefd, maar vooral dankbaar, achter. 
 
Pastor Tom Buitendijk. 

 

HARTELIJK AFSCHEID VAN ELS DRAAD.  
Op 1 maart 2023 eindigde het arbeidscontract van 

Els Draad met de parochie. Bijna twintig jaar is zij de 

administratieve medewerkster geweest in het 

parochiële leven. Om het met haar eigen woorden 

te zeggen: zij was de spin in het web. Een spin met 

een dikke vinger dan. Overal had zij er de hand in.  

Op kundige wijze beheerde zij de leden-

administratie en de financiële administratie, zorgde 

zij voor inkomende en uitgaande post, voor de 

bestellingen van liturgische benodigdheden en de 

abonnementen. Zij ontwierp allerhande formulieren 

die ook nu nog gebruikt worden. Zij verzorgde de 

archivering van verslagen. Niets ontging haar en zij 

zag er scherp op toe dat alle afspraken correct 

werden nagevolgd. 

Bij feestelijke gelegenheden in de parochie bood 

zich aan als vrijwillige medeorganisator. Voor, tijdens 

en na het feest verliep alles op rolletjes. Graag 

zorgde zij bij het dagelijks koffie drinken om 10.00 

uur voor een stukje gezelligheid. Cakes, taartjes. 

Glaasjes jam maken vond ze een leuke hobby 

waarvan ze het koffiegezelschap graag van mee 

liet profiteren. We hebben het ons laten smaken! 

Vanwege gezondheidsproblemen heeft Els een tijd 

lang minder kunnen werken. Als een goede spin 

heeft zij draden gesponnen naar vrijwilligers die op 

hun terrein haar werkzaamheden kunnen 

overnemen. Ook in die zin heeft zij haar vertrek zelf 

goed georganiseerd. 

Op 26 februari heeft Els afscheid genomen van 

haar werk. Niet van de parochie. Na een vriendelijk 

toespraakje aan eind van de viering werd haar een 

receptie aangeboden. Heel veel mensen hebben 

van die gelegenheid gebruikt gemaakt om Els 

hartelijk te danken. Het was een echt feestelijk 

samenzijn zoals Els het ons geleerd heeft. Els het ga 

je goed! Met jou hebben we een fijne tijd gehad! 
 
Pastor Tom Buitendijk. 

 

AFSCHEID. 
 
19 Jaar heb ik met heel veel plezier bij de parochie 

gewerkt. Toen ik begon dacht ik dat het maar voor 

een paar jaar zou zijn. Het is me echter zo goed 

bevallen dat ik ben gebleven zolang mijn 

gezondheid het toeliet. 

In die 19 jaar heb ik heel wat veranderingen 

meegemaakt. Bestuursleden en vrijwilligers kwamen 

en gingen. Pastorale teams veranderden. En iedere 

keer hadden ook zij weer hun eigen inbreng. Maar 

daar blijf je flexibel bij. 

Dank aan iedereen voor alle jaren dat ik met veel 

liefde en plezier mijn werk hier heb kunnen en 

mogen doen. 
 
Els Draad. 

 

18 MAART 2023  

EEN DAG OM NOOIT TE VERGETEN.  

 
In een feestelijke ceremonie in de St. Jozefkerk 

bevestigden Kees von Harenberg en Tom van de 

Wijgert op 18 maart hun trouw aan elkaar. Overal 

waar liefde in het spel is zal het aan Gods zegen 

niet ontbreken. In Loosbroek is dit feest op 

uitbundige wijze voortgezet met familieleden en 

vele vrienden uit vele streken van ons land. Mogen 

de felicitaties van vele parochianen hun geluk 

vergroten. Kees en Tom, van harte proficiat!  
 
Pastor Tom Buitendijk. 
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VACATURES:  
 
 

 
 

Als parochie zijn we gezegend met een groot 

aantal vrijwilligers. Ook wij ontkomen er echter niet 

aan dat hier en daar versterking gebruikt kan 

worden.  
 
In het bijzonder vragen we deze keer aandacht 

voor de volgende twee vacatures:  

 

HULPKOSTER. 
 
Een onmisbare taak in onze vieringen is die van de 

koster. De door ons allen gewaardeerde Toos zei 

altijd: ik heb mijn taak goed gedaan als niemand 

mij heeft opgemerkt. Stil op de achtergrond 

aanwezig, en ondertussen zorgen dat alles goed 

verloopt. Nu heeft José de taken van Toos 

overgenomen en heeft de touwtjes stevig in 

handen. Ze kan naast de hulp van Gerard nog wel 

iemand gebruiken die haar ondersteunt in haar 

koster-taken. 

Lijkt het je leuk om op een praktische manier een 

bijdrage te leveren in onze vieringen? Neem dan 

contact op met José de Bekker. 

 
KOORZANGERS.      
 

Er zijn drie koren actief in onze 

vieringen, elk met een eigen 

klankkleur en repertoire. Elk van 

deze koren kan van harte zangers 

gebruiken, vooral mannelijke 

zangers zijn meer dan welkom.  
 
HET JOZEFKOOR: 
 
Op maandagavond repeteert het Jozefkoor van 

19:00 tot 20:00 uur onder leiding van Leon van 

Schijndel zetten zij zich in voor aanstekelijke 

liederen, veelal uit het Engels vertaald. Voor meer 

informatie kun je terecht bij Leon van Schijndel, of 

loop een keertje binnen bij de repetitie! 
 
HET NIEUWE GEMENGDE KOOR: 
 
Op woensdagmiddag repeteert het Nieuwe 

gemengde koor van 14:00 tot 15:00 uur. Dit koor is 

nieuw in onze parochie en zingt een afwisselend 

liturgisch repertoire: van Oosterhuis tot een mis van 

Gounod. Momenteel is het op zoek naar een 

nieuwe dirigent, zij zullen echter in de paaswake 

zingen onder leiding van Loek Elemans.  

Voor meer informatie: Loek Elemans, of loop ook 

hier even binnen! 
 
HET MEDIORENKOOR: 
 
Op woensdagavond repeteert het Mediorenkoor 

van 19:30 tot 21:15 uur. Zij staan onder leiding van 

Kees von Harenberg, en zingen vooral modern 

Nederlandstalige muziek uit het repertoire van Huub 

Oosterhuis. Meer informatie kun je krijgen bij Kees 

von Harenberg.  
 
Ben je een zanger, of wil je je inzetten als dirigent bij 

het nieuw gemengde koor? Laat dan vooral van je 

horen! Je bent meer dan welkom. 
 
Kees von Harenberg.  

 

SAMEN BREIEN VANAF 2 MAART VAN  

10:00 TOT 12:00 UUR DONDERDAGMORGEN. 
 
 

 
 
Met ingang van 2 maart wordt er in de Karmelzaal 

van onze kerk gebreid ‘voor het goede doel’!  

Warme mutsen, sokken, sjaals en wanten vinden 

altijd wel de weg naar een gebruiker. Zeker nu er 

steeds meer mensen zijn die deze spullen goed 

kunnen gebruiken. Wie al kan breien weet dat 

breien samen met anderen meestal leuker is dan 

alleen. Wie nog niet kan breien, maar wel ‘een 

steekje wil bijdragen’, is van harte welkom om het 

te leren; wie weet schuilt er wel een talent in jou….? 
 
Riet Bogaars en/of José van Egerschot zijn op de 

donderdagmorgen aanwezig van 10:00 tot 12:00 

uur. Het is de bedoeling dat je zelf je breiwerk 

meebrengt, maar er zullen ook garens en naalden 

aanwezig zijn, zodat je altijd aan de slag kunt.  

Riet en José beschikken over veel brei-ervaring en 

kennis, die ze graag delen.  

Samen met de parochie wordt een goede 

bestemming voor de spullen gekozen. 

Doe je ook mee? Je ben van harte welkom! 
 
Kees von Harenberg.  
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IEDERE 3e VRIJDAG VAN DE MAAND TEKSTEN 

LEZEN UIT DE KARMELTRADITIE. 
 

 
 
Vanuit onze verbondenheid met de orde van de 

Karmelieten in Nederland lezen we dit jaar, 

maandelijks uit de Regel. Deze Regel, ontstaan in 

de tijd van de eerste monniken, is wonderlijk 

toepasbaar in deze tijd. Al lezend krijgen we oog 

voor de tegenwoordigheid van God in ons eigen 

leven.  

We komen bij elkaar op de 3e vrijdag van de 

maand van 14.00 tot 15.30 uur bij een van de 

deelnemers thuis. Graag opgeven bij Stans Ligthart 

stansligthart@gmail.com  

Begeleiding: Karmelkring Oss. 

Via dit mailadres kunt u ook laten weten of u voor 

volgende activiteiten van Karmelkring Oss een 

bericht wilt ontvangen. 
 
Peter Lammers 

Lid Karmelkring Oss en Karmelbeweging. 

 

30 MAART 17.00 UUR  

GESPREKSMAALTIJD IN DE PAASKERK. 
 

 
 

Afgelopen jaar hielden we twee keer een 

gespreksmaaltijd. Waarom deze naam? Met een 

aantal mensen gingen we letterlijk aan tafel en 

ontmoetten we elkaar. We hopen zo tot een dieper 

gesprek te komen. Er waren deelnemers van de 

Paaskerk en de Sint Jozefkerk.  
 
De eerste bijeenkomst had als thema heilig.  

De tweede bijeenkomst had als thema hoop. 

Met een groep van 15 deelnemers was het een 

waardevolle bijeenkomst. Na de discussie maken 

we met elkaar gebruik van een eenvoudige 

maaltijd en kan er nog altijd even doorgepraat 

worden. Dat is de moeite waard. Komende tijd 

staan er weer van deze maaltijden gepland. U bent 

van harte welkom om mee te doen.  
 
Jos Kuijk Wagemakers.  

opgeven via oecumenischprogramma@outlook.com 

31 MAART PALMPASENSTOKKEN MAKEN. 
 
Op vrijdag 31 maart om 18.30 uur zullen we met de 

eerste communicanten palmpasenstokken gaan 

maken. Met zo’n versierde stok beginnen we de 

Goede Week op Palmzondag.  
 
We herdenken in de vrolijk versierde stokken de 

intocht van Jezus in Jeruzalem. Hoe hij uitbundig 

wordt begroet door de mensen op straat, hoe hij op 

een ezel als koning wordt binnengehaald met 

palmen en gezangen. Met de kinderen mogen ook 

wij Jezus welkom heten.  
 

             
 
Kinderen die dit jaar niet hun eerste communie 

doen zijn van harte welkom om ook mee te doen 

met het maken van de palmpasenstokken. In dat 

geval vragen we dat ze een eigen kruisstok 

meenemen (ca 60 cm hoog en 40 cm breed), en 

dat er in de top een stevige spijker zit om een 

broodhaantje op te prikken.  
 
Het is fijn als deze kinderen zich dan voor 

aanmelden via jeugdTBPOss@outlook.com.  
 
Kees von Harenberg. 

 

  

mailto:stansligthart@gmail.com
mailto:oecumenischprogramma@outlook.com
mailto:jeugdTBPOss@outlook.com
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OP 1 APRIL HET GEHEIM VAN DE JOHANNES 

PASSIE VAN J.S. BACH, DOOR AD DE KEIJZER.  
 
Bach heeft vier versies van deze passie gemaakt, 

waarvan de tweede, de grootste, de meest 

onbekende is. Op zaterdag 1 april (geen grap) 

nodigt Karmelkring Oss u uit voor een bijeenkomst 

over deze tweede versie.  
 
Ad de Keijzer komt dan spreken over en leert ons 

luisteren naar deze Passie. 

Wie zich in hart, verstand en ziel durft te laten raken 

zal het geheim ervaren dat in deze versie verborgen 

is. Hoe gaan we om met lijden en het menselijk 

tekort? De Passies horen bij Goede Vrijdag, maar 

openen de toegang naar Pasen, hoop en leven. 
 
We komen samen in de ontmoetingszaal van de 

Valkenburcht, Kasteelseplaats 4 te Ravenstein. 

De samenkomst begint om 10.00 uur met koffie en 

thee en eindigt om 15.00 uur. 

Graag zelf een lunchpakket meenemen. Wij zorgen 

voor koffie en thee.  

We vragen u - indien mogelijk - om een bijdrage 

van  € 5,00 (meer mag ook). 
 
Heeft u zelf geen vervoer of heeft u juist zitplaatsen 

over in uw auto dan kunt u contact opnemen met 

Stans Ligthart via stansligthart@gmail.com.  

Via dit mailadres kunt u ook laten weten of u voor 

volgende activiteiten van Karmelkring Oss een 

bericht wilt ontvangen. 
 
Peter Lammers 

Lid Karmelkring Oss en Karmelbeweging. 

 

   
 

PASEN. 
 

Een diep verdriet dat ons is aangedaan 

kan soms, na bittere tranen,  

onverwacht gelenigd zijn. 

Ik kwam langs Zalk gegaan, 

op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 

Waar onderdijks een stukje moestuin lag 

met boerse rijtjes primula’s verfraaid, 

zag ik, zondag’s getooid, een kindje staan. 

Het wees en wees en keek mij stralend aan. 

De maartse regen had het ’s nachts gedaan: 

Daar stond zijn doopnaam, 

in sterkers gezaaid. 

 

Ida Gerhardt. (1905-1997) 

 

 

15 APRIL OM 10.00 UUR 

100 JAAR KARMEL PASTORAAT. 
 
We vieren dit jaar 100 jaar Karmel 

pastoraat in Oss. De paterskerk werd 

in 1923 een zelfstandig rectoraat. 

Daarmee begon ook het zelfstandig 

pastoraat van de Karmelieten.  
 
Op zaterdag 15 april 2023 kijken we in 

een symposium dankbaar terug naar 

het verleden en richten ons met 

vertrouwen op de toekomst.  

We heten u die dag graag om 10 uur welkom.  

Het programma start om 10.30 uur en is als volgt: 

 

 Woord van welkom door Henk Peters, 

vicevoorzitter parochiebestuur. 

 

 Het nieuwe Oss in een nieuwe eeuw – hoe de 

stad veranderde rond het jaar 1920.            

Jurgen Pigmans, historicus stadsarchief Oss. 

 

 Muzikaal intermezzo. 

 

 Karmel-charisma en pastoraat Huub Welzen       

O. Carm. Prior provincial. 

 

 Lunch. 

 

 Het goede gebeurt niet zomaar. Pastor tussen 

katholiek Oss en vrij Amsterdam. 

Arjan Broers, theoloog, journalist, pastor 

Dominicuskerk Amsterdam. 

 

 Met vertrouwen naar de toekomst (?)          

Tabitha van Krimpen, jonge theoloog des 

vaderlands 2021-2022 en bedrijfskundige. 

 

 Panelgesprek. 
 

De dag wordt voorgezeten door Elianne  

Keulemans, Radboud Universiteit Nijmegen. 

Het programma wordt om 15.30 uur afgesloten met 

een drankje. 
 
U kunt zich aanmelden voor het symposium via 

jozefkerk@tbposs.nl of op werkdagen tussen 9.00 en 

12.00 uur bij de receptie. Aan het symposium zijn 

geen kosten verbonden.  
 
Namens de feestcommissie, 

Hélène Verbunt. 

 
 

 
 
  

mailto:stansligthart@gmail.com
mailto:jozefkerk@tbposs.nl
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7 MEI 12.00u TRIO COR SWANENBERG, RINY 

BOEIJEN EN HENK JANSSEN IN DA’S PASSIE.  
 
Onze parochie viert dit jaar 100 jaar Karmel 

pastoraat in Oss. Da’s Passie is heel blij dat 

onderstaand schrijverstrio in dat kader bij ons komt 

optreden. Ruim anderhalf jaar geleden verscheen 

van het schrijverstrio Cor Swanenberg, Riny Boeijen 

en Henk Janssen een kleurrijk boekje vol 

humoristische verhalen en gedichten in dialect met 

als titel Èn gij geleuft dè.  
 

Deze drie musketiers, met hun Oost Brabantse 

dialecten, nemen in vlot geschreven proza en 

poëzie op milde en geestige wijze de katholieke 

kerk, haar rituelen, haar heiligen en haar ‘uitbaters’ 

op de korrel. Ze doen dat ieder in hun persoonlijke 

stijl, maar altijd met een knipoog en een kwinkslag. 

Tijdens hun optreden in de Sint-Jozefkerk op zondag 

7 mei 2023 dragen zij in een programma onder 

meer werk voor uit dit fraai uitgegeven boekje en 

brengen ze in dezelfde sfeer andere, 

onderhoudende vertelsels. Ze worden tijdens het 

optreden bijgestaan door accordeonist Henk 

Verhagen en bassist Emile Böinck.  
 

De vertellers komen alle drie uit de naaste 

omgeving. In hun werk bedienen zij zich van de 

lokale dialecten en dat zal derhalve Ossenaren, 

voor wat de verstaanbaarheid betreft, geen 

problemen geven. Het programma wordt verder op 

humoristische wijze aan elkaar gepraat door Cor 

Swanenberg. 
 
Namens de werkgroep Da’s Passie,  

Jan v.d. Veerdonk. 

 

MOMENTEN. 
 

 

DAN ZAL IK LEVEN. 
 
Het zal in alle vroegte zijn als toen. 

De steen is weggerold.  

Ik ben uit de grond opgestaan. 

Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 

Ik loop en struikel niet. 

Ik spreek en versta mijzelf. 

Mensen komen mij tegemoet.  

Wij zijn in bekenden veranderd. 
 
De ochtendmist trekt op. 

Ik dacht een dorre vlakte te zien. 

Volle schoven zie ik, lange halmen, aren, waarin de 

korrel zwelt. 

Bomen omranden het bouwland. 

Heuvels golven de verte in, bergopwaarts, en 

worden wolken. 
 
Daarachter, kristal geworden, verblindend, 

de zee, die haar doden teruggaf. 
 
Wij overnachten in elkaars schaduw. 

Wij worden wakker van het eerste licht. 

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft 

geroepen.  
 
Huub Oosterhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

KERKBALANS LOOPT NOG STEEDS. 
 

Onze Titus Brandsmagemeenschap 

heeft uw geldelijke steun echt 

nodig. Ga maar na: de kachel moet 

branden, licht en water zijn niet voor 

niks, het gebouw heeft onderhoud 

nodig en naast de kleine 200 vrijwilligers die er zijn, 

zijn er ook mensen die bij ons hun beroep hebben, 

zowel in het pastoraat als in de muziek.  
 
Op de brief die we in februari rondstuurden hebben 

al veel mensen gereageerd en er is ook gehoor 

gegeven aan de vraag van onze vicevoorzitter 

Henk Peters om het bedrag wat naar boven af te 

ronden. Het is prachtig om te zien dat veel mensen 

zich thuis voelen in onze gemeenschap. Mooi ook 

dat iedereen beseft dat we niet kunnen bestaan 

van goede bedoelingen alleen. 
 
Hebt u geen brief ontvangen, of bent u hem kwijt, 

of was het gewoon even blijven liggen, geen 

nood!!. Onze penningmeester ontvangt graag uw 

bijdrage en we kunnen er mooie dingen meedoen 

voor onze gemeenschap. U kunt uw bijdrage nog 

steeds overmaken op BANK IBAN NL 56 RABO 

0140.4057.71 ovv Kerkbalans. 

U snapt dat we het waarderen. Zo kunnen we weer 

vooruit. 
 
Dré van Ekeren, secretaris parochiebestuur. 
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UBUNTU. 
 
In de beleving van een Zuid-Afrikaan is het 

ondenkbaar dat een mens de opvatting heeft dat 

hij aan zichzelf genoeg heeft om te leven. Sterker, 

hij zegt: ”dankzij de ander kan ik pas bestaan.” Er is 

hem daarom alles aan gelegen om met de ander 

op goede voet te blijven. 
 
In de tijd dat buurten nog samenhang hadden en 

wij ons nog graag verenigden in clubs, 

verenigingen, kerken, politieke partijen, vakbonden, 

hadden wij ook vergelijkbare opvattingen. Het gaf 

je het gevoel er niet alleen voor te staan en ergens 

bij te horen. Zonder een ‘wij’ was er geen ’ikke’ 

denkbaar: Ubuntu. 
 
Maar de welvaart heeft ons een stuk wijzer 

gemaakt. En laten we eerlijk zijn al die wij- 

verbanden leverden niet alleen mogelijkheden op, 

maar zeker ook beperkingen en dat ging je wel 

eens tegen de keel zitten. Je moest ook rekening 

houden met anderen. Jouw haan kon niet altijd 

alleen koning kraaien. Dat werd je thuis en in alle 

andere wij-verbanden ook wel duidelijk gemaakt: je 

bent niet alleen op de wereld. 
 
Maar die wij-verbanden zijn steeds meer aan het 

afbrokkelen. Families, buurt, verenigingen, kerk, 

school en werk zijn in het gunstigste geval plekken 

waar een aantal ikken samen komen, maar waar 

weinig wij te beleven is. We zitten gevangen in wat 

onze IPhone of IPad te melden heeft en meer lijkt er 

niet te bestaan. We doen zoveel mogelijk dingen 

vanuit het ikke. In veel gezinnen wordt er niet eens 

meer gezamenlijk gegeten. Op school streeft men 

ernaar om ik-gericht onderwijs te bieden op ieders 

eigen laptop en wanneer jij er zin in hebt en in je 

eigen tempo. Ouders werken zoveel mogelijk thuis 

met collega’s op afstand. Zelfs dansen doen we los 

van elkaar en groepssporten raken uit de gratie, 

maar sportscholen groeien als kool. 
 
Het resultaat van dat ik-gericht leven is dat we een 

maatschappij hebben die geen speciaal 

gemeenschappelijk doel meer heeft, geen 

spirituele of geloofsdimensie, noch een basis voor 

een sociale samenhang; een wereld waarin de 

gemeenschap opgesplitst is in los van elkaar 

bestaande families met veel gebroken gezinnen, 

met afgescheiden individuen. Het draait eropuit dat 

we in een totaal verbrokkelde samenleving terecht 

komen van individuele mensen die niet meer 

omzien naar een ander en willoos doen wat hen 

door de commercie en de economie wordt 

voorgeschreven zonder dat ze zich daar bewust 

van zijn…. 
 
Zo’n ik-gericht leven ondervindt van een 

coronapandemie weinig hinder zou je zeggen. Die 

legt je een geïsoleerd leven op, maar dat is ook 

precies wat we het liefste willen? Voor mij is het een 

hoopvol signaal dat je het tegenovergestelde ziet 

gebeuren. Jongeren hebben elkaar ontzettend 

gemist! Fijn dat we weer samen naar school mogen 

en uit kunnen gaan. Maar ook volwassenen 

organiseren allerlei INHAALACTIVITEITEN, want we 

hebben elkaar echt gemist. En als de opbrengst 

van de actie kerkbalans ook een graadmeter is 

voor het gegeven dat we weer in elkaar willen 

investeren…… medegelovigen komen weer royaal 

voor de dag!! Misschien heeft de corona-ellende 

ons de ogen geopend: zonder de ander en de 

Ander is het geen leven. Pasen het feest van 

opstanding. We gaan weer leven! Zalig Paasfeest. 
 
      

 
 
Henk Peters namens het kerkbestuur. 

 

QR-CODE.  
 
Het is vanaf nu ook mogelijk om via een QR-code   

een gift te doen aan onze parochie. Als u met uw 

telefoon kunt internetbankieren, is dit ook voor u 

een mogelijkheid!  

Open op uw telefoon de camerafunctie, en houdt 

de QR-code in beeld.  

Als u klikt op de link die dan verschijnt, kunt u een 

bedrag naar keuze invoeren. Als u vervolgens uw 

eigen bank kiest, kunt u de betaling doen zoals u bij 

uw bank gewend bent.  

Probeer het eens, het is veilig  

en makkelijk te gebruiken! 
 
Bedankt voor wat u geven gaat. 
 
Kees von Harenberg. 

 
 

COLLECTES: 
 
29 jan. 2023 t/m 12 mrt. 2023 € 2057,60 

 

 


