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 PAROCHIEBLAD 

 Titus Brandsmaparochie Oss 
 

PASTORAAL WOORD.   
 
CARNEM-LEVARE? 
 
Stiekem eet ik steeds vaker vegetarisch. Niet omdat 

ik niet van vlees houd en helaas ook niet uit 

idealistische motieven. Ik eet minder vlees, omdat er 

gewoon zoveel alternatieven zijn die me eigenlijk 

best wel goed smaken! Dan heb ik het niet over 

vleesvervangende hamburgers, of vega-schnitzels, 

of ‘kipstuckjes’ van de vegetarische slager. Nee, ik 

kom vooral steeds vaker recepten tegen waarin 

vlees überhaupt geen rol heeft, en die toch zeer 

voedzaam zijn. Meestal merk ik dan pas achteraf op: 

“hé, ik heb vegetarisch gegeten vandaag!”.  
 
We vieren elk jaar carnaval. Nog eenmaal een 

weekend feestvieren, voordat we het “vlees” 

(carnem) “wegnemen” (levare). Nog eenmaal 

onbezonnen genieten, voordat we in de vastentijd 

terechtkomen. Een tijd waarin we van oudsher wat 

rustiger aan doen met eten, minder vlees en minder 

snoepen, minder leuke dingen doen, wat minder 

genieten. Het wordt een stukje somberder in de 

vastentijd, en dat is misschien helemaal niet nodig.  

Wat nou als het met carnaval en in de vastentijd zou 

gaan over de volgende vraag: Hoe kunnen we de 

vreugde van carnaval vast blijven houden in het 

leven van alledag? Het gaat dan niet om het 

wegnemen van iets wat lekker of plezierig is, maar 

om het zoeken naar alternatieven die ons net zoveel 

vreugde kunnen geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vreugde van carnaval is die van de ontmoeting. 

Van ‘samen’, van ‘gelijkheid’. Van het kleine meisje 

verkleed als prinses. Van de grote bankier verkleed 

als nar: Het drukt onze neus op de rollen die we als 

mens elke dag maar weer spelen. Zouden we 

ondanks die rollen misschien wat meer mens kunnen 

worden voor elkaar? Elkaar echt proberen te zien? Is 

dat een vreugdevol alternatief voor het ons zo 

bekende individuele belang? 
 
De vreugde van carnaval is de onbezorgdheid, is 

even naast je neer kunnen leggen van de dagelijkse 

sleur. Het drukt ons op de relativiteit van ons 

dagelijkse leven, op kleine zorgen die we soms 

groter maken dan ze werkelijk zijn. Als we ons daar 

nou minder druk om zouden maken, maken we 

misschien meer ruimte voor de werkelijke nood van 

een ander? Kan dit een waardevol alternatief zijn? 
 
We hoeven onze vreugde de komende tijd niet uit 

ons leven te bannen. Juist niet. Laten we het 

vasthouden. Laten we zoeken naar het alternatief, 

die werkelijke vreugde in ons dagelijks bestaan. De 

vreugde die ons op het spoor zet van elkaar. Op het 

spoor van Gods nieuwe wereld. Waar carnaval ons 

nu al een glimp van kan laten zien.  
 
Kees von Harenberg. 

 
 

   

 
Het olieverfschilderij op paneel uit 1559 gefotografeerd door Yelkrokoyade. 

"Gevecht tussen Carnaval en Vasten " van Pieter Bruegel de Oude geeft deze overgang heel goed weer. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Yelkrokoyade
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VAN DE REDACTIE  
 

 

2024 

 
Als je ouder wordt, heb je misschien minder jaren te 

leven. Maar elk jaar heb je wel meer weken en elke 

week meer dagen van meer uren om wat anders, 

wat mooiers met je leven te doen. Zo ben ik een 

paar maanden geleden gestart met een cursus 

tekenen en schilderen, iets waarvoor ik meer dan  

30 jaar geen tijd had. Of waarvoor ik geen kans zag 

tijd vrij te maken. De eerste les heb ik een tijd lang 

zitten staren naar een spierwit vel tekenpapier. En 

natuurlijk wilde ik weer te veel, te mooi, met als 

resultaat dat er na een uur een flinke prop papier 

richting prullenbak ging. Het heeft drie lessen 

geduurd, voordat ik niet meer “bang” was van een 

blanco vel papier of doek. Ik zal wel nooit ruimte in 

het Jan Cunen Museum hoeven te reserveren, maar 

het zijn wel mijn tekeningen en schilderijen. En ik heb 

er, soms met zuchten en steunen, vaak met plezier, 

aan gewerkt. 
 
En nu ligt 2024 voor me. Weer een blanco doek. Ga 

ik proberen Rembrandt te zijn? Ga ik schetsen en 

voorstudies maken, of ga ik gestalte geven aan 

datgene wat op mijn pad komt?. Wat het ook mag 

zijn. Kleur ik elke dag zoals ik wil? Wordt het plezier of 

zuchten en steunen. Moet het in één keer perfect 

zijn, of mag ik vallen en opstaan en het nog eens 

proberen. Nu (30 december 2023) staar ik nog naar 

een leeg vel, over 2 dagen staan de eerste 

verfstrepen op papier. Geen idee wat het worden 

zal. In ieder geval zal het een jaar worden uit mijn 

leven, met mijn kleuren. Over 12 maanden zal het 

nog steeds geen museumkwaliteiten hebben, maar 

ik zal er wel alles aan doen om dan te kunnen 

zeggen: 2024 is een jaar wat een mooie lijst verdient. 
 
Wij wensen u een kleurrijk en levendig 2024 toe. Durf 

eigenwijs te zijn en maak er iets moois van!. 

 

 

 

   

mailto:rikydjong@home.nl
mailto:vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl
mailto:algemeen@tb-parochie.nl
https://tbposs.nl/
http://www.tbposs.nl/live
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…………………AANGESTIPT …………………… 
 

ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. VERDER IN HET BLAD MEER 

OVER ENKELE  AANKONDIGINGEN.  

U MOET ER REKENING MEEHOUDEN, DAT DE REDACTIE TEKSTEN 

AAN KAN PASSEN. 
 
THUIS DE VIERINGEN VOLGEN.  

Alle vieringen vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen 

online worden gestreamd. www.tbposs.nl/live 
 
 
BIJBEL LEESGROEP. 

Elke donderdag van 10:00 tot 11:30 uur komen we bij 

elkaar om samen het evangelie van de komende 

zondag te lezen. U bent erbij welkom. 
 
 
KARMELKRING PROGRAMMA 2024 TE RAVENSTEIN.  
 

De Vespers iedere eerste vrijdag van de maand in 

de Jozefkapel in Ravenstein, Sint Luciastraat 5.  

De aanvangstijd is 15:30 uur. Overige data zijn  

1 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni.  

 16 maart spreekt Leon Teubner in de vastentijd 

over psalm 23. In de ontmoetingszaal van De 

Valkenburcht, Kasteelseplaats 4 te Ravenstein om 

10:00 uur. 
 

 
KINDERBIJEENKOMSTEN. 

Dit jaar starten we met een achttal kinder-

bijeenkomsten, speciaal gericht op kinderen tussen 

de eerste communie en het vormsel in.  

 Vrijdag 22 maart van 18:30 tot 20:00u: 

Palmpasentak maken. 

 Zondag 24 maart om 10:00u:  

Palmpasenviering met een kindernevendienst. 

 Zondag 16 juni om 10:00u:  

Kindernevendienst.  

 

TIENERBIJEENKOMSTEN. 

Voor tieners die in de afgelopen jaren hun vormsel 

hebben gedaan, willen we in het komende jaar ook 

vier bijeenkomsten organiseren. De volgende 

bijeenkomsten zijn gepland op vrijdag 12 april,  

14 juni en 20 september. Telkens vanaf 19:30u tot 

21:30u. Weet je welkom, ook als je de eerste keer 

gemist hebt! 
 
 
10 FEBRUARI 11:11 UUR CARNAVALS-MIS. 

De Osse carnavals-mis wordt in de St. Jozefkerk  

gehouden.  
 

    

GROTE SCHOONMAAK DINSDAG 20 EN 27 MAART.    

Er is weer grote schoonmaak in de kerk en 

pastorie. Onder leiding van José de Bekker 

gaan we aan de slag op dinsdag 20 en 27 

maart van 9:30 -12:00 uur. 
Kom je ook helpen. Iedereen is welkom. 

 

25 MAART OM 19:00 UUR BOETEVIERING. 

Het is goed om ons voor te bereiden op Pasen. Dit 

willen we doen met een afgestoft hart en een 

opgeruimd gemoed. Op 25 maart komen we samen 

om ons te verzoenen met God. 
 
 
DOE MEE AAN DE 20ste DIGITALE  

40-DAGENRETRAITE VAN DE JEZUÏETEN. 

 “De steen is weggerold” is de titel 

van de 40-dagenretraite 2024 van 

de jezuïeten. De retraite gaat op 

Aswoensdag van start en eindigt op 

Paaszondag. 
 
 

HET VASTENACTIE PROJECT 2024 VAN ONZE 

PAROCHIE: MARGREET CARPAIJ IN GHANA. 

Dit jaar willen de Vasten- en Paasactie 

bestemmen voor Margreet en haar werk 

de stichting  Lumenmundi.  

 
 
EERSTE COMMUNIE- EN VORMSELTRAJECT. 

 

 
De Eerste Communie vindt dit jaar plaats op zondag 

26 mei om 10:30 uur.  

Het vormsel zal worden toegediend op zondag 9 juni 

in de viering van 10:00 uur. 

 

OECUMENISCH PROGRAMMA. 
 

 
Paaskerk elke donderdagochtend  HOI  09:30 

Jozefkerk elke zondagmiddag  HOI  14:00 

woe. 7-02 Meditatieve wandeling. Eerste  

parkeerplaats bij restaurant Kriekenput. 

10:00- 

11.30 

vrij. 9-02 Film: documentaire “noa ’t zuuje” in de 

Jozefkerk. 

14:00 

ma. 19-02 Excursie voedselbank bij de 

voedselbank. 

10:00 

di. 20-02 Leeskring ‘Tolle lege’ in de Paaskerk. 19:30 

woe. 6-03 Meditatieve wandeling. De Stelt 

Bachlaan 17 Oss. 

10:00- 

11.30 

Veertig- 

dagentijd 

Oecumenische Taizéviering in de 

Jozefkerk met eenvoudige maaltijd 

18:oo uur. Viering 19:30 uur. 

18:00 

vrij. 8-03 Film: The two popes.  14:00 

di. 12-03 Leeskring ‘Tolle lege’ in de Paaskerk. 19:30 

zo. 17-03 Da’s passieconcert in de 

Jozefkerk. 

12:00 

Do. 21-03 Museumbezoek Krona. Vertrek vanaf 

parkeerplaats Jozefkerk. 

13:30 

  

http://www.tbposs.nl/live
https://www.ignatiaansbidden.org/
http://www.lumenmundi/
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK 
 

 Actuele berichtgevingen ontvangt u via de Titustijdingen en de website www.tbposs.nl. 
 

Za. 10 febr 11.11 u Carnavals mis 

Zo. 11 febr. 10.00 u 6e zondag door het jaar 

Woe. 14 febr. 19.00 u Aswoensdag 

Zo. 18 febr. 10.00 u 1ste zondag veertigdagentijd 

Zo. 25 febr. 10.00 u 2e  zondag veertigdagentijd 

Zo. 03 maart 10.00 u 3e  zondag veertigdagentijd 

Zo. 10 maart 10.00 u 4e  zondag veertigdagentijd 

Zo. 17 maart 10.00 u 5e  zondag veertigdagentijd 

Zo.  24 maart 10.00 u Palmzondag (kindernevendienst) 

Ma.  25 maart 19.00 u Boeteviering 

Do. 28 maart 19.00 u Witte donderdag 

Vrij. 29 maart 15.00 u Goede vrijdag 

Vrij. 29 maart 19.00 u Goede vrijdag 

Za. 30 maart 21.00 u Paaswake 

Zo. 31 maart 10.00 u Paaszondag 

Ma. 01 april 10.00 u Tweede Paasdag 

Zo. 07 april 10.00 u 2e zondag van Pasen 

Zo. 14 april 10.00 u 3e zondag van Pasen 

Zo. 21 april 10.00 u 4e zondag van Pasen 

Zo. 28 april 10.00 u 5e zondag van Pasen 

Zo. 05 mei 10.00 u 6e zondag van Pasen 

Do.  09 mei 10.00 u Hemelvaart van de Heer 
 
 

LIEF EN LEED 
 
 

WE HEBBEN AFSCHEID MOETEN NEMEN VAN: HET HEILIG DOOPSEL ONTVANGEN: 
  
13-09-2023 Gerda van Haaren-Smeets 95 jaar 21-01-2024 Rosa Amatuni 

15-11-2023 Theo vanden Hurk 71 jaar   

17-11-2023 Henk van der Loop 87 jaar   

15-12-2023 Marietje Hendriks-Brands 91 jaar   

17-12-2023 Louis Graafmans 88 jaar   

13-01-2024 Harrie van den Hurk 87 jaar   

19-01-2024 Ronald van Engelen 53 jaar   

 

 

 

 

 

 

 

Een plek, 

waar je met zorg voor 

de aarde iets creëert 

die je niet exploiteert 

waar je anderen niet 

uitbuit 

waar je samen van 

geniet en die je goed 

doorgeeft aan de 

volgende generatie 

we zijn medescheppers 

 

Dorothee Sölle. 

  

http://www.tbposs.nl/
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ADVENTSACTIE 2023. 
 
Dankwoord van Paul van den Heuvel, 

 
Beste mensen, 

Afgelopen advent en kerst was de 

middelbare school in Marambeka, 

Tanzania, het doel van uw actie. De school, waar 

onze zoon Sjoerd zich tijdens zijn leven als vrijwilliger 

voor heeft ingezet. Na zijn zo plotseling overlijden 

hebben wij als familie en vrienden van Sjoerd dit 

werk dankzij de steun van velen mogen en kunnen 

voortzetten. Wij zijn u uitermate dankbaar dat we 

het verhaal van Sjoerd aan uw parochie hebben 

kunnen vertellen. U maakte het middels uw 

fantastische bijdrage mogelijk dat we kunnen 

blijven werken aan de verbetering van het 

onderwijs aan de middelbare school in 

Marambeka. Want, zoals ook in de toespraak 

gezegd, we doen dit alles niet voor ons zelf, maar 

voor de leerlingen van de middelbare school. Het 

ombouwen van het niet meer in gebruik zijnde 

klaslokaal tot bibliotheek en studieruimte zal zeker 

enige tijd vergen, maar graag wil ik u te zijner tijd op 

enigerlei wijze informeren over het resultaat. 

Nogmaals, van harte dank! 

Paul van den Heuvel, namens Stichting Mazingira 

Nederland. Website: www.mazingira.nl 
 
Namens alle goede gevers van onze parochie 

heeft de penningmeester Jan-Willem van Bon het 

mooie bedrag van € 2150,90  opgehoogd naar  

€ 2200,-. Hij heeft dit bedrag overgemaakt naar de 

Stichting Mazingira. Paul en Maria van de Heuvel 

gaan enige weken naar Tanzania om de 

vorderingen van het project te bekijken.  

Paul van den Heuvel wil te zijner tijd een 

dankwoordje spreken.  
 
Pastor T.F. Buitendijk O.Carm. 

 

HET VASTENACTIE PROJECT 2024 VAN ONZE 

PAROCHIE: MARGREET CARPAIJ IN GHANA. 
 
We hebben eerder een Advents - Kerst actie 

gehouden voor Margreet Carpaij.  

Dit jaar willen de Vasten- en Paasactie bestemmen 

voor Margreet en haar werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margreet is een bijzondere parochiaan. Het meest 

bijzondere is wel dat zijn in Sandema, Noord Ghana, 

woont. Zij woont er sinds 2020 permanent.  

 

Voor ons betekent dit dat we aandacht moeten 

schenken aan haar project, maar ook aan haar 

persoonlijk. Zij heeft zichzelf helemaal gegeven aan 

de kinderen met handicaps in Ghana, maar moet 

ook zelf overeind kunnen blijven in het leven. 
 
De stichting  www.lumenmundi  geeft u inzicht in 

haar project. Voor haar project heeft zij zich dit jaar 

de volgende doelen gesteld:  

 Woningen bouwen voor de kinderen die niet 

thuis kunnen wonen.  

 Werving personeel voor buitenschoolse 

begeleiding en verzorging.  

 Stageplannen ontwikkelen en uitvoeren.  

 Mogelijkheden onderzoeken voor het houden 

van (pluim-)vee.  
 

Als je vraagt: wat heb je zelf nodig? Dan zegt ze : 

“Ach, ik ben gezond en doe het werk met plezier en 

liefde. Daar leef ik van.” Een mens kan niet alleen 

van de liefde’ leven. Je hebt ook huisvesting, 

kleding en voedsel nodig. Het zijn juist die dingen 

die hartstikke duur worden, ook in Ghana.  

Het is in Ghana niet anders dan bij ons. De prijzen 

voor eten en drinken schieten omhoog. Voor 200 

gezinnen in Oss die tekort komen is er een 

voedselbank. In Ghana moet je jezelf  zien te 

redden. Je bent soms afhankelijk van gastvrije 

mensen die hun maaltijd met je delen. Maar dat wil 

je toch niet. 
 
Met instemming van het parochiebestuur stel ik voor 

een flinke actie te starten. De helft van het bedrag 

zal voor het project zijn. De andere helft voor 

Margreet persoonlijk. Goed eten is een voorwaarde 

voor gezondheid. En die wensen we ‘onze 

buitenparochiaan’ graag toe.  
 
Pastor T.F. Buitendijk O.Carm.  

 

  

 

http://www.mazingira.nl/
http://www.lumenmundi/
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DOE MEE AAN DE 20ste DIGITALE  

40-DAGENRETRAITE VAN DE JEZUÏETEN. 
 

 “  
“De steen is weggerold” is de titel van de  

40-dagenretraite 2024 van de jezuïeten. De retraite 

gaat op Aswoensdag (14 februari) van start en 

eindigt op Paaszondag. 
 
Het is de twintigste digitale retraite van de jezuïeten. 

De retraite is geschreven door Rita Loyens. Over de 

retraite zegt ze: “Ons leven ondervindt wel eens last 

van de overdaad aan activiteiten. Er is geen tijd en 

ruimte meer voor stilte. Het lijkt wel alsof er niets 

meer is wat vreugde schenkt. Er ligt een steen voor 

onze deur die belet dat we naar buiten treden, of 

ook maar een glimp van het licht kunnen zien. Diep 

in ons leeft een verlangen naar eenvoud en rust 

maar het is niet gemakkelijk om te onderscheiden 

wat overtollige ballast is en hoe we die dan kunnen 

afleggen. Mogen we Aswoensdag aangrijpen om 

een eerste stap te zetten in het overboord gooien 

van ballast en om kleine rustpuntjes toe te laten.” 
 
Innerlijke voorbereiding op de grote christelijke 

feesten. 

Deze 40-dagentijd zullen ruim 20.000 mensen uit 

voornamelijk Nederland en Vlaanderen 

deelnemen. De digitale retraites van de jezuïeten 

tijdens advent en de 40-dagentijd zijn inmiddels een 

begrip. De retraite helpt velen zich innerlijk voor te 

bereiden op twee belangrijke christelijke feesten: 

Kerst en Pasen. Zoals een deelnemer het 

omschreef: “De digitale retraite heeft structuur aan 

mijn bidden gegeven en ordende mijn innerlijk 

leven.”  
 
De digitale retraitanten krijgen dagelijks een 

gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, 

citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt 

een innerlijke reis om het feest van Pasen intenser te 

beleven. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite 

inschrijven via www.40dagenretraite.org 

Deelnemers ontvangen gedurende de periode van 

40-dagentijd dagelijks een gebedsmail. Wie zich 

eerder al inschreef hoeft zich niet opnieuw aan te 

melden.  
 
 

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige 

digitale retraite: 
• “Eenvoudig, helder, herhalend maar nooit saai. 

Integendeel, het ging naar de diepte. De 

gebedsmails raakten mij dag na dag. Een 

borrelende bron van intense inspiratie.”  
• “De mails gaven een goede structuur in de 

meditatie, het verloop is zeer helder, niet zweverig. 

Het was een revelatie voor mij dat meditatie 

realiseerbaar is. Dank u wel voor dit mooie 

kerstgeschenk!" 

• "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het 

heeft mooie gesprekken opgeleverd." 

• “Kom niet tot werkelijk mediteren, maar zo'n 

dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein 

moment van aandacht en bezinning.” 
 
Inspiratie 

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse 

spiritualiteit. In het online gastenboek kunnen 

deelnemers hun gebedservaringen delen.  
 
Een productie van Ignatiaans Bidden 

De website ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks 

twee digitale retraites, tijdens de Advent en de  

40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun 

gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. 

Om zich meer bewust te worden van Gods 

aanwezigheid in hun leven.  
 
Voor aanvullende informatie kun je contact 

opnemen met 

Internetpastor Nikolaas Sintobin sj 

nikolaas.sintobin@jesuits.net tel: 0031 (0)637156668. 

 

HET ZAL IN ALLE VROEGTE ZIJN. 
 

Het zal in alle vroegte zijn 

als toen. 

De steen is weggerold. 

Ik ben uit de grond opgestaan. 

Mijn ogen kunnen het licht verdagen. 

Ik loop en struikel niet. 

Ik spreek en versta mij zelf. 

Mensen komen mij tegemoet – 

wij zijn in bekenden veranderd. 
 

De ochtendmist trekt op. 

Ik dacht een dorre vlakte te zien. 

Volle schoven zie ik, lange halmen, aren 

waarin de korrel zwelt. 

Bomen omranden het bouwland. 

Heuvels golven de verte in, 

bergopwaarts, en worden wolken. 
 

Daarachter  

kristal geworden verblindend 

de zee die haar doden teruggaf. 
 

Wij overnachten in elkaars schaduw. 

Wij worden wakker van het eerste licht. 

Alsof iemand ons bij naam en toenaam 
heeft geroepen. 

 
Dan zal ik leven. 

 
 Huub Oosterhuis.  

https://www.ignatiaansbidden.org/
http://www.40dagenretraite.org/
http://ignatiaansbidden.org/gastenboek
http://ignatiaansbidden.org/
mailto:nikolaas.sintobin@jesuits.net
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UIT DE REDACTIEVERGADERING. 
   

 
 
Als je een straal wit licht door een prisma stuurt, 

verschijnt aan de andere kant een regenboog van 

kleuren. Wit licht bestaat nl uit een groot aantal 

kleuren, waarvan een zestal zichtbaar is voor ons.  

Zo bestaat ook de mensheid uit een groot aantal 

groepen. En wij zijn er zeer bedreven in om al die 

groepen te onderscheiden, bijv. naar leeftijd, 

geslacht, huiskleur, religie etc.  

Daarna praten we al snel over “wij” en “zij” en vaak 

is “wij” beter dan “zij”. 
 
We kunnen het plaatje in gedachten ook 

omdraaien. Als we alle kleuren licht mengen, krijgen 

we wit licht. Er is wel één maar. Als we één kleur 

weglaten, krijgen we geen wit licht. En geldt dat 

dan ook voor mensheid. Als we één “kleur” 

weglaten, hebben we dan nog wel “mensheid”?  
 
In de redactievergadering vroegen we ons af of 

dat bijv. ook op parochies van toepassing is. Zijn we 

nog wel parochie als we een “kleur” uitsluiten. In 

een aantal kerken worden stelselmatig een groep 

mensen uitgesloten, nl. de LHBTIQA+ gemeenschap. 

Ze worden soms nog wel geduld als ze zich met een 

ander “kleur” camoufleren. Zeer toepasselijk heeft 

deze gemeenschap de regenboogvlag als 

herkenbaar symbool gekozen. 
 
De vraag is dus: Zijn wij een parochie waar iedereen 

welkom is omdat iedereen deel is van dat grote 

Licht, of zijn we een exclusief gezelschap van “wij- 

en” die toch wel wat beter zijn dan “zullie”.? Wordt 

het geen tijd dat wij kleur bekennen? 
 
We zijn benieuwd naar uw reactie en bij voldoende 

belangstelling kan er een gespreksavond over dit 

thema georganiseerd worden.   
 
De redactie. 

 

NIEUWE PENNINGMEESTER. 
 

Beste medeparochianen, 
 
Mijn naam is Jan-Willem van Bon. 

Op 1 oktober jl. ben ik gestart als 

penningmeester van de Titus 

Brandsma Parochie.  
 
Ik ben 58 jaar, getrouwd en heb  

3 kinderen van 20, 23 en 25 jaar.  

Mijn hele leven heb ik in Oss Zuid 

gewoond en ben via de Sacramentskerk 

terechtgekomen in de Jozefkerk. 

Ruim 30 jaar heb ik in Heesch een installatiebedrijf 

gehad. Dat is in 2018 verkocht waardoor er meer 

tijd kwam. Tijd voor het gezin, voor eigen activiteiten 

en ook om iets voor anderen te kunnen doen.  
 
Voor wat betreft dat laatste ben ik juni 2020 

begonnen als Schuldhulpmaatje. In februari 2023 

ben ik in het bestuur van de Voedselbank gekomen 

met als taak cliëntenbeheer. Gezien mijn bouw-

achtergrond was het eerste project de realisatie 

van de Voedselbankwinkel. Deze is afgelopen  

2 januari geopend. En vanaf oktober 2023 dus 

penningmeester van onze parochie.  
 
Mijn ervaring is dat we een warme, open parochie 

hebben waar de deur open staat en iedereen 

welkom is. Het is goed die sfeer levend te houden 

en te versterken. Daarom is het de moeite waard 

tijd te investeren in deze parochie.  

We zullen elkaar zeker nog tegenkomen! 
 
Jan-Willem van Bon.  

penningmeester@tb-parochie.nl  

 

17 MAART 2024 DA’S PASSIE: IRISH CREAM.  
 

  
 
Irish Cream is een groep die zich toelegt op Ierse 

volksmuziek: traditionele Ierse  tunes, ruige 

drinkliederen, gevoelige gezongen ballads en 

melodieuze instrumentale  nummers. Wanneer 

daarbij ook nog Ierse stepdance wordt gedanst is 

de show  compleet. Voor dat laatste krijgt Irish 

Cream medewerking van het Vlijmense familie 

ensemble Lucaia.   
 
Moeder Mariëlle en dochter Lisanne Bosman 

dansen virtuoos de Ierse stepdance, daarnaast 

zingen en musiceren ze ook. Vader Frank zingt, 

speelt gitaar en is een kenner van de Iers/Keltische 

cultuur. Samen mengen ze de gezelligheid van de 

Ierse  pub en de mystiek van de Keltische traditie 

met de ad-hoc techniek van traditionele Ierse 

sessies.   
 
Ze nemen u mee langs traditionele Ierse tunes, 

populaire pub-krakers, droevige liefdesliederen en 

vrome gebeden. De Keltische muziek zingt van 

oneindige  droefheid en van onverwoestbare hoop. 

Soms word je er stil van, soms zing en  stamp je mee.   

Lucaia en Irish Cream nemen je qua sfeer mee naar 

ergens tussen een kroeg en een huiskamer, en doen 

daar nog een vleugje mystiek overheen.  
 
Aanvang: 12:00 uur; toegangskaarten bij entree: 

volwassenen €5,-, scholieren €2,50, kinderen tot  

12 jaar gratis. Zaal open vanaf 11:30 uur.  
 
Namens de werkgroep Da’s Passie,  

Jan v.d. Veerdonk. 

mailto:penningmeester@tb-parochie.nl
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PROGRAMMA KARMELKRING RAVENSTEIN. 
  

 
  
Karmelkring heeft voor de tijd tot de zomervakantie 

een gevarieerd programma. We nemen de rode 

draad ‘De mystieke weg in gedichten’ weer op. 

Nadat op 20 januari Ans Bertens ons heeft 

meegenomen naar de gedichten van Teresa van 

Avila en M. Vasalis spreekt Leon Teubner op  

16 maart, in de vastentijd, over psalm 23. 

Hij schrijft hierover:  
 

‘Ook al ga ik door een somber dal, 

niet schroom ik kwaad. 

Ja, Jij bent bij mij 

jouw staf en jouw stut, 

zij troosten mij.’ 
 
Psalm 23 is wel een van de mooiste en bekendste 

psalmen. De beelden van een Herder die ons weidt, 

en van een Gastheer die ons liefdevol ontvangt en 

een maaltijd voor ons bereidt, wekken een 

verlangen om met Hem op weg te gaan en te 

blijven, hoe die weg met Hem ook zal gaan, alle 

dagen van ons leven. We lezen en overwegen in de 

vastentijd deze hoopvolle psalm, met het oog op 

onze eigen gang door het leven.’ 
 
Plaats: De ontmoetingszaal van De Valkenburcht, 

Kasteelseplaats 4 te Ravenstein. 

Datum en tijd: 16 maart om 10:00 uur. 

Kosten: geen, een vrijwillige bijdrage ter bestrijding 

van de onkosten wordt op prijs gesteld. 
 
Op 25 mei draaien we de film ‘Il Postino, eertijds een 

groot bioscoopsucces. Hoe de ‘grote liefde’ haar 

weg stamelend vindt in poëzie en metaforen. 

Met inleiding en nagesprek. 
 
Sinds september 2023 bidden wij de Vespers iedere 

eerste vrijdag van de maand in de Jozefkapel in 

Ravenstein, Sint Luciastraat 5. De aanvangstijd is 

15:30 uur. Overige data zijn 1 maart, 5 april, 3 mei en 

7 juni. Het nieuwe seizoen begint op 6 september. 
 
Alle bijeenkomsten, behalve de Vespers, zijn in de 

ontmoetingszaal van De Valkenburcht, 

Kasteelseplaats 4 te Ravenstein. (aanbellen 

bij recreatie/beheerder) Vanaf het NS-station is het 

ongeveer een kwartier lopen. Parkeren: op de 

‘Bleek’. Aanvang 10:00 uur. 

Kosten: gratis, een bijdrage aan de onkosten wordt 

op prijs gesteld.  

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 
 
Een toelichting op de overige onderdelen van ons 

programma kunt u lezen in onze folder, in Titus 

Tijdingen en in de plaatselijke pers. U vindt onze 

folder, in de Jozefkerk en in de Paaskerk te Oss en in 

de Jozefkapel, Sint Luciastraat 5 in Ravenstein. 

Als u voor elk onderdeel van het programma een 

persoonlijke herinnering wilt ontvangen stuur dan 

een berichtje naar stansligthart@gmail.com of bel 

naar 06 44 684 984. Ook als u wilt meerijden van Oss 

naar Ravenstein.  
 
Karmelkring Oss: Stans Ligthart. 

 

EERSTE COMMUNIE- EN VORMSELTRAJECT. 
 

 
We zijn weer begonnen met deze twee trajecten. 

Met zo’n twintig kinderen gaan we weer op weg. 

Sommigen zetten de eerste stappen in onze kerk. 

Anderen zijn hier wat meer kind aan huis.  

De kinderen houden ons een spiegel voor: hoe 

willen wij als gemeenschap verder op ons pad naar 

goed-wijd-land? Willen we met hen meetrekken, 

willen we ons voorzichtig toevertrouwen aan hun 

weg met elkaar.  

De Eerste Communie vindt dit jaar plaats op 

zondag 26 mei om 10:30 uur. Het vormsel zal 

worden toegediend op zondag 9 juni in de viering 

van 10:00 uur. 

 

KINDERBIJEENKOMSTEN. 
 
Dit jaar starten we met een achttal bijeenkomsten, 

speciaal gericht op kinderen tussen de eerste 

communie en het vormsel in, maar natuurlijk is het 

ook mogelijk om met andere kinderen uit het gezin 

deel te nemen. 

 Vrijdag 22 maart van 18:30 tot 20:00u: 

Palmpasentak maken. 

 Zondag 24 maart om 10:00u:  

Palmpasenviering met een kindernevendienst. 

 Zondag 16 juni om 10:00u:  

Kindernevendienst.  
 

 

TIENERBIJEENKOMSTEN. 
 
Voor tieners die in de afgelopen jaren hun vormsel 

hebben gedaan, willen we in het komende jaar ook 

drie bijeenkomsten organiseren.  

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op vrijdag 

12 april, 14 juni en 20 september.  

Telkens vanaf 19:30u tot 21:30u. Weet je welkom, 

ook als je de eerste keer gemist hebt! 
 
Kees von Harenberg. 

mailto:stansligthart@gmail.com
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ACTIE KERKBALANS 2024. 
 

          
 
Als de leden van een vereniging niet helpen om 

hun vereniging in stand te houden door financieel 

bij te dragen en de handen uit de mouwen te 

steken, dan is zo’n club geen lang leven beschoren. 

Ook onze parochie is een vereniging van mensen 

die dichtbij en verder weg naar elkaar willen 

omzien. Naar heel de mens en alle mensen. Op de 

leden van onze gemeenschap wordt in dat opzicht 

niet tevergeefs een beroep gedaan. De meeste 

medeparochianen doen mee en daar zijn we 

dankbaar voor. Maar we blijven die steun ook wel 

nodig hebben. Dus blijf uw parochie steunen! 
 
In de komende maand kloppen we weer bij u aan. 

Op de eerste plaats om u te bedanken als u al 

bijdraagt aan de goede gang binnen onze 

parochie. Maar ook met de vraag of u wilt afwegen 

of het een onsje méér kan zijn. We moeten immers 

met minder mensen het omzien naar elkaar in onze 

parochie op peil houden voor liturgie, voor 

diaconie (armoedeondersteuning, derde wereld), 

en voor vorming (eerste communie en vormsel, 

scholing en bezinning). 
 
Wie we zijn, wat we doen en waar we ons voor 

inzetten en waar u aan mee kunt doen, daar kunt  

u digitaal kennis van nemen via onze  

website https://tbposs.nl  
 
Henk Peters, vicevoorzitter parochiebestuur. 

 

ALLES HEEFT ZIJN EIGEN TIJD. 
 

Er waren gouden dagen 

Er waren diepe dalen 

Er waren hobbels en obstakels 

Er waren leuke feestjes 

Er waren stille uren 

Er waren verre vrienden 

Er waren fijne buren 

Er waren maanden weken dagen 

Er waren antwoorden en vragen 

Er waren tranen goeie grappen 

Er waren enge eerste stappen 

Er waren losse eindjes open deuren 

Er waren zwarte nachten mooie kleuren 

Er waren veilige vertrouwde havens 

Er waren nieuwe wegen 

Er waren dagen met alleen maar regen 

Er waren gevoelens 

Er waren gedachten 

Er waren troostende armen om pijn te verzachten 

Er waren redenen voor spijt 

Maar voor al ook veel dankbaarheid 

Alles komt en alles gaat 

Alles heeft zijn eigen tijd 
 

Hans Donkers. 

VIJFHONDERD JAAR OUD. 
 
Teresa van Avila, karmelietes in de zestiende eeuw in 

Spanje, schreef in haar tijd een tekst waarvan je denkt 

dat hij gister gemaakt is.  

Zo actueel inspireert zij ons nu nog steeds in eigentijdse 

bewoordingen alsof hij zo uit een vasten-meditatie-

training komt. De mens is blijkbaar in vijfhonderd jaar 

niet zoveel veranderd. 
 
 

              
 
‘Wij zijn sterk door de wereld in beslag genomen, 

vervuld van duizend en één dingen waar we ons 

meestal in gedachten mee bezig houden en waar 

we zo aan vast zitten. We denken er wel eens over 

om ons ervan los te maken. Maar we zijn zulke 

verstandsmensen dat alles ons weerhoudt, omdat 

alles ons vrees aanjaagt. En zo durven we niet 

verder. Het komt er juist niet op aan veel te denken, 

maar wel veel te beminnen.  

Dus: doe al wat je kan aanwakkeren om meer lief te 

hebben. 
 
Uit: De innerlijke burcht, Teresa van Avila (1515-1582) 

 

 

 

https://tbposs.nl/
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OECUMENISCH PROGRAMMA ‘GA MEE!’ 
 

 
 
Onze Titus Brandsma Parochie en de Paaskerk 

hebben samen weer een mooi en divers 

programma van verdieping, inspiratie en 

ontmoeting samengesteld.  
 
 
HOI.   
 

Elke zondag om 14:00 uur in de   

St. Jozefkerk en iedere donderdag 

om 09:30 uur in de Paaskerk.  

 

Een vrije inloop voor ieder die graag een praatje 

maakt onder het genot van een bakje koffie. Het is 

een open ontmoetingsplek voor kerkgangers en 

niet-kerkgangers. Iedereen is welkom! 

 

EVANGELIELEZEN. 
 

Iedere donderdagochtend 

om 10:00 uur in de St. 

Jozefkerk.  

 

 

 

 

Het evangelie van de komende zondag wordt 

gelezen en met de aanwezigen besproken onder 

leiding van pastor Tom Buitendijk. 
 
 
OECUMENISCHE LEESKRING: ‘TOLLE LEGE’. 
 
Dinsdagavonden 12 maart en 16 april, om 

19:30 uur in de Paaskerk.  
 
Graag willen we de oecumenische leeskring 

voortzetten. Het idee is om samen boeken te 

lezen op het snijvlak van theologie, geloof en 

maatschappij. 

Afgelopen periode hebben we het boek 

‘Overweldigend Leven met wat je niet in de hand 

hebt’ van Frits de Lange met elkaar gelezen en 

besproken. Vanaf 12 maart starten we met een 

nieuw boek.  

Van harte welkom om aan te sluiten! 
 
 
MEDITATIEVE WANDELING. 
 

Oss en omstreken kent vele 

(onverwacht) leuke 

wandelroutes.  

Elke 1ste woensdag van de 

maand wandelen we een 

tocht van ongeveer 5 km 

met stilte, bezinning en 

verbinding. Dit seizoen is het overkoepelende 

thema: ‘Zing, vecht, huil, bid…’, naar het bekende 

lied van Ramses Shaffy. We hopen op voedende, 

vormende en verbindende wandelgesprekken en 

ontmoetingen. Je hoeft je niet van te voren aan te 

melden.  

De volgende data: 07 februari, 06 maart, 3 april,  

1 mei en 5 juni. We starten om 10:00 uur. 

 

FILMMIDDAGEN. 
 
Vanaf 9 februari elke tweede vrijdag van de 

maand om 14.00 uur in de St. Jozefkerk. 

Samen een film kijken die verdiept, inspireert of 

verontrust. We kijken de film en na afloop is er 

gelegenheid om door te praten onder het genot 

van een drankje. 
 
9 februari: Documentaire - Nao ’t zuuje. 
 
Het is de droom in het zuiden: ooit Prins Carnaval 

worden van je eigen dorp of stad. 

In 2017 overkwam het BNNVARA presentator 

Lex Uiting in Venlo. Een erebaan die hem op het 

idee bracht een documentaire te maken over de 

Limburgse traditie. Samen met regisseur en 

filmmaker Rob Hodselmans en producent Pieter 

Kuijpers maakte hij deze documentaire.  

Een film over verbinding en verbroedering, die laat 

zien wat carnaval, in Limburg ook wel Vastenavond 

genoemd, nou écht betekent.  
 
 
8 maart: The two popes. 
 
In 2013 kondigde paus Benedictus XVI geheel 

onverwacht zijn afreden aan. De behoudende 

Duitser werd opgevolgd door de veel 

progressievere Argentijn Franciscus. Dit drama 

speelt vlak voor de machtswisseling en volgt 

een (speculatieve) ontmoeting tussen de twee 

tegenpolen. Regisseur Meirelles (Cidade de Deus) 

zet de kerkelijke setting erg geloofwaardig neer, en 

Hopkins (Benedictus) en Pryce (Franciscus) spelen 

fantastisch. 
 
 
12 april: La grande Bellezza. 
 
Aan het begin van het wervelende psychodrama 

La grande bellezza krijgt een Japanse toerist in 

Rome een hartaanval. Stendhal-syndroom is de 

suggestie. Bezweken aan de schoonheid van de 

Eeuwige Stad. Maar net als in die andere grote film 

over Rome - Fellini's La dolce vita (1960) - gaat er 

achter die grote schoonheid en dat zoete leven 

een existentiële leegte schuil.  

Gambardella (prachtig gespeeld door Servillo) 

heeft die leegte altijd ontkend, maar na zijn 65ste 

verjaardag wordt hij er ineens hard mee 

geconfronteerd. En gaat hij op zoek naar zin en 

inhoud achter al die prachtige, Romeinse façades. 
 
 
10 mei: Departures. 
 
Daigo Kobayashi is een jonge getrouwde cellist, die 

net uit een beroepsorkest is gezet. Omdat hij op 

straat staat zonder baan, of hoop, of een carrière, 

besluit hij met zijn vrouw te verhuizen naar zijn 
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geboorteplaats. Hier wordt hij een nokanshi, 

een begrafenisondernemer die de lijken wast 

en aankleedt en hen in hun kist naar de volgende 

wereld brengt. Zijn vrouw en andere kennissen 

minachten, maar door de dagelijkse confrontatie 

met dood, begint Daigo eindelijk in te zien waar het 

in het leven om draait. 

 

19 FEBRUARI: BEZOEK VOEDSELBANK IN OSS. 
 
10:00 uur bij de voedselbank. 

Al eerder brachten we een bezoek aan de 

voedselbank in Oss. Zij zijn voor ons een belangrijke 

partner in het omgaan met armoede in onze 

gemeente. Periodiek zamelen we producten in, en 

deze worden toegevoegd aan het assortiment van 

de Voedselbank.  
 
Sinds kort heeft de voedselbank een nieuw 

concept: niet meer de wekelijkse uitgifte van 

kratten, maar een winkel waar klanten zelf hun 

keuze kunnen maken uit verschillende 

productgroepen. We zullen op deze ochtend 

kennismaken met de vernieuwde werkwijze en er is 

alle ruimte voor het stellen van vragen. Aanmelden 

kan via oecumenischprogramma@outlook.com  

 

EXCURSIE LANDERIJ VAN TOSSE. 

In april zullen we een bezoek brengen aan Landerij 

Van Tosse. De Landerij Van Tosse omvat een gebied 

van 70 ha in het gebied Stelt-Elzen ten zuiden van 

Oss, de noordelijke begrenzing van natuurgebied 

de Maashorst. Op allerlei manieren kun je op de 

Landerij Van Tosse lokaal geteeld voedsel 

ontdekken, proeven en het landschap beleven.  
 
Hier kun je zien waar de spelt voor je brood groeit, 

gerst en hop voor je bier en cranberries voor een 

speciaal ijsje. Je kunt paddenstoelen zoeken in 

houtwallen, fruit plukken langs de fruitallee en 

bessen in de bosranden. 

Op het moment van publicatie is de exacte datum 

nog niet bekend. Houd de gebruikelijke 

informatiekanalen in de gaten voor de 

communicatie van de datum. 

 

VEERTIGDAGENTIJD: TAIZÉ-VIERING MET SOEP. 
 
18.00 uur in de Jozefkerk 
 

We beginnen deze Taizé-

ontmoeting met een bescheiden 

maaltijd. De viering zal om 19:30u 

plaatsvinden. In deze gebedsviering 

komen we bij elkaar rond de 

meditatieve liederen uit Taizé. We 

zingen, bidden en laten het stil zijn. 

21 MAART: MUSEUMBEZOEK KRONA. 
 
13:30 uur vertrek vanaf de parkeerplaats bij de 

Jozefkerk.  
  

 
 
De tentoonstelling “Aan de rand van de Hemel”. 

Visioenen verbindt middeleeuwse heiligen met 

hedendaagse kunst van toonaangevende 

vrouwelijke kunstenaars uit binnen- en buitenland. 

Allemaal benaderen zij het thema ’visioenen’ op 

hun eigen manier. De ene keer ingetogen, een 

andere keer uitbundig.  
 
Van interactieve installaties tot geurervaringen en 

filmbeelden die je doen huiveren en glimlachen. De 

tentoonstelling laat zien dat het visioen ons 

geregeld aan de grens van ons voorstellings- 

vermogen brengt of daar zelfs overheen gaat. Het 

zijn de onnavolgbare wegen van het visioen die ons 

voeren naar de rand van de hemel.  

Graag willen we ook weten of u een 

museumjaarkaart heeft. De kosten zullen uiteindelijk 

verdeeld worden over de groep. We proberen zo 

veel mogelijk samen te rijden naar Uden. Graag bij 

uw aanmelding vermelden. Aanmelden kan via 

oecumenischprogramma@outlook.com 

 

De stuurgroep oecumenische activiteiten,  

Lia Kolkman, Kees von Harenberg, Ruth Jellema en 

Henk Peters. 
 
 
 

QR-CODE.  
Het is vanaf nu ook mogelijk om via een QR-code een gift te 

doen aan onze parochie. Open op uw telefoon de 

camerafunctie, en houdt de QR-code in beeld. Als u klikt op 

de link die dan verschijnt, kunt u een bedrag naar keuze 

invoeren.  

Bedankt voor wat u geven gaat.           
 
Kees von Harenberg.     

        

 

 

COLLECTES: 
07 nov. 2023 t/m 21 jan. 2024 € 4325,30 

 

 

 
 

 

 

mailto:oecumenischprogramma@outlook.com
mailto:oecumenischprogramma@outlook.com
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ZALIG NIEUWJAAR. 
 

  
 
Bij de voorbereiding van een Nieuwjaarswens voor 

de Parochie stootte ik op een Chinees verhaal over 

honden. Altijd gedacht dat Chinezen zoveel van 

honden houden dat ze die wel op zouden kunnen 

vreten. Maar dit verhaal is anders. Het gaat over 

een hondje dat altijd vriendelijk kwispelend door het 

leven rent en dan lijkt het wel of hij zichzelf overal 

gespiegeld ziet, want alles en iedereen die zijn 

vrolijkheid en vriendelijkheid ziet doet vriendelijk en 

aardig tegen hem en haalt hem aan. Dat iedereen 

aardig tegen honden doet, daar geloofde een 

soortgenoot helemaal niks van, want altijd als hij 

grommend en op zijn hoede onder de mensen 

kwam joegen die hem weg en riepen dat hij moest 

gaan wieberen. De moraal van het verhaal was, of 

is, dat anderen je een spiegel voorhouden.  

Die geven je exact terug wat je zelf in je gedrag 

uitzendt. Zend je vriendelijkheid uit dan krijg je dat 

terug en dat  geldt ook voor vertrouwen, gast- 

vrijheid en elk gedrag, maar ook elk wangedrag. 

Alles wat je uitzendt komt gespiegeld naar je terug. 
 
Een Nieuwjaarstoespraak moet ook iets hebben van 

het voorhouden van een spiegel aan de 

parochiegemeenschap. Vroeger vertelde de 

pastoor aan het einde van het jaar hoeveel dopen, 

huwelijken, uitvaarten er in het voorbije jaar waren 

geweest en zelfs hoeveel hosties waren uitgereikt. 

Over geld zei hij dan niks, dat deed hij de rest van 

het jaar al. Ik denk niet dat er veel enthousiaste 

gevoelens mee werden gewekt. En als je in deze 

wereld met politieke interesse om je heen kijkt, dan 

is er toch wel heel veel aan te wijzen dat een tandje 

beter kan en moet. Je zou er moedeloos van 

kunnen worden en als dat verhaaltje van die 

hondjes waar is, dan zitten we in een vloek en een 

zucht allemaal in zak en as. 
 
Persoonlijk kijk ik liever naar wat we zelf kunnen 

doen op onze eigen vierkante meter wereld. En als 

ik naar de vierkante meter wereld kijk van onze 

parochie dan word ik daar blij van. Blij, omdat we in 

de persoon van Tom en Kees voortreffelijke 

voorgangers hebben. Die uitstralen wat ze onze 

gemeenschap voorhouden. Ze zijn natuurlijk ook 

niet zonder vlek of gebrek, maar omdat ze als het 

ware kwispelstaartend door het leven gaan heeft 

dat grote invloed op onze manier van kerk zijn.  Te 

veel kerkleiders, pastores, bisschoppen gedragen 

zich als ‘kanniewanten’. ‘Kanniewanten’ treden de 

ander niet met een pastorale houding tegemoet, 

maar slaan elke verandering, elk maatwerk in zorg, 

dood met de mededeling “kan nie want”. Want 

dat mag niet van de paus of bisschop of het 

kerkelijk recht. Ik prijs me gelukkig dat wij een 

pastorale leiding hebben die ook een beetje buiten 

de lijntjes durft te kleuren, maar de lijntjes wel in 

haar afwegingen mee neemt. De tijden zijn 

veranderd en wie ervoor kiest om niet mee te 

veranderen, verliest het contact met de 

werkelijkheid. ‘Kanniewanten’ ontpoppen zich al 

snel als een soort kannibalen. Ze maken alles kapot. 

En om dat waar te nemen hoef je niet ver van huis 

te gaan. Dank Tom en Kees dat jullie onze herders 

zijn, goeie herders. 
 
Dat brengt me bij een tweede reden die dankbaar 

stemt. Dat is de grote groep mensen die onze 

parochie zijn komen versterken vanuit de Heilig Hart 

Parochie. Ze brengen nieuw leven, vitaliteit, 

helpende handen in onze parochie. En ze zijn denk 

ik kwispelstaartend binnen gekomen, want het 

heeft geen enkele strubbeling gegeven. Van twee 

kanten wordt bewezen dat je terugkrijgt wat je 

uitzendt. Dank dat jullie onze gemeenschap zijn 

komen versterken. We zijn blij met jullie. 
 
En drie – Tom heeft het in de Kerstnachtvieringen 

ook als aangestipt – de grote groep vrijwilligers. 

Nooit te oud, nooit te beperkt in mogelijkheden om 

naar anderen om te zien. Niet alleen in onze 

gemeenschap, maar ook in de samenleving. Ik ben 

altijd blij als ik mensen van onze gemeenschap 

terug zie bij zorg voor vluchtelingen, taallessen, 

terminale zorg, armoedeondersteuning, 

voedselbank enz. Maar ook bij sportclubs en 

jeugdwerk of wereldwinkel en duurzaamheid. En in 

eigen huis onze gastvrouwen en gastheer, 

verzorging van de liturgie met beamer, zang, als 

lector en voorganger. Bloemengroep, tuin, 

onderhoud. Het op orde brengen van administratie 

en archief enz. En niet te vergeten de vele stille 

mantelzorgers. Daar wordt een mens toch blij van. 

We hebben het gewoon getroffen met elkaar. 
 
Wat wij met elkaar uitzenden aan zorg voor elkaar, 

voor elk ander, natuur en milieu en onze 

samenleving, dat krijgen we gespiegeld terug. Op 

onze vierkante meter wereld moeten we elke vorm 

van ‘kanniewantisme’ uitroeien, want de mens is 

maat en niet wetjes en regels. Die mens nemen we 

niet de maat, maar daar willen we maat voor zijn 

en maatwerk leveren. 
 
Ik ben dankbaar bij deze gemeenschap van 

mensen op hun best te mogen horen en ik ben jullie 

dankbaar dat je je voor onze gemeenschap wilt 

inzetten. Ik wens iedereen een zalig nieuwjaar en 

hoop dat we dit jaar kwispelend ook weer tot een 

feest proberen te maken. 
 
Henk Peters, vicevoorzitter parochiebestuur. 

 

 


